Butto' yu kaybetmek 


Üçüncü DünyaUikeleri değerli bir devlet adamını kaybetti. Pakistan halkının ve dünya 
kamuoyunun bütün çabaları sonuçsuz kaldı. 

Önceki gün Ziya Ül Hak yönetimi tarafından idam edilen Butto, Başbakanlığı sırasında, 
süper devletlerin hegemonyacılığına karşı çıktı. 
Üçüncü Dünya Ülkelerinin birliğini savundu. Bu 

(Devamı Sa. 7 Sü, 9'da) 


MSP derinin gezisi sona erdi 


Erbakan:”50 milletvekili 
tepsi üzerinde gelmez” 
Hamdullah Yanık 


M5r Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın 8 
günlük Marmara gezisi dün Susurluk'ta sona 
erdi. 5 

Erbakan » gezisi boyunca konuşmalarında 


(Devamı sa,7 ,sü,3'de) 


NATO 
Doğu Perinçek 


NATO otuz yılını dün doldurdu. NATO ku 
rulduğu zaman, İkinci Dünya Savaşı biteli henüz birkaç yıl geçmişti. Hitler faşizmi hakettiği 
belayı bulmuştu. O'nun yerini ABD emperyalizmi alıyordu. 

ABD, NATO'nun örgütlenmesine önderlik 
ederken başlıca şu amaçları güdüyordu: 

— O zamanki sosyalist Sovyetler Birliği'ni ve 
Doğu Âvrupa'daki diğer sosyalist ülkeleri kuşatmak ve tehdit altına almak. 

— Batı Avrupa üzerindeki denetimi sağlamlaştırmak. 

NATO uzun yıllar ABD emperyalizminin 


(Devamı sa.7 , sü.7 'de) 


Dünya kamuoyunun bütün çabalarına rağmen idam edilerek öldürülen Zülfikar Ali Butto'nun ailesiyle 
son görüşmesi. Resimde görülen , Butto'nun eşi Nusret Butto ve kızı Benazir, gözaltında bulundukları 
için, Butto'nun cenaze törenine katılamadı. 


revinde bulundu. 


Butto kimdir? 


1928 yılında Pakistan'ın güneyindeki Larkana kentinde doğan Zülfikar Ali Butto, ilk öğrenimini Hindistan'da tamamladı. 
Kalifornia'nın Berkeley ve İngiltere'nin Oxford 
Üniversitelerinde hukuk öğrenimi gören Butto, 
1954 - 1958. yılları arasında avukatlık yaptı. 

Mareşal Eyüp Han'ın iktidarı döneminde 30 
yaşında iken Ticaret Bakanlığına getirilen Butto, 
1963-66 döneminde de Dışişleri Bakanlığı gö- 


Daha sonra 


(Devamı sa.7,sü 5'de) 


NATO'nun 30. Kuruluş Yıldönümü 


nedeniyle bir demeç veren 


“Varşova Paktının 
silahlanmasına 
NATO göz yumamaz” 


© NATO Genel Sekreteri, Lahey Toplantısına 


Türkiye”nin ekonomik durumuyla 
ilgili bir rapor sunacak 


HABER MERKEZİ 


NATO Genel Sekreteri Josef Luns, Varşova Paktı” 


nın silahlanmasına göz yumulamayacağını, 


gelişen 


Varşova Paktı tehlikesine karşı NATO'nun da sürekli 


olarak silahlanmasının 


— eo 


Suudi Arabistan ile 
250 milyon dolarlık 
kredi anlaşması 
imzalandı 


ANKARA (ÖZEL) 
Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun konuğu 
olarak önceki akşamüstü 
yurdumuza gelen Suudi 
Arabistan Maliye ve Ulu 
sal Ekonomi Bakanı 
Şeyh Muhammed Ebu 
Heil ve Müezzinoğlu arasında dün öğleden sonra 
250 milyon dolarlık bir 
kredi anlaşması imzalandı. 

Başbakan Yardımcısı 
Hikmet Çetin ile görüştükten sonra Maliye Bakanlığındaki kredi anlaşması görüşmelerine kalılan Ebu Heil'i öğle saatlerinde Başbakan Bülent 
Ecevit kabul etti 

Başbakan Ecevit bu 
vesile ile yaptığı konuşmada şunları söyledi 

"Biz hükümet olarak 
Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeve büyük önem ve- 

(Devamı Sa. 7 Sü.1'dej 


zorunlu 


olduğunu belirtti. 

NATO'nun 30. kuruluş yıldönümünün kutlanması nedeniyle verdiği 
demeçte Luns,Türkiye'ye 
yardım konusuna da 
değinerek Mayıs ayı sonunda Lahey'de yapılacak konsey toplantısına 
Türkiye'ye yardım sağlanmasıyla ilgili bir rapor 
sunacağını da bildirği. 

NATO Genel Sekrete- 
(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞ 


D.Halkın Yolu saflarını terkeden 44 devrimcinin çağrısı: 
“Sol'un birliği için 
TIKP saflarına katılıyoruz” 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


( 8. sayfada) 


PERŞEMBE 


5 


NISAN 1979 
350 kuruş 


Dün idam edilen Pakistan eski başbakanı, hegemonyacılığa karşı 
mücadelenin önde gelen isimlerinden biriydi 


© Ecevit:”Bu idamı önleyebilmek umuduyla 
girişimlerimizi son ana kadar sürdürdük” 

© Demirel:”Bu olay insanlığı ilgilendirir. 
Bu olay karşısında Sizlamayacak vicdan 
bulunduğunu sanmıyorum” 


© Prof.Soysal:”Butto”nun idamı çağımızın 
en büyük cinayetidir” 


ÖZGÜREL, e 
YA sA red 


“Köylüye toprak dağıtacağız” bahanesiyle 


TİKKO'cular Tunceli'de bir 
okulun arazisini işgal etti 


TUNCELİ ÖZEL) #Adana,Diyarbakır,Akhisar 


Ovacık İlçesine bağlı Deşt Nahi- 


yesinde Yatılı Bölge Oküluna ait 200 
dönümlük arazi bir grup TİKKO'cu 
tarafından 31 Mart günü işgal edildi. 
Halkın desteğinden tamamen yoksun 
olan işgale, jandarma birliklerinin müdahalesi üzerine çıkan çatışma sonucu birçok kişinin yaralandığı ve çok 
sayıda kişinin de gözaltına alındığı 


bildiriliyor. 


Tunceli Valiliğince yapılan açık- 


ve Erzurum'da 5 kişi öldürüldü 


lamada gözaltına alınan 108 kişiden 
17'sinin kadın olduğu belirtildi. İşgalin engellenmesinin ardından birkaç gün bölgeden çevreye sevkedilen 
askeri birliklerce yapılan geniş çaplı 
aramalar sırasında, 3'ü patlamaya 
hazır 12 adet dinamit lokumu, 18 a- 

(Devamı Sa. 7 Sü.1'de) 


HABER MERKEZİ 
Pakistan Eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto' 
nun evvelki gün sabaha 
karşı saat ikide idam 
edildiği, Pakistan hükümeti tarafından açıklandı. 

Yapılan resmi şii 
maya göre Butto yerel 
saatle 1.45'de hücresin- 
den alındı ve ceza saat 
ikide infaz edildi. Saat 
4 sularında da askeri bir 
uçakla Sind eyaletindeki 
Sukkur havaalanına getirildi. Butto'nun cesedi- 
nin, havaalanında bekleyen bir helikopterle 
Naudero'ya nakledilerek 
burada defnedildiği bildirildi. Türkiye saatiyle 
8.30'da tamamlanan cenaze töreninde Butto' 
nun iki amcası ve yakmları bulundu. Butto'nun 
eşi Nusret Butto ve kızı, 
Ravalpindi'de gözaltında 
bulundukları için törene 
katılamadılar. 

Zülfikar Ali Butto'nun 
idamı nedeniyle Pakistan 
ordusunun alarma geçtiği ve İslamabad'da silahlı birliklerin devriye gezdiği bildirildi. 

Bilindiği gibi Zülfikar 
Ali Butto 5 Temmuz 
1977'de General Ziya Ül 
Hak tarafından yapılan 


(Devamı sa.7 , sü.4'de) 
Vietnam, Çin ile 
görüşmelerin 
10 Nisan'a kadar 

başlamasını istedi 


HANOİ(AA) 

Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı Pham 
Hien, Çin Halk Cumhuriyeti ile görüşmelerin 
10 Nisana kadar başlamasını istediklerini açıkladı. Pham Hien, görüşmelerin amacının "iki ülke arasındaki sorunların 
çözümü'' olduğunu söyledi. 

Hien, "'Görüşmelerin 
başlaması için tek koşul, 
Çinli görüşmecilerin Vietnam'a gelmek için 
Vietnam hükümetinden 
vize istemeleridir"' dedi. 
Pham Hien, Çin birliklerinin Vietnam topraklarından çekilmesini artık 
ön koşul olarak ileri sürmediklerini de ifade etti. 


TEKZİP 


-3-1979 Cumarcesı 
günü yapılan kongre sonu 
cu tekrar Gençlik kolu 
başkanı seçildim, Bundan önceki Gençlik Kolu 


Başkanlığında yaptığım gi- 


bi bundan sonrada Demokratik Sol ve Partimin programının içerdiği 


(Devamı sa.7 , sü.3'de) 


Üçüncü Dünya 
Butto'yu kaybetti 


Zülfikar Ali Butto yurdumuzun değerli bir dostuydu. Resimde 22 Nisan 
1976 günü RCD toplantısı için biraraya gelen Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, o günkü Başbakan Süleyman Demirel ve Butto görülüyor. 


Zülfikar Ali 
Butto 
ve eşi 

Begüm Nusret 
Butto, Kore 
Demokratik” 

Halk 
Cumhuriyetine 
yaptıkları 
ziyaret 
sırasında 
Koreli 
çocuklarla 
birlikte 


Butto, 1976'da Çin'i ziyareti sırasında Mao Zedung ile 


5 Nisan 1979 


Kahramanmaraş”ta 
yayınını sürdüren 
IŞIK gazetesi 

sahibi Şeref Turan: 


"Basın suçu 
diye birşey 
kabul 
etmiyorum" 
Ali öztürk 


AYDINLIK: Şeref Bey basın hayatınız ve Anadolu basınının sorunlarıyla ilgili olarak sizin görüşlerinizi açar mısınız?" 

ŞEREF TURAN: Ben 1961 yılında Hürriyet gazetesinin muhabirliği ile basın hayatına atıldım. Halen de Milliyet ve Hürriyet muha- 
birliği yapmaktayım. Edebiyatla 
uğraştığım için yayın hayatında başarılıyım. Çünkü daha önçe AÇI diye bir edebiyat dergisinde şiir yazarak geçimimi temin ediyordum. 
Daha sonra Açı dergisi kitleler arasında tutunamadığı için yayın hayatına son verdi.Kendi vağı ile kavrulan gazeteler er geç etkinliğini kaybediyor. Geniş kitlelere dayanmadığı sürece ya da daha fazla resmi ilan alamadığı sürece gücünü kaybedip, fazla para kazanamıyor. Anadolu basınında zaman zaman yatırımlar hazırlandıkça ilanlar çoğalır. 


AYDINLIK: Yani Anadolu basınını ayakta tutan resmi ilan mı 
demek istiyorsunuz? 

ŞEREF TURAN: Tabi. Anadolu basınını ayakta tutan resmi ilandır. Tröst gazeteler yüzünden okuyucularımıza verecek bir şeyimiz 
kalmadı. Bu şartlarda Anadolu basınına kala kala yalnız yerel meseleler kaldı. Anadolu basınını destekleyen hiç bir güç yok. Son iki yıl- 
dan bu yana 30 liralık resmi ilanın 
santimetrekaresini 50 lira yaptılar. 
Bu biraz masraflarımızı karşılamada 
faydalı olabiliyor. Gazetelerin birazcık olsun masraflarını karşılayabildi. Bunuf yanında şunu belirtmek 
isterim ki, hiç bir Anadolu basını 
gazetecilikte para kazanamıyor. 
Anadolu'da gazetelerin ağırlığı kalmadı. Kalmadı derken şöyle diyelim. Büyük gazeteler sabahın çok 
erken saatlerinde Anadolu'nun ücra 
yerlerine kadar girebiliyor. Ellerin- 
de çok büyük ulaşım araçları vardır. İster istemez bu gazetelerin belirli bir okuyucusu vardır. Bu ga- 
o olanakları daha geniştir. 
ONUN için Anadolu gazetelerine kala kala yerel sorunları içeren yayınlar kalıyor. Bunu da çok arkadaşımız yapamıyor. Zaten bu gazeteler 
bize para kazandırmıyor ki oturup 
da yazı yazalım. Bir yerde Anadolu 
basını devletin vereceği üç beş kuruşluk ilana el açarak geçimini temin ediyor. Bence Anadolu basınını 
özendirmek kalkındırmak ve bulundukları kentlerde daha iyi yararlı 
kamuoyu oluşturulmasını istersek 
bir yerde o kent halkının hakkıdır. 
Bu kentte herkes kendi sorununu 
içeren bir gazete istiyor. 

Devlet yerel gazetelere, resmi ilanların dışında bir katkıda bulunmuyor. Yani bu yardım da bir yerde kendiliğinden çözülüyor. Gazetenin masrafları artıyor. Kağıt masrafları, işçi masrafları, dizgi masrafları ve mürekkep masrafları artıyor. 
Bu artışlar resmi ilan fiyatları ile aynı orantıda olmuyor. Örneğin; Maraş'ta 6 gazete çıkıyor. Bu gâzetelerin hiç biri yayıncılık yaptıkları için 
para kazanamamıştır. Çoğunun yan 
gelirleri vardır. Bir arkadaşımızın 
matbaası vardır. Bir arkadaşımızın 
bağı bahçesi vardır. Diğer bir arkadaşımızın babadan anadan kalma 


etmeyenlere sesleniyoruz. 


larımız olacak... 


ler yüzünden seçimleri kazandılar? 


Basınının ruhuna fatiha... 


Cezaevinden YALVAÇ POSTASI gazetesi sahibi 
Ruşen Özgül'den mektup var 


Külfeti çok, nimeti yok... 


Yukarıdaki başlığımız bir bilmece değildir. Evet külfeti çok ama 
nimeti hiç ama hiç yok bir Anadolu basınının mezarı başında dua bile 


Gazetecilikten geldiklerini, basına önem verdiklerini meydan meydan, kürsü kürsü, konferans konferans, toplantı toplantı yüzümüze bakarak, gözümüzün elifine bakarak yalan söyleyenlere bazı küçük soru- 


1— öncelikle basın nedir. Anadolu basını hangi derece ve sıradadır? 
Halbuki o sayın parlamenterlerimiz seçim yörelerinde basına sığınıp 
parlamenter olmak yolunda en büyük desteği kimlerden gördüler, kim- 


2— Gazete kağıt fiyatlarına durduk yerde zam nasıl yapıldı? Zaten 
tahsis alamayan Anadolu basını karaborsadan, fahiş fiyatla kağıt sağlamaya çalışıp uğraşını sürdürürken, seçimlerde el etek öpen parlamenterler kağıt zammı, kağıt tahsisi, kağıt temini sırasında nerelere 
kayboldular. Söz, propaganda dendi mi "Aslan basın...", uğraş, kağıt 
v.s. sağlama dedi mi unutulmaya mahkumuz... 

3— Tüm bunların yanısıra 195 ve 2490 rakamları bize suikast hazırlar, idam fermanımız bu sayılarla kesinleşir. Ve artık Anadolu 


# SESLENİYOR 


bir evi vardır, o evi kiraya vererek 
gazetenin yayınını sürdürmeye çalışıyor. Ben bunu Türkiye'ye uygulayabilirim. Yani Türkiye'de yerel 
gazetecilik para kazanmıyor ki 
kendiler'ni yenileyebilsin. Anadolu'da her şeyden mahrumuz. 
Hiç bir yerel gazete özel klişe atölyesi kuramaz. Tam bir gazetede 
çalışacak personel kadrosu kuramaz. Muhabir kadrosu fıkra yazarı 
kadrosu kuracak güçte değildir. Zaten gazetede çıkacak yazılara yirmi 
beş kuruş verecek parayı bulup da 
ödeyemez. 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
Halkla İlişkiler Şubesi bazen bizlere haber bültenleri gönderiyor. Bu 
da pek bir işe yaramıyor. Çünkü yerel bir gazete yerel haberlere ağırık vermelidir. Bu benim gazetecilik hayatımdan çıkardığım bir tecrübemdir. Halk kendinden bahseden 
gazete istiyor. Bu da yerel bir gazetenin belirli bir miktarda basılmasını gerektiriyor. Mesela günde on bin 
adet bir gazetenin basılması gerekiyor ki, bu da imkansız oluyor. 
İmkan olsa da zaten devletin verdiği üç-beş kuruşluk ilanla gazetecilik 
olmaz ki. 


AYDINLIK: Şeref Bey gazetenizde işçi sıkıntısı da çekiyorsunuz 
şüphesiz. Sizce Anadolu gazeteleri 
neden işçi sıkıntısı çekiyorlar acaba? 

ŞEREF 'TURAN: Diyelim ki 
IŞIK gazetesi olarak çalışıp görevimizi yapıyoruz. Ama ben bu gazetede para kazanamadığım sürece, burada çalışan bir işçi de gerektiği 
şekilde para alamıyor. Bu yüzden 
de yerel gazetelerde kaliteli bir işçi yetişemiyor. Anadolu'da işçiler 
gerektiği kadar para kazanamadığı 
için pek randımanlı olamıyorlar. Nihayet bu işçilerin birçoğu askere 
gidene kadar yerel gazetelerde çalşırken bazıları da buralarda yetişip 
mürettip oluyor, ondan sonra da daha büyük gazetelere koşarak, oralar- 
da çalışmaya gidiyorlar. Bu yüzden 
yerel gazeteler genellikle usta işçi 
sıkıntısı çekmektedirler. Yani bu 
yerel gazeteciliğin sorunlarından biridir. 

AYDINLIK: Sizden basın suçlari ve Anadolu basınının kurtuluşunun nasıl mümkün olacağı konusunda görüşünüzü almak istiyorum. 

ŞEREF TURAN: Madem ki 
demokratik bir ülkede yaşıyoruz bu 
yüzden basın suçu diye bir şey kabul etmiyorum. Özgürlük diyoruz, 
istediğimiz gibi düşünüp istediğimiz 
gibi yazmalıyız. Bir yazı yazdık diye yasalar bizi suçlamamalıdır. Hani 
şu da vardır. Basın özgürlüğü diye 
herhangi bir kişiyi ve kurumu da 
suçlamamalıyız. 

Anadolu basınının kalkınması 
için Esnaf Kefalet Kooperatifi uzun 
vadeli para vermelidir. Esnaf Kefalet Kooperatifleri gazeteler için 
para vermiyor. Yönetmeliğinde 
matbaa kredisi diye bir şey bulunmuyor ama bir tornacı için 2 milyon tutarında, atölye alması için 
kredi veriyor. Hükümet bu meselede bunun üzerinde durup, Halk 
Bankasını sıkıştırarak Anadolu basınına kredi açmalıdır. 


ÜRKİYE'nin en az 

50 yıllık kaderini 
çizecek olan iki liderini 
televizyonda dinledik. 
Sayın Demirel tam bir 
komisyoncu ağzı ile konuşurken Ecevit çok daha sorumlu bir anlayış içinde bilimsel olmaya çalıştı, Birisi “daha borçlanalim" derken, öteki 
"Peki ama bu borcu nasıl ödeyeceksin?" diyordu, Tarımı ve sanayii tam 
bir organik bağ ile dışarı 
bağımlı olan Türk ekonomisini Oo ödeyemeyeceği 
bir borcun altına nasıl 
sokarlar? Bunu anlamak 
olanaksız. Demirel laf 
kalabalığını "komünizm 
geliyor" heyulası ile geçerli kılarken, "ekonomi 
sloganlarla yürütülemez" 
diyor. Biz hemen bunu 
kabullenerek ekleyelim, 
“Tekerlemelerle de ekonomi yürütülemez Sayın 
Demirel" borçlanma ile 
yatırım yapıldı da, dişsatımımız ve üretim kapasitemiz arttı mı? Biz Demirel'in konuşmasını 
"eleştirmeye değer" bulmuyoruz. Yalnız Ecevit'e 
sormak istiyoruz. Petrol 
ve gübre gibi konularda 
neden saplantılar içindesiniz? Türk ekonomisi, 
demokratik kitle örgütlerinin nasihat ve uyarılarını 
27 sene kulak ardı ettiği 
için bu hale düştü. Bunu 
siz de biliyorsunuz. Bu 
kez aynı demokratik kitle örgütleri sizi uyarıyorlar. Özellikle petrol, gübre, kömür ve diğer önemli hammadde kaynakları 
hakkında. 

Biz düşünür ve araştırıcılar ne bürokrat ne de 
teknokratız. Devlet kurullarının verdiği verilerle 
hiç bir protokol ve gösterişin esiri olmadan fikir, 
görüş ve öneri üretiyor ve 
getiriyoruz. Bunların soyut olmaması için somut 


uygulamalar gösteriyoruz. Ve diyoruz ki: 
1-Dünyada en çok 


tezek üreten ülke oldugumuz halde neden 10- 
15 tane kömür tüketen, 
azot veya amonyak sanayii kurarsınız? Bu paraya 


İKİ LİDER 


Osman Kermen 


Sanayici 


günah değil mi? Zaman 
kaybolmuyor mu? En 
pahalı şey ZAMAN... 


2-Bu kuruluşlar karmaşıktır. İsteseniz de, istemeseniz de sülfürik ve 
nitrik asitler gereği nedeni ile dışa bağımlı olacaksınız. Kömürünüz teknik santraller ve halkın 
ısınmasına ancak 100- 
150 sene yeter. Bu fabrikalar kömür rezervini hızla tüketir. Sonra!... Kömür mü ithal edeceğiz? 

Tezeğin gübre olarak 
kullanımına hiç bir pratik ve teknik kuruluş karşı gelemez. Gübre fabrikası kurmak proje ve mühendislik kurumlarına ö- 
dün vermek demektir. Bu 
hususta düzenlenen seminer ve panellere bu kurumlar hiç bir zaman ka- 


tılamamaktadırlar. Tartışmaktan kaçıyorlar. 
Görüşlerini o yabancılara 
inceletiyor ve aldıkları 


yanıttan korku krizleri 
geçiriyorlar. 


3- Petrol aramaları için harcanacak 600 milyon veya bir trilyon para 
ile "odundan petrol yapin!" diyoruz. Neden 
dinlenmiyor bu önerimiz? Dünyada benzeri mi 
yok? İşte 1939-1945 İkinci Dünya Harbindeki 
Almanya!.. O zaman petrolün varili 2 dolar idi. 
Şimdi ise 9 katı, giderek 
de 12 katı olacak. Odundan petrol teknolojisi bilinen bir teknoloji ve ele 
geçen petrol doğal petrolden pahalı da olsa tükenmez bir kaynaktır. Bizim ormanlarımız onarıl- 
sa Türkiye petrol ihraç 
eder. Birleşik Devletlerde 
artık yosun ve odundan 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SA 45 MILYON HALKTIR 


AFŞİN K.MARAŞ 


Ağcaşar köyündenim. 
1942 doğumluyum. Dört 
yaşında ağa kapısına düştüm. Şimdi 37 yaşındayım. 30 seneden beri çobanlık yapmaktayım. Yatağım keçe, yastığım taştır.Bütün ömrümüz dağların başında geçmektedir. 
Dünyayla irtibatımız kesiktir, Bütün yağmurlar üzerimizden geçer. Sırtımız yaş, ayağımız çamurdur. 


petrol yapıyorlar. 3 ton 
odun 1—1,5 ton petrol 
veriyor. Türkiye niçin 
böyle bir atılım içine girmez? Fikir bir bürokrat 
veya komisyoncudan gelmediği için mi? 

Gerek tezek, gerek odundan ve çöplerden yakıt üretmek gerçeğinin 
kumar tarafı yoktur. Oysa sentetik gübre ve petrol sondajı yüzde 70 kumardır ve dışa bağımlıdır. 

4- Türkiye ekonomisinin darboğazdan çıkışı 
kimya sanayii ile olasıdır. 
Kimya sanayii ise sülfürik asit, soda olmadan yürüyemez. o Yurdumuzda 
tek kükürt kaynağı alçıdır. Bundan sulfürik asit 
ve yanısıra çimento üretmek varken neden hâlâ 
bu teknoloji yurt içinde 
kurulma girişiminde bulunulmaz? 

5- Savurganlıktan yakınırken kömüre bağlı 
teknolojilere itibar etmek, en azından, yakınmalarda samimi olmamak 
demektir. 


Sayın yurdu yönetenlere bir uyarıda bulunmak gerekiyor.Bunu kendim için yapmıyorum. 
Çok daha değerli uyarıları basında okuyoruz. Ve 
başbakanların bu uyarılari ve yakınındaki bürokrat teknotratlara danışarak kulak ardı alışkanlıklarından kesinkes vazgeçmelerini özlüyorum. Yakınındaki koşullu danışmaniar yerine fikir sahibini karşısına alsa ve onu 
dinlese. Ondan savlarını 
somutlaştırmayı istese 
ya. Halka inmek bu demektir. Bunun bir örneğini “ekonomik önlem 


Çoban Hüseyin Saygılı: 


AĞA BİZİ DAĞA HAPSETMİŞ 


Biz çobanların ne Pazarı, ne de Cumartesisi 
var. Çocuklarımız hasta 
olduğunda doktora götürmek için ağadan izin 
istediğimiz zaman bize 
şöyle cevap verir: "Çoban kazaya gidemez. Davarları kim güdecek?" Onun için biz hiç bir yana 
çıkamayız. Bütün yirmidört saatimiz koyunların 
ardında geçer. 

Örneğin ben hasta- 


Resmi Belgelerle 


ONTRGERİLLA 


4— Basın suçları, yargılamalar, neşir yoluyla hakaretler v.s. gibi 
suçlarla hadi bakalım sayın gazeteci lütfen cezaevine. 

Nimete bir bakın bir de külfete... 

Birinin dediği gibi "gözlerime bakın ne demek istediğimi anlarsınız...'.Ama biz öyle demeyeceğiz Anadolu basını olarak... 

Halimize bir bakınız ne demek istediğimizi anlarsınız sayın gazeteci sayın Başbakanımız ve parlamenterlerimiz. 

Ülke dedik, özgürlük dedik, basın dedik, kimimiz zincire, kimimiz zindana, kimimiz kağıda, kimimiz kurşuna tutsak olduk. 

Bu mudur özgür basın, külfeti çeken nimetinin gölgesini bile 
göremeyen Anadolu Basınım. Görde utan sayın ülkem ve ülkemin 
yöneticileri... 

Görde utan hapiste yatan özgürlükçü basını... Anası ağlıyor... 
Ama ardından ağlayan hangi yönetici, hangi parlamenterimiz var, 
birde onları görelim... 

Ahhhh... Ahhhh... Neler gördük biz ülkede neler... 

Ama Tanrı aşkına doğru dürüst bir baş bitleyen göremedik... N'etsekte kurtulsak şu bizim yabancı olduğumuz düzenden... 


Ruşen Özgül 


nedir? Nasıl örgütlendi? 

12 Mart döneminde ve 
günümüzdeki faaliyetlerini, 
resini belgelere ve yaşanan 
olaylara dayanılarak 
hazırlanan bu kitapta 
bulacaksınız. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TUR—DA 
Hamam Sok. No. 4 Cağaloğlu-İstanbul 


yım. Davara gidemiyorum. Ağa der ki "Sen bir 
gün gitmezsen senin aylığından keserim." Gitmesem çocuklarım aç kalacak, gitsem, ben ölürüm. 
Bir koyun dağda kalsa 
veya ölse bize olmadık 
küfür yağdırırlar. Bize 
verdikleri yemeği zehir 
ederler. 


Şimdilik Afşin'in 
Kötüm Köyünde çalışmaktayım. Beş nüfusluyum. Senede 20-28 
bin lira ancak alıyorum. 
Bunu senelik unumuza 
mı verelim, bulgurumuza 
mı? Çocukların üstüne 
giyecek mi alalım? Ne 
yapacağımı şaşırdım. Çocuklarım gıdasızlıktan ölecek. Senede bir kilo 
portakalın yüzünü görmüyoruz. 


Çalıştığım köyde sekiz arkadaşız. Arkadaşlara bu zammın üstüne 
greve gidelim dedim. Agalar diyor ki greve giderseniz İşinize son veririz. 
O zaman çalıştığımız beş 
altı ayın parasını da vermiyorlar. İşi bıraksak da 
çocuklar aç, bırakmasak 
da. Bu parayla aç ölecegiz. Biz çobanlar olarak 
sendikamız yok, sigortamız yok, emekliliğimiz 
yok. Onun için grev yapamıyoruz. 


Bizler de istiyoruz ki, 
bizim de sendikamız sigortamız olsun. Haklarımızı alalım. Kollarımız 
kökten kırıktır. Onun 
için bizler ağaların kuluyuz. Ağalar ne yap derse 
onu yapıyoruz. Dertlerimiz bitmez yazmayınan. 


paketi" sırasında her sınifin kesimleri ile yaptığı toplantısında gördük. 
Halit Narin "7 milyar 
ihracat yapabiliriz" dediği zaman ben başvekil olsam onun ayağına 
gider ve "nasıl?" diye 
öğrenmeye çalışırım. Eczacıbaşı veya benzerleri 
“yerli ilaç hammaddeleri yapamayız!" diyorsa 
onunla kesinkes özel olarak konuşurum. 

Meslek odaları seminerleri ile yakından ilgilenir, organik ilişkiler kurarım. Bu sınıf kesimleri- 
nin hiçbirisi politik değildir. Tam bir yurtsever 
olmaları yanısıra hiç bir 
kompleksin etkisinde de 
değildirler. Solcu ahlakın 
ilkelerini bilmemekle beraber hepsi de dengeli ekonomi sistemi elemanıdırlar. Hiçbirisi de ödeyemeyeceği borcun altına 
yatmaz. Tabii ki girdiği 
riskin bedelini almak isteyecektir. Çünkü insandır. 
Risk terazi ile tartılamaz. 
Hayatında hiç bir riskin 
altına girmemiş teknokrat ve bürokrat ekonominin ve ticaretin pratiğini 
bilemez. Kitaptan ahkam 
keser. 


Demirel'in o sorumsuz 
ve tekerlemeli konuşması yanında Ecevit daha 
sorumlu göründü. Bir araştırmacı ve pratiğe çok 
önem veren birisi olarak 
düşündüklerimi dile getirdim. Sosyalist ve kapitalist ekonomilerin kıyaslamalı geçerliliği bugün daha somut ve gerçekçi bir 
biçimde tartışılmaktadır. 
Bizde de tartışılmalıdır. 
Her iki tip ekonomi ile 
yönetilen toplulukları, ekonomik olduğu kadar 


İSTANBUL 


etki yaptığını düşünün. 


edersiniz. 


ANKARA 


psikolojik ve toplumsal 
dinamizm yönleri ile incelendiğini biliyoruz. 
Solcu, yurtsever veya kapitalist olurken, bağnaz 
olmamak akıllılıktır. 


Bizim karma ekonomimizde ise hükümetin 
danışman olarak yalnız 
kendi çevresi olan teknokrat ve bürokratlara 
danışma alışkanlığını bırakması, sınıfların kesimleri ile doğrudan ilişki 
kurmaları çağdaş bir dayranış olacaktir. AP hegemonyal 'bir siyasi" birlik 
gibi geliyor bana. Ecevit'le aynı kuyuya düşmek istemiyorsa partisini 
demokratlaştırmalı, iktidarını da... Biz kendi dalimizda örnekler verdik. 
İstedik ki çevresine. "doğru musöylüyor bu adam?" diye sormasını 
yazarın kendisi ile konuşsun. Acaba bu yapılmayacak bir şey mi? Pratiği 
olmayan bir öneri midir? 
Bürokrat ve teknokrat 
gereklidir ama onların 
yönetim ile yönetilenler 
arasına bir duvar gibi getmelerini önlemeli derim. 


İki lideri aynı soruları yanıtlarkenki tavırları bakımından Ecevit'i daha cana yakın, 


daha tutarlı bulduk. 
Halktan biri ve sorumlu 
bir meslek adamı olarak, 
söyleye söyleye biktığımiz konuları bir daha dile getirdik. Kendi meslek 
örgütümüzde itibar gören 
bu görüşler, acaba iktidarlara neden ulaşamıyor 
da düşüncemizi daha açıklıkla ve belgeli olarak 
anlatamıyoruz diye düşündük. Ve kaybolan çok 
daha değerli nice fikirlerin iktidara ulaşabilme 
yollarını arayan: özlemimizi dile getirdik. Biz konuşurken bizi alkışlayan 
teknokrat ve bürokratlar 
ne kadar da unutkan oluyorlar. Tekrar hatırlatıyoruz. Kimya sanayii-orman-tezek (çöpler ve alçı) bizi beş senede bunalimdan çıkarır. Bir gün 
bunu keşfedeceksiniz. 
Buna eminim. 


Mahallemizdeki 

kö | | an .. l 
huzurumuz kaçtı 
Biz Parseller Yıldıztepe Mahallesi 37. Sokakta 
ikamet etmekteyiz. Mahallemizde elli tane köpek 
vardır. Bu mahluklar akşam olup da karanlık bastırdıktan sonra kıyameti koparıyorlar. Sabahlara 
kadar bizleri uyutmuyorlar. Biz işçiler işten yor- 


gun argın evimize kendimizi zor atıyoruz. Bir de 
sabahlara kadar uyuyamamanın ne kadar bizlere 


Bu köpekler, bizler için, özellikle de çocuklar 
için ne denli büyük bir tehlike olduğunu takdir 


İlgililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz... 


Yıldıztepe Mahallesinden 


Bir Grup Vatandaş 


Bu tutumla 
anarşi önlenir mi? 


Mimar Kemal Lisesi 
girişinde 29 Mart sabahı 
bazı polisler arama yaptılar. Benim üzerimde Aydınlık vardı. Polis Aydınlık'ı bulması üzerine kitaplarımı da aradı. Beni 
kitlenin önünde soydu, 
bir şey bulamadı. Uydurma bir bahane ile be 
ni dövdü. Daha sonra 
kimliğimi aldı ve 30 
Marttaki olaylardan beni 
sorumlu tutacağını ve en 
ufak bir olaydan beni alacağını söyleyerek küfürler yağdırdı. Olaya engel 
olmak isteyen öğretmenlere de küfürler savurdu 
ve tehdit etti. 


İkinci bir olay da şöyle oldu: Müzik dershanesindeki öğrenciler hocaları olmadığı için izci marşını söylerlerken polis iki 
kişiyi aldı. Polisler ilk de- 


fa bizim okula gelmişlerdi. Hiçbirinde yaka numarası yoktu. 
Mimar Kemal Lisesi 
Öğrencisi 


Aydınlık 


Bir memleket düşünün ki; insanların, köpekler kadar değeri yek... 

Veyâ”köpeklerin değeri insanlardan kat, kat 
çok. an 
Bizimki gibi. Her geri bıraktırılmış ülke gibi 
yani. 

Geri biraktırılmış ülkelerin hemen hepsinde 
görülen klasik kutuplaşma şudur çünkü: 

İşbirlikçi hakim sınıflar ve halk... Biri üretim araçlarınn sahipleri, diğeri köleleri... 

Kisacası azınlığın, çoğunluğa tahakkümü... 

Öyle olunca mutlu azınlıktan bir hahımefendinin süs köpeği, örneğin bir işçiden çok daha 
kiymetli olabiliyor. 

Bir işçi ete hasret yaşarken; o cici hanımefendinin, o cici köpeği çanağına konulan her eti 
beğenmiyor. 

İlla da Avrupa malı köpek maması istiyor! 

O isteyecek de, onun isteğini hanımefendisi 
yerine getirmeyecek. Mümkün mü? 

Ülkenin içinde bulunduğu darboğaza bakmadan, döviz yokluğuna aldırmadan o el kadar 
süs köpeğinin arzusu yerine getiriliyor. 

Ayrupalara en iyi cins köpek maması sipariş 
ediliyor. 

Âmâ sülkede bir emekçi; bir tanecik yavrusunð k süt, yedirecek et temin edemiyor. is 
Ve o ülkede bebekler bakımsızlıktan ya ölüyor; ya da gıdasızlıktan sağlıksız büyüyor 

Adalet bunun neresinde? 

Böyle adaletin içine tükürürüm diyenler ya 
“düzen düşmanlığıyla" ya da "komünizm propagandasıyla” suçlanıyor. Hiç kimsenin aklına 
adaletsizliğin bırakınız düzeltilmesi, düşünülmesi dahi gelmiyor. 

İnsanı da işte bu öldürüyor. 

Ne var ki insanları öldürenler, kendi köpeklerini pekala güldürüyor. 

İnsanlar fabrikalarda, tarlalarda alınteri döküyor ama ürettiklerinden hisselerine küçücük 
bir pay düşüyor. 

Onların ürettiklerini köpekler tüketiyor! 

Böylece bu düzen de insanlardan çok, süs 
köpeklerine yarıyor! 

Alman mamalarıyla beslenen onlar, Fransız şampuanlarıyla yıkanan yine onlar... 

Eti yiyen köpekler, kemiği kemiren insanlar... 

İnsanlar uyandıkça köpekler huysuzlanıyor, havlıyor, hırlıyor, saldırıyor... 

Fakat artık analar, süs köpeği de olsa, 
kurt köpeği de olsa; köpeklerden korkmayan, 
onlara başeğmeyen yiğitler doğuruyor. 

Havlamalar, hırlamalar, saldırmalar bu yiğitlere vız geliyor. 

Köpeklerin saltanatının sonu yaklaşıyor. 


SOLDAN SAĞA: 1) 
Döl yatağını kazıyarak, 
ana karnındaki çocuğu 
alma ameliyatı Cam, 
camdan yapılma. 2) Kahn ip - Kademe, misil - 
İlave. 3) Kuzu sesi - Bir 
ruhsal hastalık. 4) Hep 
birinci dereceden roller 
alan, sivrilmiş film yıldızı - İz, işaret - Tersi 
ten. 5) Süs balığı beslenen camekanlı kap. 6) Avrupa çapında bir ekonomik 
kuruluşun simgesi - Top ve benzeri ağır silahlarla donatılmış askeri birlik. 7) Tersi şehir - Annenin erkek 
kardeşi - Bir harfin okunuşu. 8) Başka yerlere dikilmek üzere yetiştirilmiş sebze veya çiçek körpesi - 
Bir halife. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Çok eskiden kullanılan 
basit bir zaman aleti. 2) Bol ve sürekli üreten. 3) Tersi 
gramın kısa yazılışı - Tersi Osmanlılarda, dini ilgilendiren konularda müftülerce verilen karar. 4) Büyük 
kentlerin dışında kalan yerleşme merkezleri - Bir 
bağlaç. 5) Birdenbire olan - Tersi kimyada Brom'un 
simgesi. 6) Fazla, çok. 7) Askeri birliği yönetme görevi, kumanda. 8) Katıksız, arı - Deniz şortu. 9) 17 ve 
18. yy.larda yaşamış, bir Klasik Türk Müziği besteci- 
si - Tersi giz. 10) Tersi yakın çevrenin uzağında kalan 
yerler, havali. 11) Yüzümüzün bir bölümü - Dede, büyük, 12) Bir tür renkli şeker - Genişlik. 


Uğur Aslan 


İLAN 


Sendikamız ile, aşağıda ünvan ve adresleri 
yazılı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına işyeri düzeyinde Toplu iş sözleşmesi akdedilecektir. 275 sayılı yasanın 12.nci maddesi uyarınca duyurulur. 


TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

AKDEDİLECEK İŞYERLERİ 

1- Erbak, Uludağ Meşrubat, Pazarlama, Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi. 
Aytar Caddesi No.18/1. 1.Levent/İstanbul. 

2- Yazgan Şarapçılık ve Pazarlama Lmtd. 
Şrkt. 1121.Sokak No.14. Zeytinlik/İzmir 


- Yeni Geda-iş Sendikası icra Kurulu 


ENİ 
UÜ Doğum | 
Kızımız 
\ MARTI dinya- | j 
ya geldi. Dost- 

|| lara 
ruz. 
Fatma ve 


Nazif GÜLLÜ 
KENE» 


HWAJİ 
ilOS nsbnidiris2 
.notslsi 
SE SE OS :issosrüM 


AHAAMVA 
—— 


duyuru- 


Hds 


5 Nisan 1979 


İsrail Parlamentosu 
Pazar günü Filistinlilere özerklik 


verilmesi konusunu görüşecek 


brail Başbakanı Begin dün İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada, Enver Sedat'la 
pek çok önemli konularda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Ama önlerinde çözüm 
“ bekleyen bazı teknik meseleler olduğunu da belirtti. 20 dakika kadar süren konuşmasın- 
da Begin, İsrail'le Mısır, arasında direkt telefon bağlantısı kurulacağını da söyledi. Parlamento pazar günü tekrar toplanarak özerklik sorununu görüşece". Bu konuyu daha 
ayrıntılı bir biçimde ele alacak olan Otonomi Komitesi ise pazartesi günü toplanacak. 
Bütün koalisyon ortaklarından seçilecek beş bakan Mısır'la yapılacak görüşmeleri yürütecekler. ` 
Öte yandan Mısır'la İsrail arasında imzalanan anlaşma metinleri muhtemelen gelecek 
hafta içinde Sina'da teati edilecek. Bu arada İsrail Savunma Bakanı Weizman 15 Nisanda 
Kahire'ye giderek, Mısır Savunma Bakanı Cemal Haşan Ali ile görüşec ek. Bu görüşmeler- 
de İsrail birliklerinin Sina Yarımadasından çekilmesi ele alınacak. 
OAPEC MISIR'IN ÖRGÜTTEKİ İHRACI ÖNERİSİNİ GÖRÜŞECEK 
Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü OAPEC BakanlarK onseyi, Mısır'ın örgüt üyefiğinden çıkarılıp çıkarılamayacağını görüşmek üzere pazartesi günü Kuveyt'te olağanüstü toplanacak OAPECGenel Sekreteri Ali Attika, Irak'ın Mısır üyeliğinin iptar edilmesi 
için verdiği öneriyi, örgütü ve üyelere ileterek, pazartesi günü toplantı yapılmasını istedi. 
Irak, Mısr'mOAPECden çıkarılmasını Bağdat'ta yapılan son Arap Ülkeleri Bakanlar Konferansında alman karara dayanarak istemektedir. Son toplantıda, İsrail'le ikili anlaşma 
imzaladığı için Mısır'ın cezalandırılması gerektiği sonucuna varılarak, bu ülkeye siyasal 
ve ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı alınmıştı. 
Kuveyt, Mısır, Irak, Katar, Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Suriye, 
Cezayir. ve Libya OAPEC'ye & üye ülkelerdir. 


dayanışmasıyla 
gerçekleşti 


Şah döneminde birbirine kızan insanlar, 
devrim sırasında kucaklaşıyordu 


| İran devrimine ,işçisi, köylüsü, emekçisi, milli burjuvası, dini lideri askeriyle 

bütün halk kesimleri katıldı. Bütün İran Şah'a ve ABD emperyalizmine karşı, 

örnek alınacak bir şekilde birleşti. İşçiler-emekçiler grev yaptı, ücret alamadı. 
Ama halk arasındaki maddi ve manevi dayanışma bu sorunun üstesinden geldi. Şah döneminde, en küçük bir şeye parlayan insanlar, devrim döneminde 


birbirlerini güleryüzle, hoşgörüyle karşılar oldular. 
BİTTİ 


MEK DAGHA l 


Ülkenin dört bucağından köylüler yaptıkları ekmekleri kentlere getiriyorlar. 
Kentleri ekmeksiz bırakmıyorlar. Bu ekmekler Homeyni için getirilmiş. 
O da soka'-larda halka bedava dağıtıyor. Biz de ondan yedik. Devrim ekmeği 
oldukça l :etliydi. 


Her yer greve gidince emekçiler 
lede insanlar bir fon oluşturdular. 


zor durumda kaldılar. Ancak her mahal- 
Bu fonla alınan temel gıda maddeleri halka düşük fiyatla satıldı. Ayrıca mali durumu düşük olanlara bu fondan yardım 


yapıldı Bunu Homeyni Komiteleri örgütledi. Bu yüzden buralara “Homeyni 
dükkanı"' deniyor. Bir Homeyni dükkanı, Pirinç, nohut, mercimeğin yanı sıra, 
yağ, sabun ve meyva satıyor. Bize nasıl çalıştıklarını anlatıyor. 
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İran hükümet kuvvetleri, Gümbed-i Kavus 
kentine girdiler. Türkmenlerin haklı taleplerinin ardına sızan ve kışkırtıcılık yapan 
Sovyet yanlısı güçler şimdi yeni karışıklıklar çıkarma peşinde. 


altedilebilir 


Milli burjuvazinin önderliğinde İran halkı 
kanlı Şah rejimine ve Amerikan emperyalizmine karşı verdiği mücadeleyi zaferle sonuçlandırdı. Dünya halkları bu zaferi coşku ile karşıladı. Bu zafer sadece ülkedeki rejim değişikliğini sağlamakla kalmadı, Orta Doğu'da, hatta 
dünyada yeni durumlar yarattı. 

Şimdi İran nereye gidiyor? 


politika sorunları karşısında aldığı tutuma göre 
değerlendirebiliriz. 

Yeni yönetim Şah'tan kalan bir enkaz devralmıştır. Harap olmuş tarım ve dışa bağımlı 
ekonominin yarattığı ağır ekonomik buhran, 
ülkenin yeniden inşası ve bunlara bağlı olarak 
emekçilerin durumunun iyileştirilmesi, demokrasi meselesi ve milli mesele, bütün bunlar çözülmesi gereken temel sorunlar. 

İç ekonomik zotluklar diyoruz. Şah döneminde, her yıl milyarlarca dolar petrol gelirine 
sahip olmasına karşın, ülke tam bir iflasın eşiğine gelmişti. Başta Amerikan sermayesi olmak üzere, Batı ve Japon sermayesi ekonomik yapıya hakim. Yatırımların çoğu ağır sanayiye değil, lüks tüketime yönelik. Sanayi 
denen şey ise hammadesiyle, teknoloji, uzmanıyla dışa bağımlı. 

Tarım, Şah'ın yaptığı "Ak Devrim'"'le yürekler acısı bir hale gelmiş. 1950'lerde İran, 
petrolün dışında, milli gelirinin yüzde 50'sini 
tarımdan sağlarken, bu oran bugün yüzde 3'e 
düşmüş. Bir tarım ülkesi olan İran ele muhtaç 
hale gelmiş. 

Demokrasi meselesi ise kilit sorun. Milli mesele, diğer iç ve dış sorunların çözümü burada 
yatıyor. İran'ın geçmişinde, burjuvacası da olsa demokrasi dönemleri olmamış, ya da çok az 
olmuş. 

Milli mesele ise en hassas konulardan biri. 
Yıllarca baskı ve korkunç bir zulüm altında 
ezilen milliyetler, şimdi haklı olarak hürriyeti, 
kendi dillerini kullanmayı istiyorlar. 

Dışarda ise süper devletler, İran'da kolu kırılan ama yeni umutlar besleyen ABD, tepesinde 
ise onun zengin petrol yataklarına, açık denizlere açılan su yollarına, tüm varlığına göz diken 
Sovyetler Birliği var. 

Yeni yönetim nasıl bir yapıya sahip ve bütün 
bu sorunların üstesinden nasıl gelecek? 

İran'daki önderlik anti-emperyalist bir mücadele yürütmüş ve başarı kazanmıştır. Bu anlam- 
da radikal olmasına karşın, dini-feodal özellikler de taşımaktadır. Kadınlara çarşafı zorunlu kılmak, ya da devlet işlerini dini esaslara göre 
yürütmek istemesi, bu özelliğinin göstergeleridir. Ancak önderlik homojen bir yapıya da sahip değildir. Bazı fanatik din adamlarının yanı 
sıra, sağduyu sahibi dini liderler de bulunmaktadır. Kabinede ise Dr. Kerim Sencabi, Darius 
Foruhar gibi demokratlar yer almaktadır. 

Bu durumda iktidarı kim kendi tarafına cekerse, iktidar onun olacaktır. Şimdiyekadâi ki 
uygulamalarda demokratların, çarşaf konusunda ve Kürt milli meselesinde olduğu gibi, kimi 
başarılar kazandığı söylenebilir. Fanatik dincilerin İslam kurallarının uygulanmasını diretme- 
si ise ülkeyi yeni kargaşalığa sürükleyecektir. 
Böylece halkın demokratik talepleri bastırılacak, her an fırsat kollayan ve ülkenin zayıf düşmesine oai Beşinci Kol Tudeh'e ve sosyalemperyalistlere gün doğacaktır. 

lkedeki zorlu sorunları çözmek Rusya'dar 
gelen tehdide karşı durmak yine halka dayanarak, onu seferber ederek gorçeklegobilir. Bu 
da, bir çok milliyetten oluşan fran halkına özgürlük ve demokrasi vermekle olabilir. Bu siyaset aynı zamanda bölgede hegemonya faaliyeti 
gaion süper devletlerin, özellikle de Sovyetler 

irliği'nin daha fazla tecridini sağlar. 


Kuşkusuz bunu, yeni yönetimin iç ve diş ` 


iç sorunlar ve dış tehdit, 
halka özgürlük tanınarak 


DIŞ HABERLER 

SE ROYS I 
İran'da askeri birliklerin ve tankların Gumbed- 
i Kavus kentine girdikleri 
ve hiçbir direnişle karşılaşmadıkları haber verilmektedir. Aşağı yukarı 
bir haftadır süregelen çatışmaları durdurmak için 
kente giren birlikler, kentin kuzeyine doğru ilerli- 


yorlar. Askeri birliklerin 
bölgede hükünfet otoritesini yeniden sağlamaya 
alıştıkları bildiriliyor. 
ran Ordu Birlikleri çatışmalara son veren bir 
ateş-kes anlaşması uyarınca kente girmişlerdir. 
Kentte durum sakindir 


Öte yandan kentin 
içinde yoğun bir Beşinci Kol faaliyeti yürütül- 


Sokaklar, haşlanmış patates, 
kuru yemiş satıcılarıyla dolu. 
şeyler yiyorlar. Özellikle lokantaların kapalı olduğu 
saatlerde bu satıcılar epey iş yapıyor. Çünkü İran'da 
tüm lokantalar öğle 2, akşam 2 saat olmak üzere 4 
saat, bilemediniz 5 saat açık. Alış-veriş yapan insanlar 
f neşe içinde, birbirleriyle şakalasıyorlar. 
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eker pancarı, kebap, 
'nsanlar ayak üstü bir 


a ~ 


Şii adetine göre şehit düşenler için küçük bir tak 
ışıkla ve çiçeklerle donatılıyor. Takın üzerine şehit 
düşenin fotoğrafı konuyor. Takın etrafına siyah 
bez geriliyor ve bir bayrak asılıyor. Ayrıca dini müzik sürekli çalıyor. Yedi gün sonunda tak kaldırılıyor. 


Hastaneler yaralı dolu. Ayağından yaralı bu genç 
kız Tahran'daki Musaddık Hastanesinde yatıyor. 
Üniversite öğrencisi. Şah rejimi tarafından katledilen profesörün cenaze törenine ateş açılmış, yaralanmış. "Burada olduğumdan pişman değilim, 
tersine gurur duyuyorum. Şah'a karşı sonuna kadar mücadele de kararlıyız" diyor gazetemizi incelerken. 


İran'da askeri birlikler 
Gümbed-i Kavus 
kentine girdi 


e Kentte durum sakin, çatışmalar durdu 


düğü ve Fısıltı gazetesinin 
büyük bir hızla çalıştığı 
bildirilmektedir. “Tanklar geliyor. Askerler silahlarımızı alıp bizi kurşuna 
dizecek. Halktan pek çok 
kişi kadın çocuk deme- 
den kurşuna dizildi” gibi 
söylentilerle halk içinde 
panik yaratılmasına çalışıldığı belirtilmektedir. 


"İRAN JANDARMALIK 
GÖREVİ 
YÜKLENMEYECEK" 


İran Başbakanı Bazergan yaptığı basın toplantısmda İranın bundan 
böyle Basra Körfezinde 
ve Hint Okyanusunda 
jandarmalık görevini yüklenmeyeceğini söyledi. 
Bu göreve yönelik Amerika Birleşik Devletleriyle 
yapılan tüm anlaşmaların 
iptal edileceğini belirtti. 

Ülkenin ekonomik 
durumuna da değinen 
Bazergan, bugün Şah dönemindeki ekonomik 
buhranın yaşanmadığını, 
bütün işletmelerin çalıştığını söyledi. Referandum sonuçlarından memnun olduğunu kaydeden 
Bazergan, Genel seçimlerin yapılmasından ve hükümetin o kurulmasından 
sonra Devrim Konseyi- 
nin ortadan kaldırılacağını bildirdi. 


ŞAH'IN YENİDEN 
ÜLKEYE DÖNMESİNİ 
SAĞLAYACAK 
BİR KOMPLO 
HAZIRLANMIŞ 


Tahran'da yayınlanan 
Kayhan gazetesi, geçtiğimiz 11 Şubatta Savak 
ajanlarının Şah'ın İran'a 
dönmesini sağlamak amacıyla bir komplo düzenlediklerini açıkladı. Gazetenin haberine göre, 
komplo, 11 Şubatta Eski Başbakan Bahtiyar'ın 
düşüşünden az önce, 
sokağa çıkma yasağının 
ilan edilmesinden sonra 
başlayacaktı. Mehdi Bazergan, Kerim Sencabi ve 
Ayetullah Talegani de das 
hil olmak üzere 40 kadar 
dini ve siyasi önder öldürülecekti. Ayetullah Homeyni'nin evi havaya 
uçurulacaktı. Ayetullah 
Homeyni'nin halktan kitle halinde sokaklara çıkmasını istemesi üzerine 
sokağa çıkma yasağı uygulanamamıştı. 


ALKOLLÜ İÇKİ 
RESMEN 
YASAKLANDI 


İran Hükümet Sözcüsü 
Amir İntizam, tüm alkollü içkilerin yasaklandığını resmen açıkladı. Alkollü içki fabrikalarının 
başka malların üretimin- 
de kullanılacağını bildir- 


di. 
Amerika'da 
nükleer patlama 
tehlikesi atlatıldı 
© Nükleer reaktöre 
radyasyon bulaştığı 
için Three Mile Island 
Atom Santrali 
kapatılacak 


HARRİSBURG (AA) 

Harrisburg yakınlarındaki atom santralının, 
soğutma kısmında 
meydana gelen radyas 
yon sızıntısının kontrol 
altına alınmasından sonra, evlerini terkeden binlerce insanın geri dönme- 
e başladıkları açıklandı. 
Yehlikenin eçmesiyle 
birlikte bankalara yönelen hücum da sona erdi. 
Bölgeyi terketmek isteyenlerin bankalardaki pa- 


raları çekmek istemesi 
üzerine, bir çok yerde 
nakit para sıkıntısı 
başlamıştı. 


Kaza yüzünden Harrisburg kentinin milyonlarca dolar zarara girdiği 
belirtiliyor. Birçok iş yeri kapanırken, yeni iş yeri açmak isteyenler de 

lanlarından vazgeçiyorar. 

Atom mühendisleri, 
nükleer reaktöre buyuk 
miktarda radyasyon bulaştığını açıkladılar. Bu 
nedenle Three Mile İsland Atom Santralının 
kapatılmasının  kaçınıl 
maz olduğunu söylediler. 
Kongrenin Atom Enerji- 
si Komisyonu Başkanı 
da, santralı temizleme 
nin, yeni bir atom santralı inşa etmekten daha g 
halıya mal olacağını belirtti. 


Rus savaş gemileri ülkesinden 


binlerce mil uzakta ni- 


çin manevra yapıyor? Orada korunacak kıyısı mı var? 


Sovyet filosu 
Güney Atlantik'te 
manevra yapıyor 


© ABD Sivil Savunma Dairesi:”Bir Sovyet 


saldırısında 12 milyon insan ölebilir” 


JOHANNESBURG- WASHİNGTON (AA) 
Angola Radyosu bir Sovyet deniz filosunun Güney 


Atlantik'te manevra yaptığını bildirdi. 

Bir süre önce Luanda'ya bir "iyiniyet" ziyareti yapan "Minsk" uçak gemisi de manevralara katıldı. 
Radyo, manevralara katılan Sovyet filosunun büyüklüğü hakkında bir açıklama yapmadı. 

Amerikan Sivil Savunma Dairesinin bir incelemesinde, Sovyetler Birliği'nin ABD'deki stratejik füze, 
denizaltı ve bombardıman uçakları üslerine karşı girişeceği bir nükleer saldırıda en az 8,en çok 12 milyon 
insanın ölebileceği belirtildi. 

İnceleme, ABD'nin böyle bir saldırıyı 15 ya da 30 
dakika öncesinden haber alması halinde, 12 milyon 
insanın ölümünün önüne geçilemeyeceği sonucuna 
vardı. Bu rakam, Sovyetler Birliği'nin ABD'deki 37 
stratejik hava üssü, dokuz füze üssü ve iki denizaltı üssüne atom silahları ile saldıracağı varsayımına dayanılarak bulundu. 

Daire, saldırının iki hafta öncesinden kestirilmesi 
halinde, çeşitli önlemler sayesinde ölü sayısının 2,5 
milyona indirilebileceği görüşüne vardı. 


Brejnev in 
nesi var? 


MOSKOVA— 

Evet, Brejnev'in nesi var? Son iki yıl içinde 
Brejnev ile görüşen bütün devlet adamlarının sorusu bu. Çünkü Brejnev'in sağlık durumu artık 
iyiden iyiye bozuluyor. 

Bu konuda en titiz araştırmaları Amerikan 
istihbarat servisleri yapmış. Brejnev'in çeşitli 
dönemlerde çekilmiş fotoğrafları, filmleri inceleniyor, Brejnev ile görüşen Batılı devlet adamlarıyla röportajlar yapılıyor ve Rus devlet başkanının sağlık durumu hakkında bazı bilgiler elde 
ediliyor. 

Son olarak, Fransız devlet başkanı Valer 
Giscard d'Estaing, Brejnev'in “Soğuk algınlığı ' 
yüzünden Moskova'ya yapacağı geziyi iptal etmek zorunda kaldı, Aslında bu maazeretyeni degil. Çünkü Brejnev, 1975'ten beri “Soğuk almış'' bir durumda, O yıl içinde bir çok önemli 
randevusu yine bu nedenle tehir edildi. 1977 yılının Aralık ayında ise, Yüksek Sovyetlerin toplantısına katılmamakla büyük bir geleneği bozdu. 

1977 yılının Haziran ayında ise, Brejnev, 
Willy Brandt ile yaptığı bir görüşmede 1975 yılında bir çene ameliyatı geçirdiğini söyledi. 
Fransa Radyosu 27 Mart günü yaptığı yayında, 
Brejnev'in çene kanseri olduğunu bildirdi. Brejnev, 1961 yılında da bir kalp ktizi geçirmişti. 
Kremlin'e yakın bazı çevreler, Sovyet devlet 
başkanının kalbinin bir süredir, pille çalıştığını 
belirtiyorlar. Brejnev, ayrıca bir süredir kulaklık 
kullanıyor. Kendisi ile görüşen heyet üyeleri, 
Brejnev'in işitme duyusunun da zayıfladığını 
tespit ediyorlar. Çenesindeki hastalık yüzünden 
Brejnev'in konuşma yeteneğinin de zayıfladığı 
da bir çok görüşmeci tarafından açıklandı. Hatta o kadar ki, tercümanlar çoğu zaman Brejnev' 
in ne dediğini anlamak için, kendisinden söylediklerini bir kez daha tekrar etmesini istiyorlar. 

Brejnev'i son olarak Bonn'da (1978) ve 
Paris'te (Haziran 1977) gören Batılı gözlemciler 

de, Sovyet devlet başkanının son derece ağır bir 
| şekilde hareket ettiğini ifade ediyorlar. 

l Fransa devlet başkanının gezisi, yapılan resmi açıklamaya göre, üç hafta ertelendi. Yani 
l Nisan'ın ikinci haftası yapılması gerek. Ancak, 
| Brejnev'in randevu defteri bu hafta son derece 

dolu. Kabul edilmesi gereken yab'ıncı devlet al damlarının yanında, 18 Nisanda Yüksek Sov- 
| yetlerin ilk toplantısı var. 
| 
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Rus devlet başkanı ile sik sık görüşebilen, 
Doğu bloku yetkilileri ve gazetecileri bu konu 
da pek fazla bilgi vermiyorlar. Ancak onların 15- 
rarla üzerinde durdukları bir mesele var: Eğer 
SALT-2 anlaşması imzalanacaksa, Carter-Brejnev zirvesi Moskova'da yapılsın. Çünkü Brejnev, 
Pentik aşırı bir geziyi kaldıramıyacak kadar 

asta... 


72 yaşındaki Rrejnev ne hastalığına *utuldu? J 
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Çin Halk Cumhuriyeti 


Yunanistan'a dondurulmuş et satacak 


ATİNA (ÖZEL) 

Yunanistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile imzaladığı 
Ticaret Anlaşması çerçevesinde Yunanistan'a dondurulmuş et ithal edileceği bildiriliyor. 

Bu konuda Çin Halk Cumhuriyeti'nde altı ayrı 
hayvan kesim tesisini gezen bir Yunan veteriner heyeti, bu tesislerin Yunanistan'a et ihracında bulunabilmek için gerekli standardlara sahip olduğunu tespit 
etmiş ve gerekli izini vermişti. 


5 Nisan 1979 


işçi sendika- 


Hava-İş İzmir Şubesi Genel Kurulu 
yarın yapılıyor 


© Ankara Şube Genel Kurulu 8 Nisan.da 


yapılacak 


e Merkez Yönetim Kurulunun 8 üyesi 
“Demokratik Birlik” muhalefet 
grubu olarak görüşlerini açıkladılar 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Türk-İş'e bağlı Hava- 
İş Sendikasının erken Genel Kurul kararı almasın- 
dan sonra, sendikanın İzmir Şubesinin yarın Ankara Şubesinin ise 8 Nisan günü Genel Kurullarını yapacaklarını öğre 
nildi. 


Öte yandan İstanbul'- 
da bir açıklama yapan 
Merkez Yönetim Kuru- 


Mersin Spda'da 
neler oluyor? 


Şişe Cam Holding ithal izni 


lunun 8 üyesi, Genel Kurula "Demokratik Birlik" 
muhalefet grubu olarak 
katılacaklarını belirttiler. 

Hatırlanacağı gibi bir 
süre önce Hava-İş Genel 
Başkanı Zihni Barın, Genel Yönetim Kurulunda 
sert eleştirilere uğrayınca 
görevinden istifa etmiş, 
bunun üzerine Yönetim 
Kurulu erken Genel Kurula gidilmesi kararı almıştı. Hava-İş Merkez 


Genel Kurulunun 15-18 
Ocak tarihleri arasında 
yapılacağı bildiriliyor. Hava-Iş tuzuğune göre, Şube Genel Kurullarının 
Merkez Genel Kurulun- 
dan en az iki ay önce 
toplanması gerektiğinden 
İzmir Şubesi yarın, Ankara Şubesi ise 8 Nisan 
Pazar günü Genel Kurullarını yapacaklar. 


Diğer yandan 3 Nisar. 
günü Istanbul'da THY'ye 


2 Sema Atilla 


alınca 6-7 liraya satılan soda 
52 dolaraBulgaristan'dan 
ithale başlandı 


© işverene verilen teşvik primi mi, mükatat mı? 


Sonunda 8 Ağustos 
1978'de grev karan alındı. 

Şişe-Cam Holding 
revin (o başlamasından 
ir hafta sonra soda iting izni alan ppoe 
ülkeyaizde 6-7 liraya satılan soda, Bulgaristan'- 
dan tonu 52 dolara ithal edilmeye başlandı. 
Şişe Cam Holding, hükümetten ayda 700 bin 
dolar döviz aldı. 

Grev, 5 ay devam etti. Fakat beş ay duran 
hükümet, beşinci ayda 
soda grevinin kamu sağlığını tehlikeye düşürdü- 
günü iddia ederek grevi erteledi. İşte bu karar 
kötü gidişin başlangıcı 
oldu 


Şimdi hükümete şunu sormak gerekir, Grev 
devam ederken Türkiye 
'sodasız kalmadı ki... Dışarıdan ithalat yapıldı 
ve bazıları bunun karaborsasından milyonlar 
vurdular, Sonra bu erteleme kararı neden baştan alınmadıda beş ay 
sonra alındı. Buradan 
anlaşılıyor ki hükümetle yakın ilişkisi olan soda işletmesi nüfusunu 
kullanmıştır. 

Bu karar üzerine işçiler 26 Aralık'ta büyük 
bir moral kırıklığı içinde işbaşı yaptılar. 

çen süre zarfında 
işlemeyen makinalar 
ps tutmuştu. fyi bir 
akım gerekiyordu. Kademeli olarak üretime 
geçiliyordu. Fakat patron şaşılacak bir iş yaptı 24 teknik elemanı süresiz izine :ayırdı.. Bu, 
onun birtakım planlar 
yaptığını gösteriyordu. 
14 Şubat'ta gazetelerde 
yayınlattığı bildirilerle 
çalışmayanın işine son 
verileceğini açıkladı. 
Artık herkes atılmayı 
bekliyordu. Nitekim İ8 
Şubat'ta 24 kişi daha 
atıldı. Bu olay bardağı 
taşırmıştı. 

12'LER OLAYI 

Olayların gelişmesini 
izleyen herkes tedirgindi. Hatta, işveren tarafı 
sayılan müdürler, şefler 
de, Bir tarafta talepleri 
reddedilen yüzlerce işii Diğer tarafta aylarır çalışmayan koskoca 
bir fabrika. Ve işçileri 
toptan atmaya hazırlanan yöneticiler. Bu durumu gören bazı müdür, 
şef ve mühendisler de olayı kamuoyuna duyurmak ve duruma bir çare 
önermek istediler. Ticaret Müdürü Feridun Kuran, Esas Üniteler Müdürü Aykut Ergun, Yardımcı Üniteler Müdürü 
Ruhi Kırlangıç, Teknik 
Hizmetler Müdürü İsmet 
Güven ve 6 şefle 2 mühendis, 21 Şubat 1979 
günü bir bildiri yayınladılar. Bildiride, fabrikada huzurun sağlanması 
için, bir an önce toplu- 


sözleşmenin imzalanması isteniyordu. 

Ertesi gün, bu 12 kişi de atıldı. Bunlardan 
bir kişinin, İsmet Güven'in tazminatı da verilmedi. 

Bunun üzerine 24 
Subat günü bu 12 kişi 
bir bildiri daha yayınladılar. Burada patronun 
toptan işçi çıkarmayı 
planladığı açıklanıyor 
ve bu tutum kınanıyordu. 

Nitekim 17 Mart günü gazetelerini açanlar, 
patronun bütün işçileri 
attığını açıklayan bildirisiyle karşılaştılar. 

Bundan sonra mücadele yeni bir safhaya 
girdi. Sendikanın ve işçilerin bundan sonraki 
tutumlarına geçmeden 
önce, patron tarafının 
çeşitli açıklamalarında- 
ki dikkati çeken yönler 
üzerinde durmak istiyoruz. 

Bütün işçilerin tazminatsız atıldığını bildiren patron bildirisinde 
uzun uzun neden anlaşmaya varılamadığı müessesenin ne kadar zarar 
ettiği vs. anlatılıyor. En 
sonunda ise önemli olan 
toplum düzenini korumaktır” tarzında bir 
cümle yer alıyor. Buradan patronun esas niyetinin fabrikayı çalıştırımak değil, aklınca toplum düzenini korumak 
ve toplum düzenine saldırıda bulunduğunu iddia ettiği işçiye bir ders 
vermek olduğu anlaşılıyor. 

Türkive Şişe Cam 
Fabrikaları adına bir are yapar Genel 

üdür Şahap Kocatopgu, işçilerin atılmaların- 

an 8 gün önce şunları 
söylüyordu. o "Baştürk 
ile anlaşmaya vardık. O 
anlaşma gereğince sözleşme GE alay iş 
biterdi. Fakat kendisi 
sözleşmeye gelmedi." 

Bu açıkla; i 
şunu düşün : Aradan geçen bu 8 günde 
neler olmuştur ki patron tarafı işçilerin topluca atılmayı hakettiklerine karar vermiştir. 
Aradan geçen 81 günde 
yapılanlar affedilebilecek şeylerse neden son 
8 günde topluca atılmalarına karar verildi? 

Bütün bunlar şunu 
gösteriyor: Olayların sorumlusu, grevi 5 ay erteleyen hükümettir. , 
Bundan sonra olanlar 
bu tutumun sonucudur. 

Neden başka yerler- 
de olmayan bu kıyım 
Soda da olmuştur? 

Çünkü Soda özel şirket değildir. Hiç bir özel şirket bu kadar makinayı, bu kadar malı 
ziyan etmeyi göze ala- - 

ımaz. Ama bu şirketi 
yönetenler sırtlarını 
devlete dayadıkları için 


toplum düzenini koru: 
mak iddiasıyla yola çıkabiliyorlar. Çünkü onların feda ettikleri kâr 
özel teşebbüs kârı deil, devletin parasıdır, 

alktan toplanan vergilerdir. 


SON DURUM: 


İşçilerin topluca atılması, gerek işçilerde, 
gerek sendikada, gerekse kamuoyunda büyük 
bir tepki yarattı. 

Petkim-İş Genel Başkanı Mehmet Kılınç, 'Ecevit hükümeti MC'ye 
Rahmet Okutuyor" 
başlığıyla yazdığı basın 
bildirisinde, o olayların 
kısa bir gelişmesini anlattıktan sonra şöyle diyordu: "Maalesef Ecevit 
hükümeti MC hükümetine de rahmet okutan 
bir anlayışla işçi sınıfını 
devlet gücüyle sermaye- 
'ye tabi ie bil 
girişimin içine düşmüştür. Hükümet, sermaye- 
nin desteğiyle ayakta 
"kalmayı yeğliyorsa, ki 
işbaşına geldiğindenbe. 
ri uyguladığı vöntemler 
bunu göstermektedir. 
Belki bunu başarabilir. 
Ama sonuçta işçi sınıfımızın ve emekçi halkı- 


ımızın hesap soracağı 
hükümetler: kervanına 
katılmaktan Oo kurtula- 


maz." 
“Gerek hükümetin ve 
gore Şişe Cam Holing'in bu yasadışı eylemi, bizim inançlı ve 
kararlı mücadelemizi geriletemeyecektir. 
*Soda işçileri yalnız 
değildir. Yüze yakın işerlerinde çalışan 1 
in petrol ve kimya işçileri, soda işçisinin yanındadır. 
* Bu yasa dışı eylemde 
ısrar edildiği takdirde, 
bütün bu işyerlerindeki 
üyelerimiz protestoya 
başlayacaktır. Gireceğimiz bu eylemin baş sorumlusu da, işverenin 
yasadışı eylemine ortak 
olan ve yasadışı eylemin başarıya ulaşmasını 
sağlayan hükümet olacaktır." 


TEŞVİK PRİMİ Mİ? 
MÜKAFAT MI? 


Gerçekten de Mersin 
Soda Sanayiinde hükümet akılcı bir tutum almıyor, işçiyi köle gibi 
çalıştırmaktan ötesini 
düşünemeyen kaba bir 

atron zihniyetine tesim oluyordu. 

800 işçisini kapının 
önüne koyan bir 
luşâ son olarak öğrenildiğine göre bir de ihracat teşvik primi veren 
Ecevit hükümetinin bu 
olayla ne kadar prestij 
kaybettiği de önümüz- 
deki dönemde herhalde 
daha iyi görülecek. 


—BİTTİ— 


at eşitli işyerlerinde 
Hava-İş Yönetim Kurulundan 8 üyenin imzasını 
taşıyan bir bildiri dağıtıldı. "Demokratik Birlik" 
muhalefet grubu olarak 
dağıtılan bildirinin altında Merkez Yönetim Kurulundan Erol Balkır, Atilla Özsöz, Halis Ketenci, İsmail Dörter, Selahattin Temel, Temel Avcı, 
Rıfat Kolak ve Mehmet 
Tuğruçeri'nin imzalan 
bulunuyor. 


“Demokratik Birlik" 
grubu adına dağıtılan bildiride, sendikacılık anlayışına ilişkin olarak "'sınıf ve kitle sendikacılığını" savundukları belirtiliyor ve "işyerlerinde çeşitli politik görüşlere sahip üyeler olduğu gerçeğini unutmadan, ancak, 
işçilerin öz çıkarlarına 
gerek kısa sürede, gerek 
uzun sürede zararlı olacak ve sınıf anlayışına 
dayalı birliği bozacak her 
türlü anlayışla mücadele 
eder "deniyor. 


"Tabanın söz ve karar 
sahibi olmasının gerçekçilik ilkesiyle bir bütün 
olduğu" söylenen bildiride "Sendikanın örgütsel 
bağımsızlığı (o savunulur. 
Sendikayı kontrol altında 
tutmak isteyen anlayışlara karşı çıkılır" deniyor. 
Bildiri, "Hava-İş'i güdümlü bir duruma getirmek 
isteyenlere yol vermeyelim" çağırısıyla bitiyor. 


Bu arada bir süre önce 
Ankara'da "Muhalefet 2" 
imzasıyla dağıtılan bildirinin, sendikanın eski Genel Başkanı Erdoğan Balcı çevresi tarafından dagıtıldığı öğrenildi. Erdoğan Balcı'nın AP'li olduğu fakat MHP'lilerle de 
yakın ilişkisi bulunduğu 
biliniyor. Bu grubun Merkez ve Şube Genel Kurullarında pek varlık gösteremeyeceği fakat çalışmalarını özellikle Ankara'da yoğunlaştırdıkları 
belirtiliyor. Erdoğan Balcı'nın "Muhalefet - 2" 
grubunu desteklemekle 


Tekstil Sendikası 
Sümerbank 
Defterdarlıkta 
örgütlenmeye 
başladığını 
öne sürdü 

İSTANBUL (ÖZEL) 

Tekstil Genel Başkanı 
Rıdvan Budak bir açıklama yaparak İstanbul 
Sümerbank Defterdar 
Fabrikasında 1000 kadar 
işçinin Teksif'ten ayrılarak kendi sendikalarına 
geçtiğini iddia etti. Teksif Sendikası yetkilileri ise bunun gerçek dışı olduğunu, Tekstil Sendikasının işyerinde örgütlenmek istediğini, ancak üye 
sayısının 200'ü geçmediğini öne sürdüler, 

Bu fabrikada kısa süre 
önce işçilerin prim hakkı 
için direniş yapılmış ve 
Teksif Eyüp _ Şube Başkanı İbrahim Vardar direniş 
nedeniyle tutuklanarak 
cezaevine dönderilmişti. 


birlikte Genel Başkanlığa 
adaylığını koymayacağı 
söyleniyor. 

Hava-İş Merkez ve Şube Genel Kurullarında, 
sendikanın şimdiki Genel 
Sekreteri Orhan Tarınç 
ve "Demokratik Birlik" 
grubu dışında kalan diğer 
Yönetim Kurulu üyeleri- 
nin ortak hareket edecekleri belirtiliyor. Orhan 
Tarınç ve çevresinin 
CHP'li olduğu biliniyor. 


Öte yandan sahte 'TKP 
'nin "Bizim Radyo"'su da 
bir süredir yaptığı yayınlarda Hava-İş'e özel bir önem veriyor ve bu sendikada kendi yandaşlarının 
güç kazandığını öne sürü- 


yor. 


Gıda-İş 
Cibali Şube 
Yönetimi 
istifa efti 


© Şube ile merkez 
arasında uyuşmazlık 
olduğu biliniyordu 


İSTANBUL (ÖZEL) 


DİSK'e bağlı Gıda-İş” 


Sendikasının Cibali Şube 
Yönetimi görevden istifa etti. İstifaya şube yönetimi ile Genel Merkez 
arasında bazı konularda 
doğan uyuşmazlığın yol 
açtığı öğrenildi. 


Gıda-Iş Cibali Şube 
Yönetimiyle Genel Merkez arasında uzun bir süredir uyuşmazlık olduğu 
biliniyordu. ` Sorunların 
çözülememesi üzerine Cibali Şube Yönetimi 30 
Mart günü istifa etti. İstifa eden Şube Başkanı İsa 
Kara CHP'li, Şube Sekreteri Yusuf Sinal ise TİP'li 
olarak tanınıyordu. İstifalardan sonra şubede 
hiç bir sendikacının bu; 
lunmadığı, sadece Genel 
Merkezden gönderilen bir 
şahsın oturduğu bildiriliyor. 


Cibali Tekel işçilerinin belirttiğine göre, şube ile merkez arasındaki 
uyuşmazlığa, merkezin, 
Tekel işçilerinin çeşitli 
sorunlarına karşı takındığı kayıtsız tutum yol açtı. Tekel Cibali Sigara 
Fabrikasından 52 işçi, 
Cibali Nakliyattan 6 işçi, 
uzun bir süredir toplu 
sözleşmeden doğan birikmiş farkları alaMıyorlardı. 


Öte yandan geçtiğimiz aylarda MHP'li iki 
işçinin vurulması ile ilgili 
olarak tutuklanan baştemsilci Emin Çankaya” 
nın durumu ile de Genel 
Merkez  ilgilenmiyordu. 
Anlaşmazlığa yol açan 
konulardan birinin de, 2 

3 ay önce Tekel Cibali'- 
ye 300 civarında işçinin 
alınması sırasında ortaya 
çıktığı söyleniyor. 


TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 


1- % 25 azalır-çoğalır yıllığı 14.000.000 litre 
muhtelif içki ve ispirtonun İstanbul ili taşımacılığı işi mevcut şartnamesine göre iki yıl süreli 
olmak üzere kapalı teklif alma yöntemiyle iha- 


leye çıkarılmıştır. 


2- İstekli firmalar aşağıda belirtilen hususları 
kapsayan kapalı tekliflerini 18.4.1979 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar İstanbul- 
Cibali deki Merkez Satınalma Komisyonu Baskanlığına makbuz karşılığında vereceklerdir. 


3- Şartnamesi anılan Komisyondan bedelsiz 


temin edilebilir. 


4- Kapalı tekliflerin içine; 
4) 1.050.000, TL.lık süresiz geçici teminat 


makbuzunu, 


b) Nakliyeci işlerini yapmaya yetkili olduklarını ya da nakliyeciliği meslek edindiklerini 
göslerir ilk ilân tarihinden sonra alınmış ilgili 


Ticarel Odası Belgesini, 


c) Şartnamede evsafları belirtilmiş araçlar- 
dan en az 10 adedinin sahibi olduklarını gösterir noterden tasdikli belgeyi koymaları şarttır. 


5- Firmalar beher litresine teklif edecekleri 
fiat tekliflerinde işi şartnamesinde kayıtlı şartlara tamamen uygun olarak yapmayı kabul ettiklerini beyan etmeleri gereklidir. 


6) Yukarıda belirtilen gün ye saate kadar tekliflerin noksansız olarak Komisyonumuza verilmesi şarttır. Noksan teklifler nazara alınmaz. 


Duyurulur. 
(Basın 13145-339) 
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ULUSLARARASI 


KONFERANS TEZLERİNE 


İTİBAR GÖSTERMEK 
SöZ KONUSU DEĞİLDİR 


eBarış meselesini en yakından ilgili taraflar 
halledebilir. Bu taraflar ise Kıbrıs Türk ve 
Rum toplumlarıyla Türkiye ve 
Yunanistan olmalıdır. 


Kıbrıs Rum Toplumunun görüşlerini aktararak başladığımız yazı dizimizde 


Başbakanı ve UBP Başkanı Mustafa Çağatay'ın görüşlerini yayınlıyoruz. 


daha sonra Türk Toplumu liderlerinin görüşlerine yer verdik. Bugün KTFD | 


ERDOĞAN ÖZBALIKÇI — Kıbrs sorununun bu duruma gelmesinin nedenleri 
nelerdir? 

MUSTAFA ÇAĞATAY — Kıbrıs meselesinin bu duruma geliş nedenlerini başlıklar halinde şöyle sıralamak mümkündür. 

Kıbrıs Türk Toplumu barışçı bir toplumdur. Barışçı bir toplum olduğunu çok 
eskilere bakarak görmek mü:nkündür. 

1571'de Osmanlıların geliş nedeni, huzur getirme düşüncesiyle, Adanın işgali 
veya fethiydi. 

Bundan sonra Kıbrıs'ta yaşayan Türkler sevgi, barış ve insanlık duygularından 
hareket etmişlerdir. Bunu 1571'den sonraki her olayda görmek mümkündür. 

Yine başlık olarak şunu söylemek 
mümkündür, 

1951'de karşı unsurun isyanı, 1955 
EOKA hareketi, 1974 15 Temmuzundaki 
hareket ve bunlara karşı Türklerin hareketleri, onların menfi tutumlarına karşı 
bizlerin barış isteyen hareketlerimizi göstermiştir. 

Şu halde Kıbrıs'ın bu duruma gelmesinin nedeni Türktoplumu olamaz. Bu 
durumun müsebbibi tamamen karşı unsurdur. Eğer Kıbrıs'ta söylendiği şekilde, 
emperyalist güçlerin veya dış etkenlerin 
tesiri varsa, bunlar tamamen diğer tarafa 
yönelik olrnuşuur. 

ÖZBALIKÇI — Kıbrıs sorununun çözülmemesi, bölgemizde süper devletlerin 
yayılması için elverişli bir zemin yaratmaktadır. Kıbrıs sorununun bir an önce 
çözümü Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs 
halklarının yararınadır. Kıbrıs için nasıl 
bir çözüm öneriyorsunuz? 

ÇAĞATAY — Kıbns için çözümü, 
Kasım 1976'da KTFD Meclisinde karara 
bağladık. Bu karar tüm toplumumuzu 
bağlamaktadır. 

Bu kararın samimiyetle uygulanması 
Kıbrıs Adasına barış, refah ve mutluluk 
getirecektir. Çünkü bağımsız, bağlantısız 
iki bölgeli ve iki toplumlu bir Kıbrıs Cumhuriyeti iki tarafa da huzur getiren bir siyasal çözüm taşımaktadır. 


Uluslararası konferans tezlerine 
karşıyız 


ÖZBALIKÇI — Barış için uluslararası 
konferans öneren görüşlere ne diyorsunuz? 

ÇAĞATAY — Buna itibar göstermek 
sözkonusu değildir. Barış meselesini en 
yakından ilgili olan, kendi hayatında bu 
ilgiyi duyan taraflar halledebilir. Bu taraflar ise Kıbrıs Türk Toplumu, Kıbrıs Rum 
Toplumu ve uluslararası anlaşmalarda kabul edilen Türkiye ve Yunanistan olmalıdır. Dış devletlerin karışmasına tamamen 
karşıyız. 


Barışı sağlayabilmenin ilk adımı 
atılmalıdır 


ÖZBALIKÇI — Kıbrıs'ta barış için 
toprak tavizi verilmesinin karşısında olan 
güçler var. Barış için toprak tavizi gerekmez mi? 


ÇAĞATAY — Bunu genel mahiyette 
bir soru olarak kabul ediyorum. Her şeyden evvel, barışı sağlayabilmenin ilk adımı atılmalıdır. Bu da masaya oturmak ve 
konuları görüşmeye başlamaktır. Bu sağlandığı takdirde görüşme masasında her 
şey konuşulabilir. Ortaya çıkabilecek bütün görüş ve talepler değerlendirilebilir. 


ÖZBALIKÇI — Bugün barışı engelleyenler kimlerdir? 

ÇAĞATAY — Barışı engelleyen taraf 
kesinlikle biz değiliz. 

ÖZBALIKÇI — Niçin? 

ÇAĞATAY — Barışı seven bir toplumun temsilcilerinin esas düşünceden uzaklaşmalarına imkan yoktur. 

Barışın sağlanmasının ilk adımı atılmalıdır. Görüşme masasına oturmaya hazırız. 
Diğer taraf bugüne kadar bundan kaçınmıştır. Açıklamalara dikkat ederek, görüşmelerden kaçan tarafın Rum tarafı olduğunu anlamak mümkündür. Rum toplumu lideri bu safhada dahi, Girne'ye, Güzelyurt'a, Magosa'ya Yunan bayrağı çekeceğini iddia ederek kendi toplumunu bir 
savaş hazırlığı içine sokmaya gayret ediyor. En azından Türk toplumunun barışçı 
düşünce ve davranışlarına karşı Rum toplumunu değişik bir yaklaşım içine sokmaya çalışıyor. 

ÖZBALIKÇI — Bu anlaşmazlığın devam etmesinde dış güçlerin bir etkisi görülmüyor mu? 

ÇAĞATAY — Biraz evvel söyledim. 
Dış güçlerin hakikaten bir etkisi var ise 
bunu hissedin ve bu etkinin tesiri altında 
kalan taraf herhalde Rum tarafı olabilir. 

Bize herhangi bir dış etki tesir etmiyor. Şunu söylemek daha kolaydır herhalde. Belki dış etkenler bize de menfi 
yönde tesir etmek isterler. Ama bunu 
kesinlikle söylüyorum, biz kendi hareketlerimizde hissetmiyoruz. 

ÖZBALIKÇI — Orta Doğu kaynıyor. 
Balkanlarda Makedonya sorunu alevlendi. Dış etkiler derken özellikle süper devletleri kastediyorum. 

ÇAĞATAY — Sorunuzu genel olarak 
değerlendirdiğim doğrudur. Ama özel 
olarak süper devletlerin icra etmek istediği tesir, eğer varsa, bu tesirin etkisi altında kalmadığımızı, hareketlerimizde de 
tamamen serbest, toplumun iradesini 
dikkate alarak icraat yaptığımızı söyleyebilirim. 

ÖZBALIKÇI — Türklerle Rumların 
içiçe, birlikte yaşamaları konusundaki 
görüşleriniz nelerdir? 

ÇAĞATAY — Bu safhada içiçe yaşamaları kanımca mümkün değildir. Sebebi 
ise gayet açıktır. Geçmişi Kıbrıslı Türk 
olarak herkes biliyor. Geçmişte cereyan 
etmiş olanları Rumlardan da öğrenebilirsiniz. 

Bu gerçeklerin karşısında toplumların 
fertleri tamamen birbirinden uzaklaşmış, 
itimatlarını yitirmişlerdir. 

Barış için ilk adımı atamayan toplumlar, birbiriyle içiçe yaşama imkanını mutlaka bulamazlar. Onun için evvela pratikte mümkün olanı yapmakla başlamak lazımdır. Bizim formülümüz bunu başlatabilir. 

Bizim bu yaklaşımımıza karşın diger 
taraf hâlâ meclislerinin aldığı ENOSİS kara 
rıyla kendilerini bağlı hissediyorlar. Bundan vazgeçmelerini defalarca istememize 
rağmen ve ENOSİS kararından vazgeçtiklerini meclislerinde, başka bir karar alarak kabul ettiler, ne de diğer çağnlarımıza olumlu bir cevap verdiler. 


ÖZBALIKÇI — Rum yönetiminin üzerinde önemle durduğu noktalardan bir tanesi de insan hakları, kayıp insanlar sorunudur. 


ÇAĞATAY — Bu, insancıl bir sorun 
olduğu için, karşı taraf tarafından istismar edilmektedir. Bütün diğer konularda 
olduğu gibi bu konuda da müspet bir yaklaşımımız olmuştur. 


Türk liderler ne diyor? 


Kıbrıs Türk Yönetimi 
Başbakanı ve Ulusal 


Birlik Partisi Başkanı 
Mustafa Çağatay 


[Aydınlık] 
Q 


1974 harekatından hemen sonra bu 
konuyla ilgili bir komitenin üyesiydim 
Bu vesileyle Rumlarla yaptığımız her toplantıda mümkün olan her talebe olumlu 
cevap verdiğimizi hatırlıyorum. 

ÖZBALIKÇI — Kıbrıs Türk tarafında 
veya Türkiye'de, kayıp insan diye nitelendirilen kimseler var mı? A 

ÇAĞATAY — Bugün kesinlikle ne 
KTFD bölgesinde, nede Türkiye'de kayıp 
diye nitelendirilen herhangi bir kişi mevcut değildir. 

ÖZBALIKÇI — Kıbrıs Türk Toplumunun ekonomik durumunun, bugün zayıflamasının nedeni nedir? Barışın her iki 
toplumun ekonomik gelişmesine ne gibi 
etkileri olabilir? 

ÇAĞATAY — Toplumumuz 1974'ten 


“önce 13 ayrı bölgede yaşıyordu. Özellikle 


1878'den snra topluma olan baskılar ekonomik yönden de kendini gösteriyordu. 

Ben lise çağındayken, bütün Kıbrıs'ta 
ortaokul üstü eğitim yapma imkanı yalnızca Lefkoşe'de vardı. Bu nedenle Kıbrıs Türk Toplumunun yetiştirdiği öğrenciler imkansızlıklar içindeydi. 

Kıbrıs Türk Toplumu 1974'ten sonra 
kendini toparlama imkanı bulabildi. Kuzeyden güneye geçen 45.000'i aşkın göçmen KTFD bölgesinde mevcut potansiye- 
li kullanma olanağı buldu. Tabiidir ki 
haksızlıklar nedeniyle kendini yetiştirememiş bir toplum sıkıntılı bir dönem geçirecekti. 

5 senenin geçmesinden sonra, sıkıntılı 
günleri geçirdiğimizi, ekonomik gelişmemizi sağlayabileceğimizi söyleyebilirim. 

ÖZBALIKÇI — Hızla yapılan inşaatlar, bavul turizmi, harp zenginleri bunlar 
bugün de görülüyor. Bu duruma ne diyorsunuz? 

ÇAĞATAY:— Dünyanın her yerinde, 
harpten sonra karışık bir dönem olur. 
Bizdeki barış harekatından sonraki dönemi karışıklık dönemi olarak nitelendirebiliriz. Bu dönemde istenmeyen bazı hareketler olabileceği gibi, bazı kişilerin istismar ve haksız kazançları da sözkonusu 
olabilir. Kanaatimce, Kıbrıs Türk Toplumunun beklediği düzen artık gerçekleşti. 
Bu düzen içerisinde herkesin kendi haklarını bilmesi, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi ve topluma layık olan hizmetin verilebilmesi mümkündür. Bu düzenin gerçekleştirilebilmesi için demokrasimiz bütün 
kuruluşlarıyla işler bir duruma getirilmiştir. 

ÖZBALIKÇI — Türkiye'den 50 bine 
yakın çalışan insan gelmişti. Ancak bugün 
bunların bir kısmının Adadan gittiklerini 
görüyoruz. Bunun nedenlerini açıklar mısınız? 

ÇAĞATAY — Türkiye'den buraya 
yerleşenlerin kökenlerinin Kıbrıslı olduğunu söylemek gerçeğin ta kendisi olur. 
Aksi halde Kıbrıs'a gelip yerleşme düşün-” 
cesi ve içgüdüsü kişide olmayabilirdi. Buraya gelip yerleşenlerden bazılarının geri 
döndüğü bana da söyleniyor. Fakat bu 
sayı büyük değildir. Bunlar kişisel sıkıntılarını gidermek için geri dönen kişilerdir, Esas neden bu olsa gerek, 

ÖZBALIKÇI — Barış durumunda bu 
insanların durumu ne olacaktır? Şimdi- 
den tespit edilmiş bir siyaset var mıdır? 

ÇAĞATAY— KTFD yurttaşlarının 
barış istediğini daha önce söylemiştim. 
KTFD'de yaşayan kişiler de KTFD yurttaşıdırlar. Bunu kabul ettiğimize göre, 
bunlar için ayrı bir sorun yaratılması veya 
yaratılmak istenmesi sözkonusu olamaz. 

ÖZBALIKÇI — Teşekkür ederiz Sayın 
Çağatay. 


YARIN: CTP Başkanı Özker özgür, sorularımızı neden cevaplandırmadı? 
* Kıbrıs sorununun çözümü, iki kardeş toplumun birliğinden geçiyor 


10.000 KG. TRİ SODYUM FOSFAT 
SATIN ALINACAKTIR 


Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1- İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2- İstanbul'da Sirkeci Yalıköşkü Caddesi, Yaliköşkü Han Kat— 4-5'deki Mümessilliğimiz. 


3- Ankara'da Küçükesat Büklüm Sokak, No: 


22'deki Mümessilliğimiz, 


İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 78-1137 No.lu dosyayla ilgilidir, 
meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının, geçici 
teminatlarıyla birlikte en geç 20.4.1979 günü 
saat 14.30'a kadar İskenderun Demir ve Çelik 
Müessesemiz / Haberleşme ve Arşiv 


Fab. 
Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 


(Basın: 13171 — 340) 


Necdet Uğur, 
bütün öğrencilerin 
okullarına girebildiğini 

savundu 


ANKARA (ÖZEL) 

Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur,insanları siyasal düşüncelerine göre 


ayırmayan bir eğitimin 
büyük ölçüde başladığını 
soyledi. Uğur "hazı yerlerde bazı istislar olmakla birlikte siyasal 


inançlara göre ayro: yapılmaksızın bütün ggsenvlerin okullarına devam 
edebildiklerini"! savundu. 


Raporda 
binaların Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılması gerekirken Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın yasal bir dayanağı olmadan kendi başı: 
na yapmaya kalktığı görüşlerine yer vetildi. 

Öte yandan Mimarlar Odası da Millet Me. 
lisi Başkanının ek binaları ulusal bir yarışma ile 
projelendirilmemesini tepki ile karşıladı. 


Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi 
Halkla Ilişkiler binasının yasa dışı 


ihale edildiğini açıkladı 


ANKARA (ÖZEL) 


Cumhurıyet Senatosu tarafından hazırlanan 
özel 


bir raporda bugün temeli atılacak olan 


"Millet Meclisi Halkla İlişkiler" binasının yasalara aykırı olarak ihale edildiği belirtildi. 


yürürlükteki yasalara göre ek 


l 5 Nisan 1979 


TAPU Heyeti: 
"Jimbabve halkının 


kurtuluşu için Türkiye'den 


yardım bekliyoruz” 


©”Kendisi de kurtuluş savaşı veren Türkiye'nin bize 
en fazla anlayış göstereceğine inanıyoruz” 


©”1977'de ZANU Heyetinin sınırdışı edilmesi ZAPU 
Heyetinin sınırdışı edilmesi anlamına gelir. 


Ne var ki zamanla Türkiye artık görüşünü 


değiştirmiştir” 


©Bakanlık yetkilisi:”ZANU Heyeti de davet edildi, 
Türkiye'yi ziyaretleri bekleniyor” 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye hükümetinin 
davetlisi olarak iki gün 
kalmak üzere Ankara'ya 
gelen ZAPU (Zimbabve 
Afrika Halkları Birliği) 
heyet Genel Sekreteri 
J. W. Msika, dün yaptığı 
basın toplantısında Irkçı 
Smith rejimine karşı 
Zimbabve halkının yürüttüğü silahlı mücadelede 
Türkiye hükümetinin 
de diğer ilerici ve faşizme karşı ülkeler gibi katkıda bulunacağı umudun- 
da olduklarını belirtti. 
1977 yılındaTürkiye'yi 
ziyaret eden ZANU heyetinin zamanın hükümeti 
tarafından sınırdışı edilmesi konusunda ise şunları söyledi: 
“Biz Türk hükümetine 
ne yapması gerektiğini 


söyleyecek değiliz. ZA- 
NU'nun sınırdışı edilmesi 
ZAPU'nun sınırdışı edilmesi anlamına gelir. Çünkü biz ZANU ile yurtsever cephe içerisinde ortak 
mücadele veriyoruz. Ne 
var ki, Türkiye hükümeti 
bizi davet etti. Zaman değişiyor. Türkiye hükümetinin de artık görüşü değişmiştir. ZANU heyetinin de Türkiye'yi ziyaret 
edebileceğini umut ediyoruz" 

ZAPU Genel Sekreteri Msika dün yaptığı basın toplantısında Türkiye' 
deki temaslarının devamlı olacağını umut ettiğini ve her iki tarafa, 
özellikle gerçek bağımsızlık için mücadele veren 
Zimbabve halkına, değerli tecrübe ve yararlar sağ- 


TiKP Diyarbakır il Yöneticisi 


Koçak Aldemir: 


"Hergün gazetesinin haberi 
asılsız ve kasıtlıdır” 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 

Türkiye İşçi Köylü 
Partisi (TİKP) Diyarbakır 
İl Örgütü Üyesi Koçak 
Aldemir, Hergün Gazetesi'nin 2 Nisan tarihli sayısında kendisiyle ilgili olarak çıkan haberi asılsız ve 
kasıtlı olarak niteledi ve 
Hergün gazetesi Yazı İşleri 
Müdürlüğüne tekzip göndereceğini belirtti. 

Ayrıca TİKP Diyarbakır İl Örgütü, konu ile ilgili olarak basına bir açıklama yaptı. TİKP'nin basın açıklaması şöyle: 

"Yalan haber yayan 
Hergün gazetesinin çabası 
boşunadır. 2 Nisan tarihli 
Hergün gazetesinde partimiz yöneticilerinden Koçak Aldemir hakkında 
Diyarbakır ve Tunceli 
köylerinde silahlı eğitim 
yaptığı, İran'da gerilla 
eğitiminde bulunduğu, 
bunuh için de TKP/ML 
ve TKP'den emir aldığı 
ve bunu hayata geçirdiği 
yolunda asılsız, yalan bir 
haber çıkmıştır. Haber 
çelişkilerle doludur. Koçak Aldemir'i hem Aydınlıkçı, hem TİKKO'cu, 
hem de oTKP'li olarak 
gösteriyor. Türkiye'de 
TİKP ile TKP ve TKP/ 


ML arasında hiç bir ilişki 
olmadığını herkes biliyor. Türkiye'de anarşi ve 
terörcü eylemlere karşı 
kararlı bir şekilde mücadele eden TİKP'yi,Rusya'sndan MHP'ye kadar 
bütün anarşi ve terör odaklarının boy hedefi 
seçtiğini herkes biliyor. 
MHP ve Hergün gazetesi karanlık faaliyetleri açığa çıktıkça hırçınlaşmaktadırlar. Bunun için 
kendi karanlık faaliyetlerini aydınlatanlara karşı 
komplo ve entrika peşindedirler. 

Ne MHP ne Hergün 
gazetesi ne Rusya gerçek- 


leri örtbas edemeyecektir. 


Partimiz milli bağımsızlık için anarşi ve terör odaklarına karşı mücadelesini sürdürecek, bu karanlık ödakları bir bir 
açığa çıkartacak ve 45 
milyon Türkiye halkını 
birleştirme çabasını bir 
kat daha arttıracaktır. 
Bütün halkı, özellikle Diyarbakır, Tunceli ve Mardin halkını MHP'nin ve 
Rusya'nın kışkırttığı yıkıcı faaliyete ve komplo- 
ya karşı uyanık olmaya 
ve mücadele etmeye çağırıyoruz, 


TKP yanlıları 1 Mayıs'ta 
İzmir'de miting yapacak o 


İZMİR (ÖZEL) 
İGD, Banksen ve Ma- 
den-İş'in 1 Mayıs'ı İzmir" 
de kutlamak için girişim- 
de bulunduğu bildirildi. 
İGD, Banksen, Ma- 
den-İş, Ağaç-Sen ve Çağdaş Hukukcular Derneği 
adına 5 kışılik bir tertip 
heyeti 1 Mayıs Mitingi 
için 9 Martta İzmir Valiliğinden izin aldı. 
Miting için başvuran 
komite üyeleri şöyle : Ma- 
den-İş ve Çağdaş Hu- 


Mardin’ de 


D. 
jandarmalar 
iki kaçakçıyı öldürdü 


HABER MERKEZİ 


Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarmalar iki 
kaçakçıyı öldürdüler. 

Öğrenildiğine göre Kızıltepe'nin Şenyurt bucağı yakınlarında Suriye' 
den Türkiye'ye 1 milyon 
lira değerinde ev eşyası 
geçirmek isteyen kaçakçılar jandarmalar tarafından öldürüldü, ev eşyalarına el kondu. 


kukçular Derneği adına 
Av. Vehap Aydın, iGD' 
yi temsilen Şükrü Güneş 
ve Halil Özer, Ağaç-Sen 
adına Erwvullah Kömü ve 
Banksen'den Saffet Akdoğan. 
BÖLÜCÜLÜĞÜN VE 
TASFİYECİLİĞİN 
BİR ÖRNEĞİ DAHA 


Fikrini sorduğumuz 
çeşitli DİSK üyeleri ve 
yöneticileri ise olayı şöyle yorumladılar: 

"Mitingin iki amacı 
olabilir. Eğer DİSK İstanbul'da miting yapacak 
olursa, bunu zayıflatmak 
ve 'İlerlerrsiz DİSK'in 
zayıf olduğunu kandilerince ispat etmek." 

Diğer bir yorum da 
sıkiyönetim . :DİSK'in İstanbul'da miting yapmasına izin vermediği tak- 


dirde İzmir'deki alanı 
önceden kapmak. Bu yorumu yapanlar Maraş 


olaylarından sonra DİSK' 
in miting yapmayı üşündüğü günlerde TKP'nin 
gene böyle bir kaptıkaçtı miting yaptığını hatırlattılar. DİSK'in bu kọnuda tepki göstereceğine 
ve 1 Mayıs hazırlıklarında 
bazı değişiklikler yapacağina mutlak gözüyle 
bakılıyor. 


layacağını söyledi. 

Zimbabve'de sömürgeciliğin 1890'da başladığını ve 89 yıldır halkin 
sömürgeciliğe ve ırkçılığa 
karşı yiğitçe mücadele 
ettiğini anlatan Msika 
“İlerici ve demokratik ülkKelerin yaptıkları çeşitli 
yardımlarla milli kurtuluş hareketimiz önemli 
başarılar kaydetti" dedi. 

İngiliz ve Amerikan 
emperyalistlerinin perde 
arkasında ırkçı Smith rejimini desteklediklerini, 
görüşmelerden sonuç alınamayacağının o anlalışdığını, Rodezya'da sorunun artık askeri bir sorun 
haline geldiğini, bu yüzden askeri yollardan 
çözülebileceğini belirten 
ZAPU Genel Sekreteri, 
“Zimbabve halkı gerçek 
bağımsızlığını (o kazanıncaya kadar mücadele etmeye kararlıdır"' şeklinde konuştu. 

Silahlı mücadele yürüten Zimbabve halkının 
silah kadar yiyecek, barınak ve giyeceğe ihtiyacı 
olduğunu söyleyen Msika, "Zimbabve, Nanib- 
ya ve Güney Afrika'nın 
ezilen halklarına her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak suretiyle 
Türkiye halkının da ırkçılığa. ve. sömürgeciliğe 
karşı oynayacağı rol 
vardır" dedi. 

Msika kendisine yöneltilen soruları : cevap 
larken silah ihtiyaçlarını ilerici ve anti-faşist 
ülkelerden sağlayacaklarını Smith'in çeşitli konferanslara katılmayı reddetmesi üzerine Zimbabve 
halkının kurtuluşunun 
görüşme yoluyla sağlanmasına olanak kalmadığı 
için silahlı mücadeleye 
girdiğini, ve bu mücadele 
sonunda Zimbabve halkının mutlaka gerçek bagımsızlığına Oo kavuşacağını söyledi. 

Muhabirimizin ZAPU 
ile ortak mücadele yürüten ZANU heyetinin 
1977'de Türkiye'den sınırdışı edilmesi konusunda Msika'nın az önce 
belirttiğimiz cevabını vermesinden sonra Dışişleri 
Bakanlığından bir yetkili 
ZANU heyetinin de Türkiye'ye davet edildiğini 
ve ZANU heyetinin yakında beklendiğini bildirdi. 

Türkiye'nin Afrika" 
nasıl görüldüğü şeklindeki bir soruya da Genel 
Sekreter Msika "Türkiye 
gelişmekte olan bir ülkedir. Türkiye geçmişte 
bizim gibi bir kurtuluş 
mücadelesi vermiştir. Bizim kurtuluşumuzu bu 
yüzden en "azla anlayışla 
karşılayacağı ve yardım 
taleplerimizi kabul edeceği umudundayız"' karşılığını verdi. 


Iki çocuğu kaçırıp, 
lüğüne götürülüyor. 


Kumkapı Kürkçübaşı sokakta iki ay ara ile iki çocuğu kaçırdıktan sonra boğarak öldüren altı kişi gözaltına alındı. 

İki küçük çocuğun kaçırılması ve öldürülmesi ile ilgili olarak 
yakalanan Ali Polat, Müşerref Purdakul, Mehmet Culum, Kemal 
Eşsiz, Hamza Culum ve Mustafa Culum verdikleri ifadelerde, sokaktaki bazı evleri işyeri yapmak için mahalle sakinlerine gözdağı verip panik yaratmayı amaçladıklarını ve bu nedenle sözko- 


BM Genel Sekreteri, Rolandis 1è görüştü 


Waldheim Pazartesi günü 


Atakol'la görüşecek 


Almanya'nın Sesi Radyosunun 


Türkiye-AET ilişkileri 


konusundaki yorumu: 


“ TÜRKİYE'YE İVEDİ YARDIM 
ZORUNLUDUR" 


Almanya'nın Sesi Radyosu 3 Nisan günü 
yaptığı yorumunda Türkiye-AET ilişkilerinin 
son durumunu değerlendirdi. Yorumu aynen 
yayınlıyoruz. 


Pazartesi günü Lüksemburg'ta yapılan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Bakanlar Konseyi toplantısının konusu Türkiye idi. 

Ancak bu toplantıda, toplulukla tam üyeliğe hazırlık dönemindeki Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi yolunda verimli adımların 
atıldığı söylenemez. Türkiye yıllardan beri üyeliğe hazırlık anlaşmasının tarım, ticaret ve mali 
işbirliği konularında kendine sağladığı ayrıcalıkların sürekli olarak diğer Avrupa ülkelerine 
ödünler verilmesi yüzünden etkisiz kalmasın- 
dan yakınıyor. Yunanistan'ın topluluğa 10, üye 
yapılmasıyla Türkiye'nin tümüyle unutulabileceği kuşkusuda Türkleri tedirgin ediyor. Ancak 
ne var ki, Türkiye'nin tam üyeliğe hazırlık anlaşması çerçevesinde topluluktan somut olarak 
neler beklediği henüz belirlenmiş değil. 

Ek olarak geçen sonbaharda Türkiye hükü 
meti Avrupa Komisyonu'na bir takım önerilerle yönelmiş, Komisyon da bu önerileri bir tavsiye mektubu ile Avrupa Topluluğu Bakanlar 
Konseyi'ne havale etmişti. Topluluğun bundan 
sonra son derece hızlı hareket etmesi gerekiyor. Çünkü Türk Ekonomisinin içinde bulunduğu durum“Batı'nın toplulukla tam üyeliğe hazırlık anlaşmasına uyan bu NATO üyesine ivedi 
yardımını gerektiriyor. 

Türkiye'de işsizlik ora yüzde 15'i bulurken, Türk lirası da her yıl satın alma gücünün 
yüzde 70'ini yitiriyor. Yabancı kaynaklar Türkiye'nin dış borçlarının 19 milyar doları bulduğunu savunuyorlar. Türkiye'deki yetkililer 
vadesi gelen borçlarının ödenebilmesi ve yaşamsal önemi olan yatırım mallarının ithal edilebilmesi için kısa dönemde 8 milyar dolara 
gereksinim duyulduğunu belirtiyorlar. 

Topluluk Komisyonu, Bakanlar Konseyi'ne 
Türkiye'nin önerileri doğrultusunda geçiş anlaşmasına ek bir protokol önerisinde Türkiye" 
ye 5 yılda 1,5 milyon Alman Markı tutarında 
mali yardım, topluluk üyeleri tarafından 250 
milyon marklık ivedi yardım Ve bir takım ih 
tacat kolaylıkları tanınmasını önermiş bulünuyor. Topluluk Konseyi'nin bu kolaylıkların 
sağlanması istemini olumlu karşıladığı da biliniyor. Bu kolaylıkların içeriğinin en önemli 
bölümünü Türkiye ile topluluk arasındaki gümrük birliğine geçişin zaman olarak Türkiye'nin 
topluluk üyelerine tanımak zorunda olduğu 
gümrük kolaylığı zorunluluğundan ayrılması 
oluşturuyor. 

Aradaki pürüzlerin tümüyle ortadan kaldırılmasını önleyen nokta ise, Türk işçilerine topluluk ülkelerinde serbest dolaşma hakkı tanınmasıyla ilgili. Bu konuda önceliğğe Alman hükümeti oldukça duyarlı davranıyor. Bilindiği 
üzere Avrupa Topluluğu ülkelerinde çalışan 
toplam 612 bin Türk işçisinin yüzde 80'i Almanya'da. Aile fertleri ile birlikte Federal Almanya'daki Türklerin sayısı 1 milyon 200 bini 
buluyor. Federal hükümet hiç olmazsa şimdilik kaydıyla üyeliğe hazırlık anlaşması çerçevesinde Türk işçilerine serbest dolaşım hakkı tanınması ile ilgili maddeye uyma zorunluluğunun kaldırılmasını istiyor. 

Federal Almanya bir yandan Türkiye ile olan 
dostluk ilişkilerini geliştirmek isterken, diğer 
yandan ise içteki işsizlik sorununa karşı Türklerin Alman iş piyasasına serbestçe geçmesine 
kolaylık sağlama yükümlülüğü ile karşı karşıya 
bulunuyor. Bunun dışında Türkiye'den işçi 
almak yerine yerinde yatırımlar yaparak Türkiy&leki insanlara çalışma olanağı yaratma 
seçeneğinin nasıl gerçekleştirilebileceği henüz 
bilinmiyor. 

Bakanlar Konseyi'nin Pazartesi günkü toplantısında Türkiye'ye yardıma ilişkin olarak 
yeni bir ek protokol hazırlanması için zamanın 
henüz erken olduğu görüşü ağırlık kazandı. Türkiye'ye yapılması düşünülen 250 milyon marklık ivedi mali yardım konusunda da her ne kadar iike olarak gönüllülük gösteriliyorsa da bu 
yardım fonuna kimin ne kadar para ile katılacağı belirlenmiş değil. 100 milyon dolarlık bir 
kaynağın oluşturulduğu söyleniyor ama bu 
miktar Türkiye'nin kısa dönemli dış borçları 
DELİN devede kulak bile olmaktan uzakır. 


boğarak öldürmekten sanık altı kişi Emniyet Müdür- 


HABER MERKEZİ 


Bu yılın Ocak ay 
rılmış iki gün sonra 
olaydan iki ay sonra 
aynı şekilde öldürü 
rin Kürkçübaşı so 
ve arkadaşları tarai 


e 


Kurt Waldheim 


Türk- Alman Dostluk Grubu 


“Türkiye'de 


Ecevit: Almanya 


ile işbirliğine 
önem veriyoruz 


Federal 


da yaptığı konuşmada, 
olduğu gibi, ekonomik alanda da Federal Alm 
ile işbirliğine önem verdiğini" söyledi. 4 

Ecevit, Türkiye'nin çok ağır ekonomik bunalimlar döneminde bile demokrasinin yaşatılabildiğini bildirerek, "Şimdi Türkiye'nin demokratik re- 


ANKARA (AA) 

Başbakan Ecevit, Türkiye'de bulunan Dr. Erich 
Mende Başkanlığındaki Türk-Alman Dostluk Grubu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü. Ecevit, 
Almanya Parlamentosundaki 
partilerin üyelerinden oluşan heyeti kabulu sırasın- 
“Türkiye'nin, her alanda 


jim içinde sosyal ve ekonomik sorunlarını çözüm- 


leyebileceğini kanıtlama durumundayız. Öyle inanı- 


yorum ki, bu demokrasiye inanan bütün uluslar için 


önem taşır. Çünkü Türkiye, İkinci Dünya Savaşın- 
dan bu yana demokrasisini sürekli yaşatabilmiş tek 


ülkedir" dedi 


ERİCH MENDE'NİN SÖZLERİ 
Konuk Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanı Dr. 
Erich Mende de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 
ekonomik ve mali sorunlarını bildiklerini, ülkelerine 
döndüklerinde, Türkiye'nin sorunlarının çözümüne 
katkıda bulunmak için parlamento içinde gayret gös- 


tereceklerini söyledi. 


Öte yandan, Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanı 
Dr. Eşik Mende, Türk Tarih Kurumu ve Ankara Al- 


man 


ültür Merkezinin işbirliği ile düzenlenen "Türk- 


Alman İlişkilerinin Psikolojisi" konulu sempozyumda 


konuşacak. 


ATALAY'IN SÖZLERİ 


Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay da, 
Türk-Alman Dostluk Grubu üyelerini kabulü sırasınkonuşmada, 
tahribi, bütünlüğün bozulması, talihsiz heveslerin öte- 


da yaptığı 


"Türkiye'de demokrasinin 


sinde bir nitelik taşımaz" şeklinde konuştu. 


(Bundestag) 


anya 


F REN © Denktaş 


geçen hafta 
Waldheim'den 
randevu istemişti 


© Kıbrıs'ta 


toplumlararası 
görüşmeler 
yakında 
başlayabilir 


HABER MERKEZİ 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in Kıbrıs Türk Yönetimi Dışişleri Bakanı 
Kenan Atakol'la görüşeceği açıklandı. Waldheim'ın randevusunun BM 
Kıbrıs Özel Temsilcisi 
Galindo Bohl tarafından 
Kıbrıs Türk Toplumu lideri Rauf Denktaş'a dün 
yaptıkları görüşmede iletildiği bildirildi. 

Bilindiği gibi, geçtiğimiz Cumartesi günü, 
Pohl'u makamına çağıran Rauf Denktaş, Waldheim'in Kenan Atakol' 
u bir Avrupa kentine çagırarak, Türk tarafının 
görüşlerini almasını istemişti. Galindo Pohl tarafından dün Denktaş'a 
iletilen mesajda Waldheim'in Kenan Atakol'la 
9 Nisan günü Zürih'te görüşeceği bildirildi. 

Bu arada Avrupa başkentlerine yaptığı geziyi 
sürdüren Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı 
Rolandis dün Cenevre'de 
BM Genel Sekreteri Kurt 
Waldheim'la görüştü. Görüşmede toplumlararası 
görüşmelerin başlaması 
konusundaki pürüzlerin 
giderilmeye çalışıldığı 
öğrenildi. Kıbrıs Rum 
yönetimi, o Waldheim'in 
toplumlararası görüşmelerin başlatılması için ha- 


zırladığı son önerileri 
reddetmişti. 

K à 4 
Yunanistan'ın 


AET'ye 1 Ocak 
1987'de girmesi 


kesinleşti 


ANK: RA(ÖZEL) 
Lüksemburg'da yapılan Avrupa Bakanlar 
Konseyi o Toplantısında 
Yunanistan'ın topluluğa 
1 Ocak 1981'de girmesi 
önerisi onaylandı. 

AET Bakanlar Konseyi'nde ayrıca Yunanistan' 
ın erken tam üyeliğiyle 
ilgili anlaşmasının Mayıs 
ayı sonunda Atina'da imzalanması kararlaştırıldı. 


ökçün:” NATO'nun getirdiği ortak savunma düzeni 
üye ülkelerin güvenliklerini sağlayabilmiştir” 


ANKARA (ÖZEL) 


NATO'nun kuruluşu- 
nun 30, yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan o Dışişleri Bakanı 
Gündüz ökçün, 'NATO'- 
nun getirdiği ortak savunma düzeni üye ülkelerin güvenliklerini sağlayabilmiştir" dedi. ökçün 
açıklamasında, NATO'- 
nun ayrıca bloklararası 
çatışma olasılığının azal- 


ması ve yumuşamasının 
gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi. 
Dışişleri Bakanı Ökçün, daha sonra açıkla- 


masında şu görüşlere 
yer verdi: 
"Ortak savunmanın 


yanısıra özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü başta gelmek üzere, 
ortak değerlerin korunması ve NATO bölgesinde refah ve istikrarın ge- 


Santaj ve tehditle mahalle halkını 
yıldırmaya çalışıyorlardı 


KUMKAPI'DA 
İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞU 
ÖLDÜREN ŞEBEKE 


YAKALANDI 


nusu cinayetleri işlediklerini belirttiler. 
ında ilkin Nilüfer Gülkan adlı kız çocuk kaçı- 
ise çocuğun cesedi evinin önüne atılmıştı. Bu - 
gene aynı sokakta oturan Gökhan Keskin'de 
Imüştü. Yapılan soruşturma sonucu cinayetle- ° 
kaktaki iki handa odabaşılığı yapan Ali Polat 
li fından sokaktaki bazı evleri boşaltarak ucuza 
satın alıp, işyeri haline getirmek amacıyla işlendiği ortaya çıktı. 


lişmesi NATO'nun başlıca hedefleri arasındadır." 
ökçün, NATO'nun üyeleri arasında ilişkileri barışçı yollarla geliştirmeyi 
amaçladığını söyleyerek, 
ülkeler arasında iktisadi 
işbirliğini de teşvik ettiğini belirtti. 

Gündüz Ökçün açıklamalarına devamla: 

"Demokrasi içinde ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştir 
meyi amaçlayan Türkiye, 
savunması ekonomiden, 
ekonomik gelişmeden ayrı düşünülemeyeceği görüşündedir. Bu nedenledir ki, Kuzey Atlantik 
Anlaşmasının 2. maddesinde yer alan üye ülkeler 
arasında ekonomik işbirliğinin gerçekleştirilmesini savunma alanında gerçekleştiren işbirliği kadar önemli saymaktadır. 
Kuzey Atlantik anlaşmasının üyelerine yüklediği 
sorumluluklarını her alandahakça ve tam dayanışma içinde yerine getirilmesi NATO'nun gelecekteki geçerliliğini ve 
canlılığını sürdürmesine 
yardımcı olacaktır. 


BAYKAN'IN SÖZLERİ 


Türk Atlantik Anlaşması Derneği Genel Sekreteri Dr. Muammer Baykan, NATO'nun 30.kuruluş yıldönümü dolayısıyla 
dün verdiği demeçte, 
"Geçirdiğimiz çok haksız silah ambargosu tecrübesine rağmen, NATO'- 
nun ülkemizin milli savunması için önemini 
sürdürdüğü kabul edilen 
bir gerçektir" şeklinde 
konuştu. 


Binbir surat 


Yazının başlığını görüp belki de Tom Miks 
mecmuasındaki Binbir Suratı hatırladınız. 

Evet, o kılıktan kılığa giren binbir suratın, 
siyasi hayattaki şubesinden sözedeceğiz. 

Birçokları binbir surat İ. Bilen'in tek bir 
suratını, sadece Doğu Berlin'den yayın yapan 
yüzünü gördükleri için yanılıyorlar, Sonunda 
bölücülüğün pençesine düştüklerini anladıkların- 
da ise iş işten geçmiş oluyor. 

CHP yöneticilerine TKP'nin bölücülüğüne 
göz yummakla, partilerini ve ülkeyi felakete 
sürüklediklerini söylediğimiz zaman, bunu reddediyor ve “CHP'den Haberler" dergisinin 
Nisan sayısında Kadın Kolları Başkanını okumamızı söylüyorlardı. 

Okuduk. 

Ve gördük ki, Sayın Güler Gürpınar da TKP' 
nin binbir suratından sadece birini görebilmektedir. 

Kadın Kolları Genel Başkanı, İKD'nin CHP' 
lilerin ilericiliğe olan hoşgörüsünden yararlanmaya çalıştıklarını söyledikten sonra şöyle dior: 

> “Ancak uzun bir süre gerçek kimliklerini de 
saklayamamışlardır. Alanlarda TKP'ye özgürlük 
isteyerek gerçek niteliklerini ele vermişlerdir." 

Görülüyor ki, Gürpinar da TKP'nin sadece 
TKP'ye özgürlük isteyen suratını farkedebilmektedir. 

Peki o zaman Kurultay öncesindeki mücadelelerde TKP'nin hem Genel Merkezcilerin, hem 
muhalefetin arasına sızmış olmasını ve parti 
içindeki her türlü kargaşalıktan yararlanmasını 
nasıl izah edeceğiz? 

İ. Bilen'in Doğu Berlin'deki suratına baktığınız zaman, CHP'ye ve özellikle yönetimine küfürden başka şey görmüyorsunuz. Ama binbir 
suratın CHP içindeki suratı CHP'liden daha fazla CHP'li! 

Bu, TKP'nin CHP'yi iki ateş arasına alma si-* 
yasetidir. , 

Bir yandan "savaş" siyaseti ile anarşiyi artıracak ve hükümeti ve CHP yönetimini zor durumda bırakıp teslim olmaya zorlayacak. Öte 
yandan CHP içinde boyun eğdirebildiği unsurları kullanarak yeni mevziler kapmaya çalışacak. Bu taktiğe dayanarak devlet kuruluşlarında 
köprü başlarını tutacak. 

Şimdi TKP'nin aynı iki ateş arasına alma si- | 
yayetini , Türk-İş'de de uygulamaya başladığını 
görüyoruz. 

Binbir surat, Kongre öncesinde Türk-İş'e 
baglı sendikaları komplolarla parçalama ve ele 
geçirme siyasetine hız vermiş bulunuyor. Bizim 
Radyodaki suratına bakıyorsunuz, "faşist Türk- 
İş” lafından başka şey yok. Türk-İş'in içindeki 
suratına bakıyorsunuz, Türk-İş'liden fazla Türk- 
İşli! 

Türk-İş, kamu kuruluşlarında büyük güce sahip bir konfederasyon. TKP'nin amacı da kamu 
kuruluşlarında köprü başları kapmak olduğuna 
göre, elbette orada da Türk-iş'li kılığına gitiyor. 

Özellikle "'sosyal-demokrat” veya "19'lar" 
diye adlandırılan sendikalara sızmaya çalışıyor. 
Yöneticilerin zaaflarından yararlanmaya gayret 
ediyor. 

Yönetimin "aman Türk-İş parçalanmasın" 
korkusu ise binbir, suratın ekmeğine yağ sürüyor. Parçalanma korkusu TKP ile açık açık mücadele etmeyi engellediği için, parçalamak isteyen rahat rahat faaliyetine devam ediyor. 
Ne TÖB-DER olayından ders çıkarıldığı var, 
ne KÖY-KOOP deneyinden, ne de en zengin deney olan DİSK deneyinden. 

Demek ki, binbir suratın meydanlarda 
“TKP'ye özgürlük" diye bağıran suratınıgörmek 
tek başına bir uyanıklık ifade etmiyor. Sadece 
onu dinlemek İ. Bilen'in ninnisini dinleyip, nasıl ` 
parçalandığının farkına varmamak oluyor. 

Ama kimsenin kuşkusu olmasın. Biz o binbir 
suratın TKP'li suratını da, CHP'li, Türk-İş'li 
DİSK'li Köy-Koop'lu, TÖB-DER'li, Baro'lu, her 
çeşidinden Meslek Odalı, kamu kuruluşlarında 
yüksek görevli suratını da hangi kılığa girerse 
girsin aydınlığa çıkarmaya devam edeceğiz. 

“Yaşasın Sovyetler Birliği" diye bağıran 
zavallı suratından başka suratı kalmayıncaya 
kadar. 


Türkiye Daktilografi Şampiyonası 
18 Mayıs” ta yapılacak 


*STANBUL(AA) 


Türkiye Daktilografi Şampiyonası 18 Mayıs Uuma 
günü, saat 8.30'da İstanbul Ticaret Odasında yapılacak, 

Şampiyonada, 22 Temmuz'da Yugoslavya'nın Başkenti Belgrat'ta yapılacak 13. Dünya Daktilografi 
Şampiyonasına katılacak Türk Ulusal Takımının saptanacağı bildirildi, Türkiye Daktilografi Şampiyonasına katılmak isteyenlerin 3 Mayıs'a kadar Sultanahmet 
Ticaret Lisesindeki Jüri Başkanlığına başvurup, yarışların baraj derecelerini aştıklarını kanıtlayarak kayıt 
olmaları gerekiyor. 


Kari Marks 
Friedrich Engels 


Komünist Partisi 


Manifestosu 


AYDINLIK 
YAYINLARI 
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“Sovyetler Birliği'nin önündeki 
her engel kalkmalı” 


Sovyetler Birliği'nin 
saldırgan faaliyetlerini, 
"Sosyalist sistemin ba- 
“şarıları" olarak alkışla- 
„yan “Yürüyüş”, Sovyetler Birliği'nin önündeki 
her engelin kaldırılmasını istiyor. CENTO' 
nun dağılmasından sonra, gazetemizi de suçladığı 206. sayısında, 
şunları ileri sürüyor: 


“İran ve Pakistan'ın 
CENTO'dan ayrıldıklarını açıklamalarıyla bu 
saldırgan askeri paktın 
fiilen Oo dağılmasından 
sonra, Türkiye'de kimi 
çevrelerde o CENTO'ya 


, yeniden can vermenin 


yollarını bulmak 
hummalı bir 


Çürasm 


"Tartışma”, 
"Truva afları”nın 
kürsüsü mü? . 


Sosyal demokrat olduğunu iddia eden 
"Tartışma dergisi, 14. 
sayısında yayınlanan 
imzasız yorumda da, 
Sovyetler Birliği ve uzantılarının çeşitli konulardaki iddialarını 
tekrarlıyor: 

"Çin'in ne gibi itişlerle Amerika'nın kucağına oturduğunu geçen 
TARTIŞMA'da ele almıştık. Ayn sayıda 
Çin'in Amerika'yı Anti- 
Sovyetik bir sıcak savaşıma sokma hesapları- 
nın da ne kadar yanlış 
çıkacağını anlatmıştık. 
Çin'in uzun süre dış 
dünyadan soyutlanmış 


'AZIN alanında 
yeni bir kuşağın 
iglüşması kolay 


olmuyor kuşkusuz. Bu 
oluşumu yıllarla sınırlayıp yıllarla düşünmek 
de yanıltıcı olabilir saniyorum, 1970'li yılların sonuncusuna girdik ; 
bu, bizim 1970 Kuşağı" 
nın ancak biçimsel oluşumunu,yani sınırlatını 
gösterebilir kanısındayım. Yani, süre olarak, 
yeni bir kuşağın ortaya 
çıktığını söyleyebiliriz 
ama yetkinlik açısından, gelişme, olgunlaşma açısından kesin görüşler öne sürmek yanılgıları da beraberinde getirecektir. Bu nedenle 
ben sorularınızı ancak 
sınırlı olarak ve edindiğim —belki de geçici— 
izlenimlere dayanarak 
yanıtlıyacağım. Bu kuşağın sanatçıları üzerine 
tek tek konuşabilme olanağı bulunsaydı, sanırım sorularınızı yanıtlamak daha kolay olabilirdi. Ama yine de bazı 
genellemelere gidebiliriz. 

1970 Kuşağı sanatçılarının yanılmıyorsam 
tümü yaşamın içinden, 
yani pratikten geliyorlar, Kişisel yetenekleri 
değil, toplumsal çelişkiler, yaşanan yoğun acılar ortaya çıkarmış olmalı çoğunu. Yani, ilk 
itici güç, yetenek değil, 
yaşamın kendisidir. 
Bunda sezgileri de önemli etken olmalı. Bu 
kuşağın içinde sanatçı 
yeteneği zayıf olan 
öykücü ve romancı yok 
galiba. Oysa önceki kuşaklarda ısrarlą yazıyı 
zorlayan yeteneksiz adlara rastlayabiliyoruz. 
Sözgelişi öykücü Adnan 
Özyalçıner bunlardan 
biri. Yıllardır bir şeyler 
yazıyor. —Neredeyse otuz yılık bir geçmişi 
var yâzında — Ama, 
son kitabına bakıyoruz, 
daha doğru düzgün 
cümle kurmasını bile 
beceremediğini görüvoruz! Yazı, hamal 
değildir, yeteneksizleri 
pek taşımaz ama, demek ki bazen kuraldışı 
bir şeyler olabiliyor. 
Diyeceğim, bizim kuşakta yeteneksiz : yazar 
pek yok'da, bilinç ve 
bilgi eksikliği göze çarpıyor bazen. Ama bu - 
da, yeni olmaktan kaynaklanıyor kuşkusuz. 


için 
faaliyet 


başladı. CENTO'nun 
uzun süredir işlevselligini yitirdiği, bu örgütü 
ciddi kanıtlarla savunma olanağının kalmadığı biliniyordu. Fakat 
şimdi gündeme, tıpatıp 
CENTO'nun kendisini 
değil, onun daha geniş 
kapsamlı bir yenisini ayakları üzerine kaldırma 
sorunu gelmişti. Özellikle bu kez Orta Doğu 
nun 'Güney Kuşağı' denen ülkeleriyle Türkiye 
arasında bir askeri paktm o oluşturulmasının 
propagandası için yoğun hazırlıklar başlıyordu, 

CENTO'nun dağılmasından sonra alarm 
çanlarına asılarak hii- 


liderleri dünyayı Mc 
Carthy'ler, Foster Dulles'ler zamanında sanıyorlar. Oysa bugün dünya barışa alışmıştır. Şoven duygularla detantın 
bozulmasını hoş karşılayacak bir kamuoyunu 
savaş kışkırtıcıları hiç 
bir ülkede bulamayacaklardır. Çin bunu geçen ay çok acı bir deneyimle tatmıştır. Benzer girişimlerin de aynı 
sonuçla karşılaşacağı 
kuşkusuzdur. 

"Tartışma" daha 
sonra, Çin'in Vietnam'a 
saldırdığını ve Vietnam 
karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını ileri 
sürüyor. Kamboçya'nın 
Vietnam tarafından işgal edilmediğini deiddia 
eden dergi, ayrıca, Çin. 
aleyhtarlığında bizin“ 
basının yetersiz kaldığını söylüyor: 

"Aslında bizim basın 


tün gericilere OrtaDoğu'da yeni bir saldırı 
paktını yaratmak için 
birleşme çağrısı çıkaranların başında yine 
Maocu AYDINLIK geliyordu. OAYDINLIK'a 
göre, CENTO'nun, 
ABD'nin güçlerini Moskova'nın önüne yığma- 
ya yöneldiği bir sırada 
dağılmış olması, büyük 
bir tehlikenin işaretiydi. Hele İran ve Pakistan'ın, bu örgütten 'Rus 
yayılmasını önleyecek 
kapasitede bir örgüt olmadığı' gerekçesiyle ayrılmamış olmaları, daha 
da büyük bir kaygı vesilesi olmalıydı. Öyleyse 
'bu boşluk bir an önce 
doldurulmalıydı." 


Çin'in askersel ve siyasal boyutlarını pek veremediler. TARTIŞMA 
dünya basınından bu 
yenilgiyi ve Uzak Doğu'da olanları okuyucularına gerçek yüzüyle 
anlatacaktır." 

Sovyet sosyal-emperyalistlerinin yaydığı ve 
CHP içine sızan "Truva 
atları''nın tekrarladığı 
bir dizi diğer iddiadan 
sonra, yazı şu Sözlerle 
son buluyor: 

"Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı olmak, 
artık Sovyetçi bir tutum almak değildir. 
Çünkü Çin bugün Sovyet düşmanlığı ya da 
anti-Sovyetizm adı altında dünya kamuoyuna da karşı çıkmakta, 
salt (silahsızlanma) ve 
detant (Yumuşama) 
gibi konularda olumlu 
gelişmeleri hafife almaktadır." 


Devlet 
iktidar için 226 oyu 


gerekli görmüyor! 


MHP yanlısı "Devlet'' dergisinin 11. sayısında yayınlanan bir yazıda, hükümeti düşürmekten de umudu kesmiş olacaklar ki; 226 
oyun çözüm olmadığını 
iddia ediyor ve şunları 
söylüyor: 

"Bu iktidarın ülkemiz için teşkil ettiği vahim ve acil tehlikeden 
şikayetçi olan, desteklemek veya tasvip etmek yahut rey vermek 
suretiyle kurulmasında ` 
yardımcı olan herkesin, 
her mevki ve zümreden 
Türk insanının şu anda- 
ki asgari milli sorumluluğu açıktır. Sadece şi 


kayet hiç bir şeyi halletmez. 

Türkiye kurtulacak- 
sa, bunun çaresi; sadece parlamentoda 226 
formulünün tahakkuku ile 
sağlanamayacağı gereği- 
nin zihinlerde gerekli 
ölçüde idrak edilebilmesidir. (Altını çizen Devlet) 

Memuru, subayı, işçisi, esnafı, tüccarı ve 
köylüsüyle Türk milleti- 
nin meselesi, hükümeti 
yıkmak ölçüsünün çok 
üzerinde, Türk devletini kurtarmaktır. 


Düğüm de, çözüm de 
buradadır," 


"Tutarsız dış politika iflas eder” 


“Yeniden Milli Mücadele"'nin 477. sayısında, Türkiye'nin şimdiye 
kadar izleyegeldiği dış 
bağımlı politika eleştiriliyor: 


"Batı Türkiye'ye 
karşı 'ne onsun, ne ölsün bize köle olsun' tavrını takınmıştır. Türkiye, şimdiye kadar Batı' 
nın sunduğu 'reçeteleri' 
uygulamış ve onun verdiği 'vitamin hapları'nı 
kullanmış fakat yine 
Batı tarafından 'hasta 
adam' ilan edilmekten 
kurtulamamıştır. 


Ecevit'in 'Eğer yardım etmezseniz dış po- 


70 edebiyat kuşağı 
üzerine düşünceler 


(6) 


DÜZENLEYEN:NECATİ GÜNGÖR 


Yoksa, yıllarca yazıp, 
yine de hangi düşünce- 
ye hizmet ettiği, neyi 
savunduğu belli olmayan kimileri gibi —şimdi de aklıma Mustafa 
Şerif Onaran geliverdi 
nedense— bilerek bulandırılmış değil bu kuşağın bilinci ve yaklaşimı. Gittikçe de durulacağına, kendine özgü 
kişiliğine kavuşacağına 
inanıyorum, Yetenek 
zamanla kazanılacak bir 
şey değil ama bilgi-bilinç bir süre sonra nasıl 
olsa oluşur. Pek önemli 
değil şimdilik. Düşünce 
özgürlüğü savaşımındaki 
gel-gitlerden etkilenmiş, 
bir ihtilal, bir muhtıra, 
birkaç sıkıyönetim görmüş, ekonomik zorlukları gözünü dünyaya açtığı andan başlayarak 
yaşamış ve bu alandaki 
ilk bilgileri (o pratiğiyle 
ayırdetip öğrenmiş, sınıf bilincine değilse bile 
sınıf sezgisine daha çocuk yaşlarda ermiş, 
kendisine ve çevresine 
keskin sorular yöneltmiş, bulamadığı yanıtları aramaya çıkmış, özverili ve hırslı sanatçılar 
var 1970 Kuşağı'ında. 
“Nereden biliyorsun" 
derseniz, söylerim: Kendimden ve öteki arkadaşların yazdıklarından, 
yaşama biçimlerinden 
biliyorum, Ve en önemlisi, henüz bozulmamış, 
yozlaşmamış, o ayakoyunlarını, üçkağıtçılıkları pek tanımamış bir 
kuşak bu. Dilerim hep 
böyle kalsın. Kendi göbeğini kendisi kesmeye 
kararlı, ilkelerinden ö- 
dün vermeyen. Kendinden öncekilere 
"GENÇLER SİZE 3A- 
KIYOR!" deyip, biraz 
öfkeli, oldukça sabırsız, 
sıranın bir an önce kendisine gelmesini bekleyen bir kuşak. Oysa 
fazla ivecenliğe gerek 
yok aslında. Nasıl olsa 
gürül gürül akıp geliyoruz. 1940 Kuşağını dev- 


let bile durduramamıştı, 


onlar gibi diri olan 


1970 Kuşağını üç beş 
tane yeteneksiz düzenci 
mi durduracak? Hiç 
sanmıyorum. Buna 
kimsenin gücü yetmez. 
Önümüze ( sıraladıkları 
uyduruk duvarlar bir 
gün kendi başlarına yıkılacaktır, göreceğiz. 
1970 Kuşağı'nın dopdolu olması, ses verme- 
si, Türkiye'nin son otuz 
yıldır geçirdiği, yaşadığı değişimden kaynak 
lanıyor doğal olarak. 
Toplum değiştikçe, ortaya çıkan sanatçı kuşakları da değişik oluyor. Yaşama biçimiyle, 
geldiği yol'la, onuru ve 
temizliğiyle diri ve yeni 
bir kuşak 1970 Kuşağı. 
Yani, yeni okurun yeni 
sanatçıları, Ne okurumuz gözü kapalı artık, 
ne de yeni kuşaklarla 
ortaya çıkan genç sanatçılarımız. Genel 
özellikler bunlar bence. 
— Konu alanında 
kimseyi sinırlayamayız. 
Bir zamanlar, köyü yazanları eleştiriyordum. 
Yanılmışım, haksızlık 
etmişim. Çok yanlış bir 
yaklaşım bu. Özgün sanatçı, elattığı her konuyu kendine özgü yaklaşımıyla biçimlendirebilen sanatçıdır. Öyleyse, konudan çok, sanatçının yaklaşımına, 
bilincine, yeteneğine 
bakacağız. Her sanatçı 
ayrı bir dünya oluşturduğuna göre, aynı şeyleri yazsak bile ortaya 
çok değişik ürünler çıkacaktır. Üstelik, 1970 
Kuşağı'nda özgün konu 
bulma çabası da görülüyor. Doğal ki, genellemelerde yanılma payı 
her zaman vardır. 
Biçim'e gelince; 
hep söylenir ama yineleyebilirim: Özgün içerik, özgün biçimi kenailiğinden getiriyor. 1970 
Kuşağı'nda konunun 
yanısıra biçim arayışları 
da göze çarpıyor. Ama 
kolay iş değil tabii. 
Dil özeni hepimizde 
„var. Tümümüz dilde yenileşmeye katkıda bulunmaya (o çabalıyoruz. 
Bu konuda düşünüyoruz en azından. 
Duyarlık ise, bizim 


ai e 


kuşakta tam anlamıyla 
yerli'dir. Belki bir iki 
tane Avrupaii{i) vardir, bilemem. Varsa 
—Türkiye'ye gelen futbolcular misali—, o arkadaşların Avrupa'daki 
yerlerini merak ederim. 
Özgünlük mü, ukalalık 
mı, yoksa kötü ve eskimiş kopyeler mi sözkonusu? Bilemiyorum. 
Kendileri düşünsünler. 
Biz genellikle Anadolu 
yakasında oturuyoruz 
ve çok şükür kendimizi 
yadsımıyoruz, Üstelik, 
okurumuz da kendi okurumuzdur. Çağdaş 
ama yerli, yerli ama derin, derin ama acılı 
bir duyarlıktan geliyoruz. Okurumuz da öyle. 
Yani, aynı kaynaktan 
geliyoruz. Hepimizin 
yerli sorunları var, Sorunlar; ama kabalığın, 
üstünkörülüğün kaynağı 
değil, İnceliklerle, güzelliklerle. Yoksa, zaten sanat olamaz. 

Toparlarsak, konuda, dilde, biçimde özgürlüğü arayan, sanatçı 
sorumluluğunu bilen, 
eksikliklerini gidermeye 
çalışan ve duyarlıkta ise 
çağdaş ama kendine 
özgü sularda dolaşan sanatçılardan oluşuyor 
diyebilirim 1970 Kuşağı için. 

— 1970 Kuşağı, 
çağdaşlaşma (modernleşme) sürecindeki bir 
Türkiye'nin henüz olgunlaşmamış roman ve 
hikayesini devralmıştır. 
(Hikayemizin, Romanımıza oranla daha önde ve özgün olduğunu 
düşünüyorum.) Biçimde 
ve konuda boş alanlar 
var. Daha sanayi işçisini 
bile anlatabilmiş değiliz. Kolayına kaçıp Avrupalı, Amerikalı yazarların onyıllarca önce 
yazdıklarına öykünmemek gerekir. Batı'nın 
roman ve hikayesi ancak teknik açıdan bize 
yararlı olabilir kanısındayim, Duyarlık ve konu yönünden, çabalarımız kendimize özgü, 
kendimize dönük olmahıdır. Batı'nın bizim el 
tezgahlarında örülınüş 
halılara gösterdiği ilgi de 
buna benzer. Şu, Euro- 


litikamızı değiştiririz’ 
diye güya Batı'yı tehdit 
etmesi de başlı başına 
politikasızlığın bir belgesidir. 'Yardım etmiyorsunuz' gerekçesiyle 
değişecek bir dış politika, dış tepkilere göre 
oluşacak bir siyaset demektir ki, bunun adına 
politika denmez. Haydi 
diyelim ki sosyalist 
blokla ilişki kurduk, o 
da Batı gibi bize dirsek 
çevirdiğinde yine mi 
politika değiştireceğiz? 
Böyle tutarsız ve hayali 
siyasetle hiç bir yere varılamaz değil, varılır ama burası iflastan, hayal kırıklığından başka 
bir nokta olmaz..." 


vision Şarkı yarışmalarına gönderdiğimiz özenti parçaları da örnek olarak düşünebiliriz, Batı 
kendini biliyor ve yeni, 
değişik şeyler istiyor. 
Türk romanı ve hikayesi 
de ancak kendini anlattıkça, ama ilginç biçimlerle anlatabildikçe cid- 
diye alınabilir sanıyorum. Yaşar Kemal'in 
başarılarındaki en büyük etken de bu doğru 
seçim, bu kendine özgülüktür kuşkusuz. Diyeceğim, 1970 Kuşağı, 
kendinden önceki roman ve hikaye deneylerinden sonra, çağdaş, ilginç yeni biçimleri özgün ve kendine özgü sorunlara uygulamak , sorumluluğunu taşımaktadır. Çağdaş Batı yazını ile aramızdaki yaklaşık elli yıllık açığın 
hiç değilse bir bölümünü bizim kuşak kapamak zorundadır. Yoksa, 
sesimiz, kendi kendimize mırıldandığımız ezgilerde olduğu gibi, yitip 
gidecektir, Toparlarsak, 
evrensel kültür birikimini elden geldiğince 
özümleyip kendi özümüze kendi biçimimizi 
bulmalıyız diyebilirim. 

Belki sorunun dışında kalıyor ama, bence bu yeni kuşağın bir 
sorumluluğu daha var ve sanırım hepsinden önemlisi 
bu: Erdemin, onurun, 
dürüstlüğün, o saygının, 
sevginin, öfkenin, hakkın, eşitliğin. özgürlü- 
gün, enbaştada insanın 
sözcülüğünü, avukatğını gönüllü üstlenmiş 
olan bizler, yani tüm 
sanatçılar ve onların 
son uzantısı olan şu 
taze ve yeni kuşak, başlangıçtaki temizliğimi - 
zi, bozulmamışlığımızı 
yitirmemeliyiz. Bizden 
önceki gerçek değerlere 
saygının yanısıra birbirimize sevgimizi korumalıyız. Yetenekliyiz, yaşam deneylerimiz çok, 
önümüzde iyi-kötü bir 
sürü örnek de var... Öğleyse, en başta "insan" 
olmayı, "sanatçı"' olmaya yeğ tutmalıyız. "'insan" olabildiğimiz sürece, sanatçılığımız daha 
da öne çıkacaktır. 


| 


@20 yıl öncesine kadar çok alkol clir ve 
günde 5 paket sigara içerdim 


@Sporun sağlık için ne denli gerekli ve 
vazgeçilmez bir unsur olduğunu bir 


kere daha söylemekte yarar görüyorum 


SELAMİ ŞİMŞEK 

Pazar günü yapılan Asya-Avrupa maraton koşusunun en ilginç sporcusu 
kuşkusuz Sivaslı Mehmet 
Emin Ünal'dı. Mehmet Emin Ünal'ın tam 9 çocuğu var ve 30 senedirde 
çalışıyor. Dördü erkek 
beşi kız olan çocukların- 
dan bir kısmını sporcu 
olarak yetiştirmiş. Yaşlı 
adamın sporcu olmasının 
nedeni ise hastalık. Has- 


talıkla girdiği mücadele- ' 


yi spor yaparak kazanmış,Mehmet Ünal bu konuda kendi öyküsünü 
şöyle anlatıyor: 


“20 kilometrelik Asya-Avrupa maratonunda 
14. oldum. Oğullarımdan 
dördünü de sporcu olarak 
yetiştirdim. Maraton 
üçüncüsü olan Ahmet Ünal benim oğlumdur. 


Spora başlamam ise 


hayli ilginç oldu. Gençligimin ilk yıllarında çok 
az sporla uğraştım. Askerlikte yedek subaylık 
hakkımı vermedikleri 
için ve bir takım haksızlıklara uğradığım için askerlik süresince alkol aldım. Bu daha sonra ben- 
de büyük bir alışkanlık 
yarattı. 20 yıl öncesine 
kadar günde 5 paket sigara içerdim. Tabi bu tahribata bir süre sonra vücudum dayanamadı. Ve 
hastalandım. Tedavisi 
için sigarayı ve içkiyi 
bırakmam gerekiyordu. 
Kayak ve atletizm sporlarını yapmaya başladım. 
Spor yaptığım oranda bu 
alışkanlıklarımdan uzaklaşmaya başladım. Sağlığım açısından yüzde yüz 
başarı elde ettim. 


Tabi bu arada da çeşitli dereceler elde ettim. 


21.Avrupa Basketbol Şampiyonası 
2. eleme grubundaki rakiplerimiz 


belli oldu 


ANKARA 
11-15 Nisan tarihleri 
arasında İstanbul'da 


yapılacak olan 21. Avrupa Şampiyonası 2. 
Eleme grubu maçların- 
da Milli Basketbol takımımız İngiltere, Portekiz, Danimarka ve 
Cezayir ile karşılaşacak. 


Basketbol oFederasyonu Başkanı Uğur 
Erel grubumuzda en 
güçlü rakip olarak İngiltere'yi gördüğünü söyledi. 

Milli Basketbol Takımımız grubunda birinci 
olduğu takdirde Atina" 


Anadolu Kupası 
Jimnastik Yarışı 

Cumartesi günü 
Bursa'da başlıyor 


ANKARA (AA 

Anadolu Kupası Jimnastik yarışmaları 68 
Nisan günlerinde Bursa 
Atatürk Spor Salonunda 
yapılacak. 

Davet edilen Kıbrısh 
jimnastikçilerin katılmayacağı Yarışmalara. Ankara, 
İstanbul İzmir, Konya, 


Çankırı, Adana ve Mersin 
bölgelerinden yüze yakın 
kız ve erkek sporcu katılacak. 


Yarışmalar kz ve 
erkeklerde 3. ve 4, kategorilerde serbest ve zorunlu serilerde yapılacak. 


daki yarı final maçlarına katılacak. 

İstanbul Spor ve Sergi Sarayında 11 Nisan 
Çarşamba günü başlayacak olan maçların bazılarını televizyon naklen 
yayınlayacak. 

Avrupa Şampiyonası 
2. Eleme grubu maçlarnm programı şöyle: 

11 Nisan: 17.30 İngiltere-Portekiz, 19.00 
Türkiye- Danimarka 
12 Nisan: 17.30 İngiltere-Cezayir, 19.00 Türkiye-Portekiz, 13 Nisan: 17.30 Danimarka- 
Portekiz, 19.00 Türkiye 
Cezayir 14 Nisan: 16. 
00 Cezayir-Portekiz, 
17.30  İngiltere-Danimarka, 15 Nisan: 16.00 
Danimarka -Cezayir, 17. 
30 Türkiye-İngiltere. 


Sivaslı Mehmet Emin Ünal spor sayesinde tekrar 
sağlığını kazandığını arkadaşımıza anlatırken. 


18 kilometre mukavemet 
yarışlarında beş yıl, Sivas 
bölge birinciliğini elimde 
tuttum. 1966-1967 yıllarında Gü- 


neli de katılıyor. 
derneğinin 


açıkladı: 


ler yetersiz kalmıştır. 
Bu konuda 


ANKARA (ÖZEL) 
Basketbol, Voleybol, Futbol ve 
Masa Tenisi dallarında yapılan SBF 
1.Spor şenliği devam ediyor. 
Öğretim üyeleri, öğrenciler ve 
personelinde katıldığı şenliğe iste 
yenler Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneğine 20 TL katılma ücreti ödeyerek izleyebiliyor. 


Şenliğe Siyasal Bilgiler Fakültesinden başka Basın Yayın Yüksek 
Okulu öğrenci, öğretmen ve perso- 


Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci 
düzenlediği 
amacını dernek yetkilileri şöyle 


"Bugüne kadar okulumuzda öğretim üyesi, personel, öğrenci dayanışması hayata geçirilmeye çalışılmıştır, Ne varki herşeye karşın kimi olanaksızlıklarla bu tür girişim- 


ney Doğu grubunda 18 
kilometrede ikinci oldum. 1966'da Türkiye 
22. si oldum. 1967'de beşinci oldum. Bir kaç kez 


Siyasal Bilgiler Spor Şenliği 
devam ediyor 


atılmaktadır. Bız SBF Spor Komitesi olarak okulumuzda düzenleyeceğimiz spor şenliği ile buna katkıda bulunacağız. Bu spor şenliği- 
nin uzun dönemdeki amacı daha 
geniş ve tutarlı girişimlere öncülük 
etmek ve daha sonraki yıllarda bu 
girişimlerin kökleşmesini sağlamak 


olacaktır." 


şenliğin 


SBF Spor şenliği 26 Martta başlamış, elemeler devam ederken 2 
Nisan günü şenliğin resmi açılışı, 
törenle yapılmıştı. 
lışıma SBF Dekanı Prof, Dr. Cevat 
Geray, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı ve SBF Eski 
Sekreteri Nuri Kılcı, Atletizm Federasyonu ve 19 Mayıs Spor Akademisi Eski Başkanı SBF Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Kurthan Fişek de 
katıldılar. Dekan Geray, açılış töreninde öğrencilerin bu tür faaliyetlerde bulunmalarından memnun olduğunu belirten bir konuşma yapbirtakım adımlar tı. 


Balkan o Şampiyonasına 
katılmaya hak kazandı-i 
ğım halde organizasyon 
bozukluğu nedeniyle gidemedim. | 

Bütün bu olayları yaşadıktan sonra tüm çocuklarımı sporcu yapmaya karar verdim. 4 oğlum 
Türkiye çapında sporcu 
oldular. Yetkililerin daha 
bilimsel bir çalışma yapmaları sonunda, başarıların daha da artacağına 
inanıyorum. 

Sporun sağlık için ne 
denli gerekli ve vazgeçilmez bir unsur olduğunu 
bir kere daha söylemekte yarar görüyorum." 

Hastalığı spor sayesinde yenen Mehmet 
Emin Ünal bize bu açıklamalarda bulunurken 
Almanyalı yaşlı sporcular 
gençlere parmak ısırtacak 
bir yarışma çıkardılar. 
Zaten bir çok kişi onların bu yarışı nasıl çıkarabildiğine hayret etti. Bu 
insanlar da, uzun yıllar- 
den beri sistemli olarak 
spor yapmışlar. Bu şekilde dayanıklıklarını artırdılar ve sağlıklı güleç yüzleriyle müsabaka boyunca sempati topladılar» 


Şenliğin açır 


Ümit Milli Takımımız, Romanya' yı 2-0 yendi 


GAZİANTEP 


Gaziantep Kamil Ocak 
Stadında oynanan Avrupa Ümitler Kupası karşılaşmasında Türkiye Ümit Milli Takımı Romanya Milli Takımını 2-0 
yendi. 


TÜRKİYE: Aslan, Süleyman, Bilal, Muharrem, 
Nezih, Osman, Tuncay, 
İlyas, Raşit, Selçuk, Sinan. 


. ROMANYA: Duck- 
dan, Mindrıla, Condruc, 
Ghorghe, Tricleanu, Va- 


manu, Lonescu (Antohi), 
Muresan, Vidican, Teres, 
Cerntescu. 

Romanya Ümit Milli 
Takımının vuruşuyla başlayan karşılaşmanın ilk 
tehlikeli akını 4. dakikada Tuncay'dan geldi. 
Tuncay aldığı pasla Romanya ceza sahasına girdi, çektiği sert şut Muresan tarafından kornerle 
önlendi. 

9. dakikada ise Romanyalı Teres Türkiye 
ceza sahasına girdi. Ancak çektiği sert şut 
Ümit Mili Takımının 


a spor faa 


bir kenara bıraktık. 


HAYDARPAŞA LİSESİ-1- 


Haydarpaşa Lisesi- 
nin tarihi, kadar sportif 
faaliyetleride eskilere 
dayanıyor. Şimdiye 
kadar İstanbul ve Türkiye çapında dereceler 
elde etti ve bir çok 
rekortmen o yetistirdi.. 
Ancak son dönemlerde 
okulda meydana gelen 
olaylar, öğrencileri, 
spor yapmaktan uzaklaştırdı ve buna bağlı 
olarak spor yapacak kitle kendiliğinden azaldı. 

Okul idaresi öğren 
cilerin spor yapmalarını 
desteklemekte ve beden eğitimi öğretmenlerinin, sporu tabana in: 


dirme konusunda yaptıkları çalışmalara kolaylık sağlamaktadır. 

3 Beden Eğitimi öğretmeni okulun ihtiyacını karşılamakta. Beden Eğitimi öğretmenlerinden Abdurrahman 
Çoban diğer öğretmenlerle okulda spor konusunda yaptığı çalışma 


hakkında şu bilgileri 
verdi. 
"Ders yılı başında 


kendi aramızda yaptığımız toplantıda, okulumuzun bu yıl faaliyette 
bulunacağı spor branşlarını tespit ettik, Ve 
her arkadaş bu bran;ları 


kendi uzmanlık alanıarına göre Paylaştı. Her 
birimiz üstlendiğimiz 
branşta takım yetiştirme ve müsabakalara katılmasını sağlama konusunda bilfiil sorumludur." 


Okuma en fazla ilgi 
gören 'branşlar ` futbol, 
voleybol, basketbol, 
hentbol, atletizm, masa 
tenisi, güreş ve halter. 


Bu nedenie Ögretmenler 


savunması tarafindan etkisiz hale getirildi. 

30. dakikada ise Sinan'ın çektiği korner 
atışını iyi takip eden Selçuk sert bir kafa vuruşuyla kalecinin sağın- 
dan topu filelere gönderdi ve Türkiye'yi 1-0 
öne geçirdi. Maçın ilk 
yarısı Türkiye'nin 1-0 galibiyetiyle sona erdi. 

İKİNCİ YARI 

Romanya Ümit Mil 
li Takımı ikinci yarıda 
durumu kendi ehleri- 
ne çevirmek için birçok akınlar yaptılar. Bu 


akınları Ümit Milli Takımımızın savunması iyi 
bir şekilde önledi. 

54 ve 5, dakikalarda 
Romanya iki önemli akın 
yaptı ama bir sonuç elde 
edemedi. , 

67. dakikada ani bir 
kontratak yapan Raşit,İlyas'tan aldığı pası 
Romanya flelerine göndererek takımımızın ikinci golünü attı. Golden 
sonra Romanya birçok akın yaptı ama gol atamadı ve maç 2-0 Türkiye 
Ümit Milli Takımının galibiyetiyle sona erdi. 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 


müsabakalara yıldızlar 
ve gençler kategorilerin- 
de katılmayı planlamışlar. Ancak okulda yapılan boykotlar ve olaylar nedeniyle yeterli 
çalışma yapamamışlar. 
Fakat öğretmenler en 
geniş kitleye spor yaptırma anlayışını benimsediklerinden ; önümüz- 
deki yılların sporcularını yetiştirmek için kollarını sıvamışlar. 


Güreş, halter, judo, 


Tesisleri yeterli olduğu için okulda spor yapma oranı daha yüksek 


“Sporumuzun doğal kaynakları okullardır. 
"Bu sözleri hemen hemen her spor bakanının, 
her federasyon başkanının, her spor uzmanının, 
ağzından dinleriz. Ancak gerçekten söylendiği 
gibi okullara gereken önem gösterilmekte midir? Malzeme, tesis ve eğitici olduğu zaman ne 
oranda başarı elde ediliyor, bunlar olmadığı 
zaman nasıl bir gerçekle karşılaşıyoruz. 

Bu soruları cevaplandırmak için öğrencilerin 
ekonomik durumlarını 
(Çünkü bu konu başlı başına önem taşıyor ve 
daha geniş bir araştırma istiyor.) Malzeme, tesis 

-ve eğitici açısından bazı olanaklara sahip okullarla, hemen hemen bu açıdan hiç bir olanağa 
sahip olmayan okulları kıyaslamaya çalıştık. 


Haydarpaşa Lisesi Genç Basketbol Takımı 


jimnastik ise okulda yeni yeni tanınan ilgi duyulan branşlar . Ancak 
öğretmenler bu yeni 
branşlarda, atılım yaparlarken yeterli tesis 
ve malzeme olmaması 
ve uzman eğitici olma" 
ması nedeniyle güçlükler çektiklerini belirtiyorlar, 


YARIN: Haydarpaşa 
-Lisesinde Spor Faaliyetleri 
Nasıl Düzenleniyor? ` 


Nisan 1979 


TiKKO”cular Tunceli” de bir okulun 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
let dinamit kapsülü, 2 
adet tabanca, bir tüfek, 
ən adet boş kovan bulunduğu bildirildi. Çevre köylerde de sürdürülen 
ıramalar sırasında askeri 
birlik uçaklarının da bölzede gösteri uçuşları yaptıkları görüldü. 

Ovacık Dest Nahiyesinde meydana gelen 
olaylarin Tunceli İl Merkezinde duyulması üzerine TİKKO'cular ve bazı 
gruplar okulların bazılarında boykot ilan ettiler. Aynı gruplar, tutukuların Tunceli'ye getirilmesi üzerine Valilik Konağı önünde bir gösteri 
yaptılar. 

Öte yandan TİKKO' 
cuların kahve ve işyerlerini gezerek esnafa 
"işyerlerinizi açmayın" 
çağrısına. esnaf “uymadı. 

ADANA'DA 

Adana'da bulunan bir 

'üpgaz satıcısı saat 10.00 


ıralarında (Oo dükkanında 
ldürüldü. 

Emniyetten âlınan biliye göre, boş tüpünü 


leğiştirmeve giden Ranazan Cevizci "'Sen faşist misin?" diyerek tasancasını çekti ve ateş 
stti. Ağır şekilde yaralazan Mehmet Özdemir adı bayi kaldırıldığı Numu- 
ne Hastanesinde öldü. 

Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 
Mehmet Özdemir'in öldürli ya "Fiir: 
kiye İhtilalci Pik 


ler Birliği olarak bu-faşist.. 
halk düşmanını Ve 
mahkum ettik". zi 


ca ben gerçekleştirdim" 
şeklinde bir yazı buluridu. 
Olayla ilgili olarak üç 
kişi gözaltına alındı. 
Adana'da meydana 
gelen diğer bir olayda da, 


- Sizman 


Erkek Lisesi Edebiyat 
öğretmeni İsmail Çınar 
kurşunlanarak öldürüldü. Lise öğretmeninin katili oldukları belirtilen 
Nazmi Burnukel ve Mustafa Akkuş adındaki 
komandolar yakalandı. 
DİYARBAKIR'DA 
Diyarbakır'ın Bağlar 
semtinde Dursun Candan: 
adlı polis memuru, kiniliği saptanamayan bir kişinin açtığı ateş sonucu 
öldü. Diyarbakır Valisi 
Türktekin, olayla ili 
soruşturmanın  sürd 
düğünü bildirdi. 
KONYA'DA 
Konya'da Hükümet 
Meydanındaki AP İl Merkezi binası önceki gece 
yakılmak istendi. AP İl, 
Merkez İlçe, Kadın ve 
Genclik Kollarının bubulunduğubinayı yakmak 
isteyen kişilerin kimlikleri saptanamadı. Olaydan sonra bir açıklama 
yapan AP İl Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan 
Ağırbaşlı, suçluların 
en kısa zamanda yaka-, 
lanmasını istedi. 
ERZURUM'DA 
Kars'tan polis olmak 
için Erzurum'a gelen üç 
kişi komandoların saldırısına uğradı. Saldırı 
sonucu, Rahmi Nuran aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralı olarak 
kaldırıldığı hastanede öldü. Diğer iki yaralı ise 
hastanede tedavi altına 
alındı. Saldırıya uğrayan 
üç kişinin Kars'ın Ka-. 
İlçesinden oldukları saptandı. 
AKHİSAR'DA 
Akhisar İlçesine bağlı * 
Gölmarmara Bucağında, 
Balıkçılar Kooperatifi 
Başkanı Mustafa Atlar, 
tabanca ile öldürüldü. Olay, Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Atlar'ın bir 


Suudi Arabistan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


iyoruz. Sayın bakanın ül 
:emize yaptığı ziyareti 
u nedenle sabırsızlıkla 
»ekliyorduk. Şimdi bu 
iyaret vesilesi ile yapılnakta olan görüşmeler 
yle inanıyoruz ki araarında daha derin tarihi 
yağları bulunan iki dost 
ilke arasında geleceğe dö 
ük işbirliğinin sağlam 
ir temel üzerinde gelişnesine yolacacaktır. Suu 
li Arabistan Maliye -ve 
Jlusal Ekonomi Bakanı 
ibu Heil ise yaptığı koıluşmada iki ülke arasınlaki yakınlaşmanın böl- 
'enin çıkarına olduğunu 
yelirtti. Ebu Heil konuş- 


ediliyor. 
21.15 SOHBET 


nacak. 


23.15 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler, Şarkılar ve 
Oyun Havaları 

06.00 Kısa Haberler 
06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 
09.20 Çocuklar İçin 
09.40 Arşivden Mikrofona 
10.01 Arkası Yarın 

12.10 öğle Üzeri 

12.55 Reklamlar 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

14.32 Türküler 

15.01 Yaşayan Hukuk 
15.21 Şarkılar 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İ çinden 

10.50 Türküler Geçidi 

11.40 Sılaya Dönüş 

12.20 Şarkılar 

12.40 Türküler ve Oyun 
Havaları 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İçinden 

14.00 Türküler Geçidi 

16.20 Arkâsı Yarın 

16.40 Halk Müziğine Gönül 


TRT3 


07.00 AÇılış 
07.02 Güne Başlarken 
09.00 HABERLER 

09.30 Joe Dassin Söylüyor 
10.30 Çeşitli Melodiler 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 HABERLER 
12.06 Sizin İçin 
Seçtiklerkmiz 


TELEVİZYON 


18.35 SİNBAD'IN SERÜVENLERİ 
19.00 BLOK FLÜT. ÖĞRENİYORUZ 

19.30 SOLİSTLER GEÇİDİ 

20.00 SÖYLEŞİ: Mümtaz Soysal ve Tevfik 
Çavdar'ın söyleşeceği dizinin 6. programı "Gerçek Borç” adını taşıyor. Vergi sorunları konu 


21.35 GÖÇMENLER: Howard Fast'ın romanın- 
dan uyarlanan sürekli filmin 3. bölümü yayınla- 


22.20 HABER PROGRAM 


masına! şu görüşlere yer 
verdi: 

"Ben buraya, bu ziyaretin amacını gerçekleştirmeye geldim. Ben bura 
da Suudi Arabistan hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
isteğini belirtmeye geldim. Türkiye bu bölge- 
nin lider ülkelerinden biridir, iki ülke arasındaki 
yakınlaşma her iki ülkenin çıkarlarına ve bölge- 
nin çıkarımadır. 

Öte yandan Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün tarafından da kabul edilen 
konuk bakan bugün Ankara'da bazı tesisleri gezdikten sonra yurdumuz- 
dan ayrılacak. 


16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20,12 Hafif Müzik 
20.15 Sılaya Dönüş 
20.35 Saz Eserleri 
21.02 Radyo Tiyatrosu 
22.02 Hafif Müzik 
22.22 Türküler 

22.40 Şarkılar 

23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 
00.40 Küçük Konser 
01.00 Kapanış 


Verenisi 
18.50 Hatif Müzik 
19,00 HABERLER 
20.00 Fasıl 
21.00 Çevre Sorunları 
21.20 Şarkılar 
21.35 Türküler ve Oyun 

Havaları 
22.30 Türküler Geçidi 
23.00 Solistlerden Şarkılar 
23.30 HARERLER 
23.35 Hafif Müzük 
23.55 Kapanış 


13.00 Konser Saati 

14.30 Caz Müziği 

16.00 Müzik Dünyasından 
17.00 HABERLER 

17.06 Sizler İçin 

20.30 Caz Konseri 

21.00 Büyük Eserler 
22.06 Gecenin Getirdikleri 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Aydınlık 


BAYAŞ 


Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: 
FERİT İLSEVER 


Dizgi: aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 
S. AYDOĞAN BUYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


süre önce, Kooperatifin 
kiraladığı gölde balık avlanmasının yasaklandığını açık masına rağmen, 
bazı kişilerin balık avlamaya devam etmesi nedeniyle meydana geldi. 
Mustafa Atları öldüren 
Hasan Hüseyin Ata bir 
süre sonra yakalandı. 


Erbakan... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 
Demirel'in hükumeti duşürmek istemediğini sık 
sık vurguladı. Hoc: 
nuşmasında Demirel'in 
anarşiye ve hayat pahalılığına göz yumduğunu, 
bundan faydalanarak seçimlerde daha fazla oy 
almayı hesapladığını söy- 
İüyordu. Erbakan Demirel'e "50 milletvekilini 
garson , tepsi üzerine koyup getirmez. Garsonluğunu kendin yapacaksın" 
diyordu. 

Erbakan Deėmirel'in 
yanısıra AP içindeki Süleymancılara da çattı. Erbakan ad vermeden, Süleymancıları kastederek, 
"mikroplar", "alçaklar" 
diyordu. Hoca'nın bu 
sözleri (o Süleymancıların 
"Erbakan'ın kızı konservatuvara gidiyor', ''Erbakan ikindi namazını 4 
kez kılıyor” şeklindeki 
propagandalarına bir cevaptı. Ancak bu sözler 
Süleymancıların ileri gelenlerini hedef alıyordu. 
Hoca bunların peşinde gidenleri kazanma taktiği 
izliyordu. 

MSP'nin konferanslarında dikkatimizi çeken 
bir slogan oldu. "'Ne 
Sağdayız, Ne Soldayız. 
Hak Yoldayız". Bu sloganı duyabilmek bunun 
ne anlama geldiğini öğrenmek için bir MSP'li- 
ye gittim.Şöyle cevap 
verdi: "Biz kesinlikle sağcı değiliz. Solcu da değiliz. Biz İslamcıyız." Bunun üzerine biz, MHP' 
nin de kendisin! İslamcı 
olarak tanıtmaya çalıştığını söyledik. Aldığımız 
cevap şöyle oldu: "Onlar 
ikiyüzlülük yapıyor. Bunlar solculardan, Marksistlerden daha tehlikelidir. 
Komünistler hiç olmazsa 
İslamcıyız demiyorlar." 

Erbakan'ın gezi için 
Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale'yi özellikle seçmesi ilginçti. Bu bölgelerde en kuvvetli parti AP 
idi. AP'nin arkasından da 
CHP geliyordu. Hoca'nın 
CHP ile birlikte AP'yi hedef alması CHP de sönen 
umut ışıklarının AP'ye 
geçmesini önlemek amacını taşıyordu. Bunun somut bir örneği 3 Nisan 
tarihli Hürriyet gazetesinin Marmara sayfasında 
Biga'nın İdriskoru köyünden 12 CHP'linin AP' 
ye geçtiği haberiydi. Resimli olarak çıkan haber- 
de isimleri belirtilen kişilerin CHP'nin ve hükümetin gidişini beğenmedikleri için "AP'ye geç- 


` tikleri" yer alıyordu. 


CHP tabanındaki bu 
huzursuzluğu Oo Hoca'da 
görüyordu. Bu yüzden de 
MHP ile AP'nin aynı olduğunu işleyerek hem 
AP'den hem de CHP'den 
oy almaya çalışıyordu. 
Hoca'nın ne kadar etkili olduğunu kestirmek 
şu anda oldukça zor. 
Ancak gerek konferanslar, gerekse açık hava 
toplantılarına MSP'lilerden çok,diğer partilere 
oy veren yurttaşlar ka- 


tıldı. Bu (o katılmalar 
oya dönüşebilir mi? 
Belli değil. 


Tekzip... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
şekilde çalışmamı sürdüreceğim. 

Bazı kişiler Osmaniye 
de Demokratik Sol bir 
gençliğin olmasından 
kuşkulanıyorlar. Görevde 


kaldığım sürece hiç bir ki: 


şi ve kuruluşa taviz vermeden çalışacağımı şimdiden bildiririm. 


Ne demek oluyor 
Cumhuriyet Halk Partisi 
liste dahi çıkaramadı. 
Ben yıllardan beri Osmaniye'de Demokratik solu 
savunuyorum. CHP Programını ve Tüzüğünü benimsemiyen kişi üye olamaz, üye olmayan bir kişide aday olamaz bazı kişiler gençlik üzerinde bir 
takım çıkar sağlamak istiyorlar buna hiç bir zaman izin verilmeyecektir. 

Yaşasın Demokratik 
Sol , Yaşasın Demokratik Halk İktidarı. 

Samet Babaoğlu 
CHP Gençlik Kolu 
Başkanı 
Osmaniye 

imza 
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ai 


Üçüncü Dünya Butto” yu kaybetti 


“(Baştarafı 1. Sayfada) 
bir askeri darbeyle devrilmiş, bir yıla yakın süren yargılamalar sonunda 
Mart 1978'de idama 
mahkum edilmişti. Butto'yu yargılayan Lahor 
Eyalet Mahkemesi Butto' 
yu bir siyasal muhalifinin 
babasını öldürttüğü 
gerekçesiyle ölüme mahkum etmişti. 

Mahkemenin idam kararından sonra, Butto' 
nun avukatları Pakistan 
Yüksek Mahkemesine 
buşvurmuş, ancak Yüksek Mahkeme idam kararını 3'e karşı 4 oyla 
onaylamıştı. 

Butto'nun idam kararının Yüksek Mahkeme 
tarafından onaylanmasından sonra Butto'nun 
avukatları yeniden Yüksek Mahkemeye başvurmuştu, Bu arada bütün 
dünyada idam kararına 
karşı tepkiler artmış ve 
pek çok devlet ve siyaset 
adamı ve uluslararası 
kuruluş Butto'nun affe- 
Jilmesi için General Ziya Ül Hak'a başvurmuştu. 

Dünya çapında tepkilerin artması üzerine 
Yüksek Mahkeme davayı 
bir kez daha ele almış 
ancak idam kararını 2'ye 
karşı 5 oyla onaylamıştı. 

Yüksek Mahkemenin 
bu kararından sonra bütün gözler Butto'yu affetme yetkisine sahip bulunan General Ziya Ül 
Hak'a çevrilmişti. Ancak, 
Butto, af için Ziya Ül 
Hak'a başvurmayacağını 
ve başkalarının da başvurmasını o istemediğini 
açıklamıştı. 


BAĞIMSIZLIĞIN, 
BİRLİĞİN 
SAVUNUCUSUYDU 


İdam edilerek öldürülen Zülfikar Ali Butto, Başbakanlık yaptığı 
dönem boyunca Üçüncü 
Dünya Ülkelerinin birliği 
için mücadele eden bir 
lider olarak tanınıyordu. 

Asya'da barış ve birliğin sağlanması için çalışan Butto Üçüncü Dünyanın süper devletlere 
karşı mücadelesinin önde 
gelen liderlerinden biriydi. Butto Güney Asya ülkelerine yaptığı geziler- 
de Kore'nin barışçı yollarla birleştirilmesini ve 


Çin-ABD ilişkilerinin 
normalleştirilmesini savunmuştu. 


Pakistan Eski Başbakanı Butto Güney Asya- 
da nükleer silahlardan 
arınmış bir bölge kurulması için de çalışmalar- 
da bulunmuştu. 

Butto Türkiye-Pakistan dostluğuna da büyük 
değer veren bir devlet 
adamıydı. Türkiye'ye 
(RCD) Kalkınma için Bölgesel! . İşbirliği Örgütü 
zirvesi için yaptığı ziyarette "ortak kadere sahip 
bulunan Türkiye, İran ve 
Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini" 
savunmuştu. 


BUTTO'NUN İDAMINA 
TEPKİLER 


SENATO BAŞKANI 
ATALAY 
Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Sırrı o Atalay, 
Butto'nun idamıyla ilgili 
olarak verdiği demeçte, 
"İnsan hayatına, siyasi 
çalkantılar içinde, siyasi rakiplerin takdirine 
kalmış şekilde son verilmesi, demokratik gelişmelerini tamamlayan ülkeler için sayısız ve davet edici sakıncalar taşır" 
dedi. 
ECEVİT 


Butto'nun idamıyla ilgili olarak bir açıklama 
yapan Başbakan Büleni 
Ecevit "Pakistan'ın esenliği açısından Zülfikar Ali 
Butto'nun idam edilmemesinin daha uygun olacağını düşünüyorduk" 
dedi. Ecevit açıklamasında idamın önlenmesi için 
girişimlerini son ana kadar sürdürdüklerini söyle- 


i. 

Başbakan Ecevit ve 
eşi Bayan Ecevit, Butto' 
nun eşi Begüm Nusret 
Butto'ya bir başsağlığı 
mesajı gönderdiler. 

DEMİREL 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'de dün 
AP ortak grubunda yaptığı konuşmada "İdam 
sehpalarının altında ot 
bittiği görülmemiştir. 
Si yasi nedenlerle dökülen 
kanları temizleyecek bir 
ilaç henüz bulunmamıştır" dedi. 

Demirel Butto'nun 
eşine bir başsağlığı telgrafı gönderdi. 

ÜSTUNDAG 


CHP Genel Sekreteri 
Mustafa Üstündağ, "Siyasal görüşlerinden dolayı kişilerin idam edilmesine karşıyım. Bütün dünyanın af dileklerine rağmen cezanın uygulanmasını. doğru bulmuyorum. Pakistan ulusuna başsağlığı diliyorum" dedi, : 


ERBAKAN 

MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan.Bütto'nun idamıyla ilğili olarak şunları söyledi.."Pakistan bizim en yakın 
kardeş ülkemizdir. Pakistan'ı bütünüyle severiz. 
Pakistan'ın içişlerine karışmayız. Pakistan'a huzur ve refah diliyoruz" 


FEVZİOĞLU 


CGP Genel Bâğkanı” 


Turhan Fevzioğlu dün 
yaptığı açıklamada "'Siyaset adamlarının öldürül: 
mesinin büyük : yaralar 
açacağı gerçeğini Pakistan'da iktidara el koymuş olan kudret sahiplerinin, bütün iyi niyetli 
uyarılara rağmen bir türlü anlayamamış olmaları 
çok acıdır'' dedi. 
SENATÖR 
İSMAİL İLHAN 
Butto'nun affedilmesi 
için Pakistan'a giderek 
Ziya Ül Hak'la görüşmüş 
bulunan Muş Bağımsız 
Senatörü İsmail İlhan 
"Butto ñun idamından 
sonra Pakistan'da kardeş 
kanının akmaması halkınbirlik ve bütünlüğününsağlanmasi en içten dileğimizdir" dedi. Demecin- 
de Pakistan halkının çok 
değerli bir evladıni kaybettiğini belirten İsrhail 
İlhan;Butto'nun ailesine 
de bir başsağlığı telgrafı 
gönderdi. ; 
ORHAN APAYDIN 
İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın Butto'nun idamı üzerine yaptığı açıklamada Butto' 
nun öldürülmesinin Devlet güçlerinden kaynaklanan terörün son örneklerinden biri olduğunu ileri 
sürerek "'Bu bir cinayettir"' dedi. 
PROF. MÜMTAZ 
SOYSAL 
Butto davasını Uluslararası Af Örgütü adına 
izlemek için üç kez Pakistan'a giden Prof. Mümtaz Soysal verdiği demeçte , "Butto'nun idamı 
çağımızın en büyük cinayetidir"' dedi. 
AP ORTAK GRUP 
TOPLANTISI 
AP Ortak Grubunun 
dünkü toplantısında, İçel 
Milletvekili Nazım Baş'ın 
verdiği bir önergenin kabulu ile, Butto için saygı 
duruşunda bulunuldu. 


PARLAMENTO 
MUHABİRLERİ 
DERNEĞİ BAŞKANI 
RAFET GENÇ 


Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Rafet Genç, Zülfikar Ali 
Butto'nun emperyalist 
emellerin ve taktiklerin 
Orta Doğu üzerinde yoğunlaştığı günlerde idam 
edildiğine dikkat çekerek 
"'Dünya üzerinde yeni bir 
oyun  sergilenmektedir. 
Bu kanlı oyunun sonunda gene emperyalist güçlerin yenik düşeceğine 
inancımız tamdır." dedi. 
Rafet Genç Butto'nun 
idam edilmesinin bir insanlık suçu olduğunu da 
belirtti. ` 


ULUSLARARASI AF 
ÖRGÜTÜNÜN 
ÇAĞRISI 

Uluslararası Af Örgütü de Pakistan'a bir çağrıda bulunarak, bütün infazların durdurulmasını 
ve idam cezasının kaldırılmasını istedi. Çağrı, 
Butto'nun idamından önce yapılmıştı. 


Butto kimdir... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
1966'da Pakistan Halk 
Partisini kuran Butto, 
1970 seçimlerini kazandı, 1971 yılında da Başbakanlığa geldi. 

1971-1977 döneminde ülkenin en önde gelen 
siyaset adamı durumunu 
koruyan Butto, 5 Temmuz 1977'de dönemin 
Genelkurmay Başkanı 
Ziya Ul Hak'ın öncülüğünde gerçekleştirilen askeri darbe ile iktidardan 
düşürüldü. 

Darbeden sonra tutuklanarak cezaevine atılan 
Butto, iktidarı sırasında 
çeşitli yolsuzluklara katıldığı, hatta cinayetleri 
düzenlediği gerekçesiyle 
mahkeme önüne çıkarıl- 


dı. Lahor Yüksek Mahke- * 


mesinin Butto için verdiği ölüm cezası dün uygulandı. 


ALMANYA 
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WALDHEIM 

Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Waldheim Butto'pun dünya Kamuoyunda affı istenirken 
idâm edilmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti. 

İNGİLTERE 
BAŞBAKANI 
CALLAGHAN 

İngiltere Başbakanı 
Callaghan, Butto'nun idam edilmesinden dolayı üzüntüsünü bildirdi. 
Callaghan, Butto'nun affedilmesi için daha önce 
üç kez Ziya Ül Hak'a 
başvurmuştu. 

BUTTO'NUN OĞLU 

ŞAHMARVAZ 

Babasının idamı üzerine; Londra'da bir açıklama yapan Butto'nun 
oğlu Şahmarvaz "Bâba- 
mı siyasi olarak ödüremeyeceklerini anlayanlar 
onu fiili olarak ortadan 
kaldırdılar, Bunun bedelini ağır bir biçimde ödeyecekler'' dedi. 

Bu ârada bir açıklama 
yapan Butto'nun Avukatlarından Jerom Monnadit 
"Bir siyasi rakipten kurtulmak için yeni bir yöntem geliştirdiler. Bir 
kamu davasıyla siyasi bir 
rakibi fizik olarak ortadan kaldırmak." dedi. 

ABD Senatosu Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkanı Claiborne Pell ise 
Butto'nun idamını "'vicdanlarda yara açan bir 
olay" olarak nitelendirdiği açıklamasında, Ziya 
Ül Hak'ı İdi Amin'e benzetti. 


ZİYA ULHAK 


ALEYHİNDE GÖSTERİ 


İslamabad'dan ( gelen 
bilgilere göre Butto ile 
birlikte idama mahkum 
edilen 4 polis idam edilmedi. Ayrıca Butto'nun 
asıldığının duyulması üzerine 200 Butto yanlısı 
sokaklara çıkarak Ziya 
Ül Hak aleyhine sloganlar 
atarak bir polis karakolunu taşladıkları bildiriliyor. 

Öte yandan Butto'nun 
Başkanı olduğu Avami 
(Halk) Partisi de taraftarlarını idam olayını protesto etmek amacıyla bugün gösteriler yapmaya 
çağırdı. 


Luns:... 

(Baştarafı 1. Sayfada) 
ri" Türkiye'ye yapılmasını 
istediği ekonomik yardim konusunda fazla kötümser olmadığını, konuyla ilgili batı ülkeleriyle yapılan görüşmelerin 
sürdüğünü söyledi. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


dünya hakimiyeti amacına hizmet etti. Ne var 
ki, 1970'lerin ilk yıllarından itibaren ABD emperyalizminin yıldızının sönmeye başlaması ile 
birlikte, NATO'nun rolü de değişti. Dünyada 
yeni bir durum doğmaktaydı. 

Hitlerden sonra ABD emperyalizminin dünya 
hakimiyeti iddiası da gerçekleşme şansını yitirmişti. Sıra, 1956'dan sonra adım adım kapitalizme geri dönen, dolayısıyle emperyalist bir devlet haline gelen Sovyetler Birliği'ne gelmişti. 
Emperyalistler arasındaki eşit olmayan gelişme 
kanunu bir kere daha hükmünü yürütüyordu. 
ABD emperyalizmi artık gerilerken ve esas olarak etki alanlarını korumaya çalışırken, Sovyet 


, Sosyal-emperyalizmi askeri güçlerini geliştirerek 


dünyanın yeniden paylaşılmasını istiyordu. 
1975 yılında ABD emperyalizminin Hindiçini' 
de uğradığı yenilgi, bu yönde bir dönüm noktası 
oldu. 

Dün olduğu gibi bugün de, dünya hakimiyeti- 
nin yolu, Avrupa'nın efendisi olmaktan geçiyor. 
Çünkü Avrupa, çok ileri bir endüstriye ve nitelikli insan gücüne sahip. Bu nedenle Sovyetler 
Birliği'nin bugünkü stratejik hedefi Avrupa'dır. 
Moskova yöneticilerinin bugün Orta Doğu, Afrika ve hatta Asya'da giriştiği harekatlar hep bu 
stratejik hedefe ulaşmak içindir. 

Bütün bu yeni olgular NATO'nun rolünü de 
değiştirmiştir. 

Sosyalist Sovyetler Birliği'ni kuşatmak için 
kurulan NATO, bugün sosyal-emiperyalist Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın savunmasına 
hizmet eden bir. nitelik kazanmıştır. Bugün Avrupa'yı düşürmek için NATO'yu bir engel olarak görenler, Moskova'dakiYeni Çarlardır. 

NATO içindeki ilişkilerde de önemli değişik- 


“fikler olmuştur. ABD'nin "İkinci Dünya Savaşın- 


dan sonra “Bati Avrupa'nın kapitalist ülkeleri 
üzerinde kurduğü “denetim ve dolar imparatorluğu sarsılmıştır, hatta yıkılmaya yüz tutmuştur. 
Bugün Avrupa ülkeleri, ABD'ye rahatlıkla kafa 
tutabilmekte ye farklı siyasetler izleyebilmektedirler. Buna paralel olarak NATO içindeki 
ilişkiler de eskisinden daha farklıdır. ABD'nin 
efendiliğinin yerini, ortak savunma amacı ve 
daha eşit ilişkiler almaktadır. 

Bugün NATO'nun 'dagıtılmasını ve çökmesini en çok isteyen, Sovyet sosyal-emperyalizmidir. Avrupa ülkelerinde devrim isteyen emekçi 
halkların menfaati ise, her şeyden önce Sovyetler Birliği'nin Avrupa'yı ele geçirmesini önlemektir. 

Bu şartlarda NATO meselesini, tek başına 
bir mesele olarak değil, iki süper devlete, özellikle daha saldırgan olan Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı mücadele meselesinin bir parçası olarak ele almak gerekir. 


NATO'ya” karşı çıkan iki tutum vardır: - 


Birincisi, Rus sosyal-emperyalizminin haki 
miyetini getirmek amacıyla NATO'yu yıkma 
siyasetidir. Bu siyaseti güdenlerin başarısı halin- 


de ortaya çıkacak manzara, Çekoslovakya nın, 
Doğu Almanya'nın veya Bulgaristan'ın manza- 

' rası olacaktır. Yani Rus sosyal-emperyalizminin çizmeleri altında ezilmek. 


NATO'ya Soyyet sosyal-emperyalizminin önünde: bir engel olduğu için karşı çıkanların itirazlarının temelinde, daha saldırgan bir emperyalistin hizmetinde olmak yatmaktadır. 


İkinci tutum ise, ancak bağımsızlık yönünde 
bir NATO'dan ayrılışı savunur. Rus sosyal-emperyalizminin Türkiye üzerindeki tehdidine direnecek miyiz? Halkın silahlanmasına ve öz kaynaklarımıza dayanmayı esas alan, Üçüncü 
Dünya, ve Avrupa ülkeleri ile dayanışmayı güçlendiren bir yurt savunması siyaseti mi izleyece- 
Biz, yoksa teslim mi olacağız? Bugün Türkiye" 
nin önündeki soru budur. NATO'dan ayrılmak 
meselesi de bu soruya bağlı olarak ele alınırsa, 
devrimci ve bağımsızlıkçı bir tutum tespit edilebilir. NATO'dan ayrılma, ancak daha kararlı 
bir direnmeye ve yurt savunmasına hizmet ettiği ölçüde, bağımsızlıkçı bir nitelik taşır. 

Devrimci halk iktidarı, NATO'dan ayrılmakla beraber, Rus sosyal emperyaliziminin saldırı 
tehdidine karşı kararlı yurt savunması siyaseti 
izleyecek, milli savunmamızı halkın silahlanmasına ve öz kaynaklarımıza: dayandıracaktır. Öte 
yandan Sovyetler Birliği'nin tehdit ettiği barışı 
korumak için dünyada en geniş cephenin kurulmasina çalışacaktır. 


Devrimcilerin, o Sovyet sosyal-emperyalizminin karşısına kurulan barikatlara hiç bir itirazları yoktur. Hatta bugün mesele, bu barikatları sağlamlaştırmaktır. Devrimcilerin NATO 
konusudaki itirazları, bu örgütün eski dönem- 
den kalan niteliklerinedir. Yani ABD emperyalizminin. NATO içindeki hakim rolünedir. 


Bugün dünyada barışı korumak için mücadele, dünden farklı görevler içeriyor. Dün, mesele 
ABD emperyalizminin savaş kışkırtıcılığına karşı en geniş cepheyi gerçekleştirmekti. » Bugün 
ise mesele Sovyetler Birliği'nin yayılmasını ve 
yeni köprübaşları tutmasını önlemektir., Ancak bu temelde kurulan bir cephe, savaşı geciktirebilir ve barışı koruyabilir. 


En tehlikeli şey, bağımsızlıktan ve devrim- 
den yana olanların somut gerçekten kopmaları 
ve yeni durumlara uyan yeni siyasetler tespit 
etmekte geçikmeleridir. 


Dünya dönüyor ve yeryüzünde büyük değişiklikler oluyor. Bazıları kafaları taşlaştığı için, 
dünyanın dönmediğini ve her. şeyin yerli yerinde durduğunu iddia ediyorlar. Bunların ayakları 
yere basmamaktadır. Denebilir kfönlar boşlukta durmaktadırlar. Yalnız kendileri boşlukta 
dursalar neyse, fakat zararlı olanı, onların bütün > 
ülkemizi, milli bağımsızlığımızı ve Türkiy halkının’ geleceğini Sövyet sosyal-emperyalizminin 
ayakları altına sermeleridir. Niyetleri ne olursa 
olsun, yaptıkları iş budur. 


141'den açılan bir davaya 6. Ağır Cezadan 
- Sonra Sıkıyönetim Mahkemesi de 
görevsizlik kararı verdi 


AP'liSarıoğlu, y 
Cumhuriyet ve | 


(Bastarafı 1. Sayfada) 
tutumuyla bütün dünyada sevgi ve saygı kazan- 


Butto' yu kaybetmek ) 


 kıyönetimin 


“dan yargılanıyor. 


YURT DIŞI BÜROLARI: 
Hohenstaufen 


6 Frankfurt M/1 


, 
# dı. 
İSTANBUL (ÖZEL) gönderilmesine, sanığın Tercüman ın ve A z 2 VR 
İstanbul Sıkıyönetim tutuklu kaldığı süre ve ne kadar . : isale Ye ALi derili an 
ai ei a dei GN or- vergi mürgeciliğe ve hegemonyacılığa karşı haklı mürevsizlik kararı ile 6. Ağır an ığından, ayrı- par Kk a P r Alli 
o Mahkemesinden ca uyuşmazlık mahkeme- ödediklerini sordu cadelesinin önüne geçilemez. Şimdiki uluslagönderilen TCK 141, lerinin kurulmamış olma- için değil dü PE nengan 
maddesini ve 6136 sayılı sından dava dosyasının y- er mami halkları için elverişli yönde 


yasanın 13. maddesini 
kapsayan bir davaya "Sıilanını gerektiren yaygın şiddet 
eylemlerinden"' olmadığı 
gerekçesiyle görevsizlik 
kararı verdi. 

Söz konusu davada sanık Burhan Yıldırım yasa 
dışı THKO adına makbuz 
karşılığı bağış toplamak 
suretiyle TCK'nın 141, 
maddesini ihlal ettiği ve 
ruhsatsız silah taşıdığı iddiası ile yargılanıyor. Diğer sanık Hüseyin Ak ise 
aynı tabancayı bir müddet bulundurmak suçun- 
Dün 
yapılan duruşmada Askeri Savcı davanın sıkıyönetim ilanına neden olan 
yaygın şiddet eylemlerinden olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı 
verilmesini istedi. 

Bunun üzerine karara 
çekilen Mahkeme heyeti, 
sanıklara yüklenen suçun 
Sıkıyönetimin ilanına neden olan Anayasal Hak 
ve Özgürlükleri de ortadan kaldırmaya yönelik 
yaygın şiddet eylemleri 
niteliğinde (o bulmadığın- 
dan görevsizlik kararı verdi. Mahkeme ayrıca, uyuşmazlik mahkemeleri- 
nin henüz kurulmadığın- 
dan dosyanın Sıkıyönetim Askeri Savcılığına 


zun zaman beklemede 
kalacağını gözönüne alarak sanığın tahliyesine 
karar verdi. 

Dün yapılan diğer dv 
ruşmalarda, Şişli Siyasal 
Bilimler Yüksek Okulun- 
da Süleyman Sümertaş 
adlı öğrenciyi döverek 
öğrenim özgürlüğünü engellemekten Gülşen Baltaişlemez ve Recep Oğuz 
Akış'ın yargılanmalarına 
başlandı. Sanıklar hakkında öğrenim özgürlü- 
günü engellemekten 6 ay- 
dan 2 seneye kadar hapis 
cezası isteniyor. Mahkeme sanık avukatlarının 
tahliye istemini reddederek, duruşmaya gelmeyen mağdurun izhalen 
celbi için, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

1 Ağustos 1977 tarihinde nler'de bir lokantada sağ görüşlü Ekrem Yılmaz adlı kasabı 
öldürdükleri iddiası ile 
yargılanan Mehmet Ali 
Kırdök ve Ayşe Zerrin 
Kırdök adlı sanıkların 
yargılanmasına da Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde başlandı. Aynı 
olayın sanıklarından olan 
Cemil Oka ise Göztepe' 
de meydana gelen bir olayda öldürülmüştü. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. 
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kili Adem Ali Sarıoğlu, 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na (o Cumhuriyet ve Tercüman Gazetelerinin kuruluşlarından 
bugüne kadar ödedikleri 
vergi miktarını sordu. 
"'Bir zamanlar Cumhuriyet Gazetesinin bugünkü varislerinden ve halen yaşayan başyazarı 
bir zatın nasıl bir Hitler 
Faşizmi hayranı olduğu 
da unutulmuş değildir" 
diyen Sarnoğlu, "olayın 
gerçek yüzünü ortaya 
koyacağı için iki gazetenin ödediği vergi miktarımın o açıklanmasında 
zaruret vardır"'dedi. 


Yurtsever 


ve oğlu devrimci 
yoldaşımız 


dünya barışını ve Üçüncü Dünyanın birliğini savunan çizgisidir. 
yenerken» ie m m 


,, „Butto, bütün dünya için olduğu gibi ülkesi 
içinde önemli bir kayıptır. Onun öldürülmesi 
hassas bir bölgede bulunan Pakistan'da iç kargaşalıkların artmasından başka bir sonuç vermeyecektir. Değerlidevlet adamının öldürülmesine 
tepki gösteren Pakistan halkının yapacağı protestoların, daha sert tedbirlerle karşılanması 
Pakistan'ı çökertmek isteyen Sovyetler'in işine 
yarayacaktır. 

Ziya VI Hak yönetiminin Butto ve Pakistan 
halkına karşı seçtiği zorbalık yolu Pakistan'ın 
başına daha çok dertler açar. Halkına zorbalık 
uygulayan yönetim, ülkesinin birliğini de tehlikeye sokmaktadır. Bu yöntemle halkı birleştirmek ve Pakistan'ın bağımsızlığını savunmak 
mümkün değildir. 

Pakistan'ı birliğe ve huzura kavuşturacak 
olan, Buttoların öldürülmesi değil, Butto'nun 


rarası durum emperyalizm. ve hegemonyacılık | 
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SADUN HAŞİMOĞLU 
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= D.Halkın Yolu ile 


kıyasıya çekişme 
= sürüyor 


p 


o H.Kurtuluşu arasında 


Devrimci Halkın Yolu' 
nun Mao'nun fikirlerini 
reddettiği 64. sayısında 
yeralan başyazı şöyle so- 


na eriyor: 

“Halkın Yolu'nun 
Mao Zedung'un antimarksist fikirlerini red 


ve mahkum ederek; devrim ve sosyalizm davasını başarıya ulaştırma, 
uluslararası komünist hareketin güçlü bir mevzisi 
olma görevi vardır. Halkın yolu bu görevi başarıyla yerine getirecektir." (abç) 

D.Halkın Yolu'nun temel görev olarak tespit 
ettiği altı çizili cümlenir. 
ne anlama geldiği hemen 
mc-ak edilecektir. 

Bunun anlamı şu: Arnavutluk Emek Partisi 
Çin'i ve Mao Zedung'u 


eleştirmesiyle birlikte 
çeşitli ülkelerde, özellikle Avrupa'da AEP 


yanlısı küçük gruplar ortaya çıktı. Ancak ülkemizde bu çizgiyi savunan birkaç grup var. Bu 


Í ( Devrimci Halkın Yolu grubu yöneticilerinin bir kısmının Mao Ze- 


dung'un fikirlerini reddetme girişimlerine karşı çıkan 44 devrimci D. 
Halkın Yolu saflarını terkederek TİKP saflarına katıldılar. A 


| İflas eden ve dağılmakta olan Devrimci Halkın Yolu'nu terkeden dev- 
Í rimciler olarak ilan ediyoruz: 
4 "Devrimcilerin birleşmesi 
deki engeller birer, birer yıkılıyor. 
Ciddi olarak devrim isteyenler Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) saflarında birleşiyor. Bizde yıllardan beri yaşadığımız olaylar karşısında gerçekleri görerek bu mücadele de yerimizi 
alıyoruz. 
"Neydi yaşadığımız gerçekler? 
r Yaşadığımız gerçekler tekkelerin hal- 
,kın gücünü böldüğü ve devrime zarar 
.verdiğidir. ; Bir çok insan maceracı ey- 
İemler de enerjilerini boşa harcıyor, 
hatalı siyasetler sonucu ya devrimi 
terk ediyor yada revizyonizmin etkisi altına giriyor. Ancak bu gelişme- 
| nin çıkmiáz olduğunu görüp, devrimci 
saflara katılanlar her zaman daha çok 
oluyor. Son bir kaç yılın gerçeği budur. 


önün- 


44 devrimci gazetemize de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. D.Halkın Yolu saflarını terk edenlerin açıklamasını ve çağrısını yayınlıyol ruz. J 


"İçinde yer aldığımız D.Halkın 
Yolu grubu şu anda ibret verici bir 
noktaya varmıştır. Bugün tamamen 
tükenen bu grup, artık işi Mao Zedung'a saldırma noktasına vardırmış 
ve Sovyet sosyal emperyalizminin 
hizmetine girmiştir 


"Onları bu noktaya,revizyonizmle 
aralarına bir sınır çekmemeleri, Ay- 


'dınlık ve TİKP düşmanlığını temel al- , 


maları getirmiştir. Revizyonizmle araya sınır çekilmeyince her konuda 
onların çizdiği doğrultuda hareket 
etmek başlamıştır. Sovyetler Kamboçya'ya mı yükleniyor, D. Halkın 
Yolu hemen harekete geçiyor, istilacı 
Vietnam'ın yanında yer alıyor. Mos: 
kova yanlısı TKP ülke içinde iç savaş çağrısı mı yapıyor, bunlar yine 
hazır kargaşalığın en hızlı savunucusu 
kesiliyorlar. Öğrenim özgürlüğünü savunanlara saldırı mı var, İGD'nin ya- 


Halkın Kurtuluşu'nun görüşlerini reddeden 
2. THKO Davası sanıklarından 


Halkın Kurtuluşu” na, 22. sayıda kendi yazdıklarıyla sesleniyorum: 


yüzden bu gruplar arasında, "tek grup" olmak 
için kıyasıya bir çekişme sürüyor, 

D.Halkın Yolu da, 
varlığını sürdürmenin tek 
çıkar yolunu, bu yönde 


sayı: 


Zedung 


DEVRİMCİ HALKIN YOLU-: 


"Karpuz gibi böl 


63), 
kirlerini daha önce reddederek bu konuda öne 
geçen D.Halkın Yolu, 
H.Kurtuluşu'nun , "Mao 
Düşüncesinden 
etkilenerek 


cak bir şekilde görebilirdi.. H. Kurtuluşu, 
H.Yolu saflarında bir karışıklık meydana gelebileceği ve kendilerinin de 
bu fırsattan yararlanacağı 
hesabıyla hareket etmiş- 


Mau'nun fi- 


bütünlüklü 


yapacağı girişimlerde gö- bir çizgi oluşturduğunu, tir.” (DHY, sayı: 63) 
rüyor ve "uluslararası ko- bu yüzden temelinin remünist hareket" dediği (o vizyonist olduğunu" söy- "Siz de 

AEP çizgisinin "güçlü lüyor. (DHY, sayı: 64) P n 
bir mevzii olmayı" ken- H.Kurtuluşu ve D. kitabınızı toplayın 
dine temel görev tespit Halkın Yolu arasında po- Yolu" 
ediyor. D.Halkın Yolu o lemiğe ilginç bir örnek di Gi aeae “bi 
yöneticileri özel konuş" verelim: > B d 
malarında bunu "'biri- H.Kurtuluşu bir süre Va Si 


cik ve biricik görevimiz" 
şeklinde ifade ediyorlar. 
„Kapuz 
gibi bölünmedik 


önce D.Halkın Yolu için 
şunları söylüyordu: 

"bu günlerde bir kez 
daha tam ortadan karpuz 


uzun uzun, H.Kurtuluşu 
tarafından yayımlanan, 
Enver Hoca'nın "Yugoslav Özyönetimi-Kapitalist bir Teori ve Uygu- 


teih gibi bölünmüş bulunu- lamadır" adlı broşürün 
AEP'nin ise aaha çok rlar"! me ie z 
Halkın Kurtuluşu'na ilgi IE Yolu ise çevirisi inceleniyor ve 


göstermesi yüzünden 
D.Halkın Yolu her fırsat- 
ta H.Kurtuluşu'na şiddetle saldırıyor. Sıkıyönetime karşı yeterince 
sert karşı çıkmamakla, 
"sıkıyönetimden medet 
ummakla", o"reformrulukla"" suçluyor. (DHY 


nında D. Halkın Yolu'nu görebilirsiniz. Sovyetler Türkiye'nin Batı ile arasını mı açmak istiyor, bunlar ortaya çıkıyor ve "ABD ve Batılı müttefiklerine karşı yiğit mücadeleyi" başlatıyorlar. 

"Bu hatalı siyasetler insanlara neler neler yaptırıyor. Devrimci avına 
çıkma mı istersiniz, yoksa gecekondu 
ağalığı mı bunların hepsini yaşadık. 


"Bütün bu grupların temel özelliklerinden biri de kendi içlerinde bir uyum olmamasıdır. Bir gün başka bir 
gruba karşı birleşirler, ertesi gün aynı 
grupla kavga ederler. Ama değişmeyen bir özellikleri daha vardır, Aydınlık düşmanlığı. Devrimciler aleyhin- 
deki her türlü iftira ve yalan revizyonistler tarafından bunlara ulaştırılır 
ve bunlar bu yalanların gönüllü yayıcılığını yaparlar. 

"D. Halkın Yolu da kulağını Tiran 
Radyosu'na dayayan tüm gruplar gibi 
bugün Mao Zedung'a açıkça saldırma 
noktasına varmıştır. Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur derler, 


bunu sövle cevavlıvor: 


"Konu üzerinde ciddi 
birşey söylemek isteyen 
herkes, dıştan bile olsa, 
Halkın Yolu'nun yek vücut bir şekilde Çin revizyonizmine 
kazandığını 


çeviride bir sürü hata olduğu belirtilip şu çağrda bulunuluyor: "'Halkın Kurtuluşu yayınladığı kitabı derhal toplamalıdır" 


D.Halkın Yolu yöne- 
~ ticileri,Kendilerininbastığı 
ve yine kendilerinin top- 


karşı zafer 
yanılmavn- 


D.Halkın Yolu saflarını terkeden 44 devrimcinin çağrısı: 


“Sol” un birliği için TİKP saflarına katılıyoruz” 


bunlarda Aydınlık düşmanlığıyla 
çıktıkları yolun sonuna gelmişler ve 
revizyonizme varmışlardır. Bu gelişme bir çok devrimci gibi bizim de gözümüzü açtı. Artık bu saflarda kalmak bugüne kadar verdiğimiz zararlara daha büyüklerini eklemek olacaktı. 
Bunca enerjiyi bugüne kadar heder 
ettik, bundan böyle etmemeye karar 
verdik. Solun birliğini bugüne kadar 
baltaladık, bundan böyle birlik için 
çalışacağız. 

Devrimci arkadaşlar, revizyonizme 
kapılanan D.Halkın Yolu gibi grupları 
yıkmak, onların önümüze koyduğu 
barikatları parçalamak görevi önümüzde duruyor. 

Mao Zedung'un devrimci çizgisini 
reddettikten sonra geriye ne kaldı? 
ne temelinde mücadele edeceğiz. İdeolojik temel artık tamamen revizyonizm ve devrim düşmanlığına dayanmaktadır. 

Revizyonist otekkeeri yıkalım, 
TİKP'nin devrimci saflarında birleşelim. 


Hüseyin Üstün: (1977 öncesinde Dev-Genç İstanbul Bölge Yürütme 


Kurulu üyesi) 


Müslim Yeşil: (D.Halkın Yolu Yazı Kurulu üyesi) 


İshak Işıtan ve Halk Sinema Grubu 


Cabbar Rüştü Altınel Alptekin Samsa Ve 37 devrimci 


GÜLAY CAZGIR: 


“Modern revizyonizm çökerken, Mao Zedung ve 'Maoizm' 


adı altında Marksizme azgınca saldırıyor...” 


” | İstanbul, 1946 doğumlu Gülay Cazgır , 1972'de 2. THKO Davasında idam talebiyle yargılandı. ) 
| 6 yil 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2.5 yıl askeri cezaevinde yattıktan sonra afla dışarı çıktı 


Dışarı çıktıktan sonra Halkın Kurtuluşu saflarında yer aldı... 


"Maoizm"'in ağına düştük. Onlar size ve SBKP'- 


a 


ama, Mao Zedung Marksizmden habersiz bir küçük — burjuva milliyetçisidir. 

Şimdi, Halkın Kurtuluşu'nu modern revizyonistlerin safına düşüren nedir? Daha da ileri giderek Halkın Kurtuluşu Çin'deki sosyalizmi de 


ünmedik 


Tattığı "Enver Hoca 
Albümü'nün acısını böyle çıkaracaklarını düşünüyorlar herhalde. 


Öteki 
parti ve gruplar 


D.Halkın Yolu'nun 
öteki parti ve gruplar 
hakkında görüşleri şöyle: 

AP, MHP, MSP vs. faşist diktatörlüğün partileridir. CHP, faşist dikt&- 
törlüğün uşağı reformist 
bir partidir. Öteki gruplar revizyonist küçük burjuva akımlardır. D.Halkın 
Yolu'nun TKP ile farkı 
da, dünkü yazımızda degindiğimiz gibi, aynı sloganları atıp, aynı taleplerdesbulunmalarına rağmen, TKP'nin bunları 
"hakim sınıflardan dilenmesi", kendilerinin ise 
"'dilenmemesi"' dir. 

D.Halkın Yolu'nun en 
çok saldırdığı parti ise 
TİKP. TİKP için, "karşı- 
devrimci, hain, revizyonist" gibi terimler kulla- 
“nıyorlar. Birçok yerde D. 
Halkın Yolu taraftarları 
İGD taraftarlarıyla kimin 
TİKP'ye daha yakın olduğunu tartışıyorlar. D. 
Halkın Yolcularına göre 
TKP ve TİKP özde aynı. 


Faaliyetleri 

D.Halkın Yolu saflarında şu anda dağılma 
hakim. Bir grup devrimci TİKP saflarına katılrken, yurtdışında bulunan D.Halkın Yolu taraftarları yayınladıkları bir 


bildiride, yöneticilerin 
Mao'yu o reddetmelerini 
eleştirerek, onları iha- 


netle suçladı. Öte yandan 
taraftarlar tek tek saf- 


ları terkediyor. 

D.Halkın Yolu'nun 
faaliyetlerine kısaca 
değinmek zorundayız 


çünkü liselerde Dev-Sol 
ve İGD'nin peşinden giden az sayıda taraftar 
dışındâ bir güçleri ve faaliyetleri yok. 

Bir de, her bölünme- 
de ayrılanların evlerini 
basan üç beş kişilik ev 
basma timleri dışında tabii... 

* * * 

Yarın, 1 Mayıs 1977 
olayının, şimdiye kadar 
ayrıntıları üzerinde pek 
durulmamış bir yönünü 
ele alacağız. H.Yolu ve 
H.Kurtuluşu'nun eski 
yöneticileri 1 Mayıs'a 
nasıl katıldıklarını ve 
olaylardan sonra nasıl tutum aldıklarını anlatacaklar. 

Ayrıca 1 Mayıs öncesi 
H.Kurtuluşu, H.Yolu ve 
H.Birliği'nin ortak eylem 
planlarının MC hükümetinin karanlık güçlerinin 
eline nasıl geçtiğini aydınlatacağız. 


—YARIN-— 


eylem planı MC'nin 
eline nasıl geçti? 


Birinci 
albümü 
31. say! 


Ikin 
~ albu 


31.s 


D.Halkın Yolu taraftarları, kitapçı kitapçı dolaşarak 
“Enver Hoca Albümleri”ni topluyorlardı 


TEŞEKKÜR MEKTUBU YERİNE 31, SAYFALARI DAİ 
İÇİNE ALINARAK GERİ GÖNDERİLEN ALBÜMLER 


Geçen yılın sonlarında Devrimci Halkın Yolu, içinde Enver Hoca'nın çeşitli 
fotoğraflarının bulunduğu, "Enver Hoca 70. Doğum Yıldönümü Albümü" yayınladı. Bir süre sonra ise Devrimci Halkın Yolu taraftarları kitapçı kitapçı dolaşarak bu albümleri toplamaya başladılar. Denilebilir ki, D.Halkın Yolu taraftarlarının bu dönemki tek işleri buydu. 

Ne olmuştu? D.Halkın Yolu kendi 
bastığı yayınladığı albümü neden toplatıyordu? 

Işin aslı çok geçmeden ortaya çıkacaktı. Bir süre sonra D.Halkın Yolu sözkonusu albümü tekrar piyasaya sürdü. 
Ancak bu ikinci baskının ilk baskıdan 
bir farkı vardı. Kapağı aynıydı, ismi 
aynıydı ama iki albümün 31. sayfalarındaki fotoğraflar farklıydı. İlk baskının 
31. sayfasında, Enver Hoca'yı 1967'de 
yaptığı bir konuşmada gösteren bir fotoğraf yer alıyordu. Enver Hoca'nın arkasında ise üç parti yetkilisi görülüyordu. İkinci baskıda ise bu fotoğrafın yerinde AEP 5. Kongresinden toplu bir 
fotoğraf vardı. 

Peki bu değişiklik neden yapılmıştı? Bu değişikliğin önemi neydi ki, D. 
Halkın Yolu taraftarları günlerce seferber olmuşlar, albümleri toplamaya çalışmışlardı? 

Daha önce de değindiğimiz gibi, D. 
Halkın Yolu ve öteki bazı gruplar Enver Hoca'nın görüşlerini savunalı beri 
aralarında kıyasıya bir yarış başlamıştı: 
Kim Enver Hoca'nın ilgisini daha fazla çekebilecekti? Bu yarışta geride kalan D.Halkın Yolu, son çareyi Enver 


© Albüm olayındaki başarisızlıklarından 
sonra D.Halkın Yolu yöneticileri yeni bir 
_ çare düşündüler. e 

Bir gün D.Halkın Yolu'nun önde gelenkrinden "gözlük" "Martov" ve "'Amerika- 
h" isimleriyle de tanınan biri, Halk Sinema 
Grubu. yöneticisi İshak ;Işıtan'mı bürosuna geldi. "Biricik ve biricik amaçlarının 
AEP'nin kendilerine önem vermesini sağlamak olduğunu" belirterek, Işıtan'dan, 
şimdiye kadar çekmiş olduğu yürüyüş ve 
mitinglerinden Halkın Yr lu ile ilgili böimleri birbiri ardına ekleyip ekleyemeyeceğini sordu ve böyle bir filim yaparlar- 
sa bunu Avrupa'da göstereceklerini ve Arnavutluk'a gönderebileceklerini söyledi. 
` Bu teklif İshak Işıtan'a çok şaşırtıcı 
gelmişti. D.Halkm Yolu'nun şimdi değil 
miting ve yürüyüş yapacak, 100-200 kişiyi bir araya toplayacak gücü bile yoktu. 
Ama bozuntuya vermedi ve D.Halkın Yolu önde geleniyle aralarında şöyle bir konüşma geçti: ~ 

İlişıtan: 

İsterseniz, yürüyüş filmlerinden öteki 
grupların pankartlarını da çıkartalım, onlar 


- D.Halkın Yolu, Taksim Alanını 
-nasıl dolduracaktı? 


Hoca albümü çıkartmakta bulmuş 
dar imkânlarını da sonuna kadar : 
layarak, lake kapaklı ve 1. hamur k 
da sözkonusu albümü bastırmıştı. 

Albümlerden birkaçı hemen öz: 
sarılarak Arnavutluk'a gönderildi. D.! 
kın Yolu yöneticileri Enver Hoca" 
kendilerine de bir teşekkür mekti 
bekliyorlardı artık. 

Bir süre sonra D.Halkın Yolu'na 
navutluk'tan bir paket geldi. D.I 
kın Yolu yöneticileri sevinçle pal 
açtılar. Ancak paketin içinden b 
ledikleri teşekkür mektubu değil, g 
derdikleri albümler çıktı. Albümle 
hepsinin 31. sayfasında Enver Hc 
nın arkasında gözüken kişilerden biri 
resmi daire içine alınmış ve yanına Ş 
le bir not düşülmüştü: "Bu karşı-devr 
ci adamın resmini neden bastını 

Fotoğrafı daire içine alınan kişi | 
ver Hoca'nın Çin'i ve Mao'yu eleşti 
görüşlerine karşı çıkmış olan Be 
Balluh a'ydu. Enver Hoca bu yüzden 
kir Balluku'yu ve bütün ailesini öl 
müştü. Bekir Balluku ülkede çok s 
len bir önderdi. Uzun yıllar Halk M 
lisi Başkanlığı ve Milli Savunma Bak 
lığı yapmıştı. Çin'den döndüğü sırı 
tutuklanıp öldürüldüğü tarihe kadar 
bu görevleri yürütüyordu. Bekir Ba 
ku'nun öldürülmesine ülkede tepkiler ol 
Bir köy, dağa "Yaşasın Bekir, Kahı 
sun Enver" diye yazdı. Bu yazıyı ya: 
tüm köy halkı dağlara sürüldü ve öldü 
dü. 

D. Halkın Yolu ise böyle bir kişi 
resmini Enver Hoca'nın albümüne : 
rak baltayı taşa vurmuştu. 


da D.Halkın Yolu içinde gözükür. 

D.Halkın Yolu'cusu 

—Bunu yapabilir misin? O zaman ço 
iyi olur. 

İlşıtan: ` 

—O da bir şey mi, isterseniz size yüz 
binlik bir yürüyüş filmi hazırlar, sonund 
da Taksim Meydanını doldurur, yürüyüş 
burada bitirebiliriz. 

D.Halkın Yolu önde geleni işte burad 
biraz düşündü. Kendisiyle dalga mı geçili 
yordu, ama böyle bir film yapılırsa fena d 
olmazdı. Fakat inandırıcı olur muydu aca 
ba? 

Ve sordu: $ 

—Bu kadarı inandırıcı olmaz herhalde. 

O ana kadar sabretmiş olan Llşıtan so 
nunda patladı: 

—Bu ne iştir? Yürüyüş yapacak gücünü; 
yokken eski yürüyüşleri birbiri ardına ek 
yoruz, öteki grupların yürüyüş kolların 
da bunların içine katıyoruz. Bu inandırıc 
oluyor da, Taksim Meydanını doldurun 
ca mı inandırıcı olmuyor. Siz ne biçim in 
sanlarsınız, bu nasıl devrimcilik, bı 


Kimin yolundan yürüyeceğiz? 

Mao Zedung'un mu? Brejnev'in mi? 

Daha açıkçası proletaryanın mı? Burjuvazinin 
mi? 

Arkadaşlar, büyük öğretmen Mao Zedung'un 
tartışılması ,bâsit bir ideolojik sorunun tartışılması 
değildir. Revizyonizmle Marksizm arasında yıllar 
öncesinden başlatılmış bir tartışmadır. Bu, yüzlerce arkadaşın ve Türkiye halkının devrimci geleceği 
ile yakından ilgilidir. Mao Zedung'a sahip çıkanlar 
ve onun düşüncesine sarılanlar, Marksizm-Leninizmin; karşı çıkanlar ise revizyonizmin safında olacaktır. Biri Kruşçev-Brejnevlere karşı mücadele içerisinde gelişen uluslararası komünist hareketin; 
diğeri ise uluslararası karşı-devrimin, Kruşçev- 
Brejnevlerin safında yer almaktır. Bir üçüncü yol 
yoktur. 

Arkadaşlar, Halkın Kurtuluşu satlarında bugun 
ner dönemaekinden daha büyük ölçüde hakim olan 
ideolojik ve siyasi çalışmaya ilgisizlik, devrimi insanların düşünmelerini engelleme noktasına gelmiştir. Arkadaşların çoğu düşünmeyi, tartışmayı, araştırmayı unutmuştur. Devrimciler böyle olursa 
dünyayı değiştirebilirler mi? Gerçekle yüzyüze gelmeden o gerçeği değiştirmek mümkün, mü? Arkadaşların kafası her gün gerçeklere karşı önyargılarla doldurulmaktadır. Olgulara önyargılı bakanlar gerçekleri göremezler. Bugün Halkın Kurtuluşu saflarındaki arkadaşların gerçekleri görmesi 
için, önyargı duvarlarını yıkmakta cesur olmaları 
şarttır. Bu duvarlar yıkılmadan Mao Zedung'un 
“reddi"' Halkın Kurtuluşu yazarları için zor olmayacaktır. Unutmayalım ki, bu, var olup olmama 
anlamına gelmektedir. İstesek de, istemesek de 
Brejnev'in ve İ.Bilen'in kervanına tam katılma anlamına gelmektedir. Bunun başka bir yolu yoktur. 

Mao Zedung'u reddetmek demek ; devrimi, dünya ve Türkiye halkının devrimci geleceğini, Marksizm - Leninizmi, gerçeği, kendi devrim isteğimizi 
reddetmek demektir. 

Halkın Kurtuluşu şimdi yozlaşmış özeleştiri 
nakaratlarına bir yenisini eklemeye, Brejnev ve 
İ.Bilen'e özeleştiriye hazırlanıyor: "1971'lerde 
küçük-burjuva maceracılığı ve Troçkizme saptık. 1975'lerde bundan kurtulalım derken, 


ne "'sosyal-emperyalist", "revizyonist" diyorlardı. Biz de onlara uyduk. Onlar, anti-marksist 
Mao Zedung'un karşı-devimci üç Dünya Teorisini savunuyorlardı. Biz de savunalım dedik, 
Bir de baktık ki, bu yoldan yürüdükçe sizden 
uzaklaşıyoruz. Ama tekke şefliğimizi de kaybediyoruz. Sağolsun imdadımıza yoldaş Enver 
Hoca yetişti. Onun izinden yürüyerek y önce 
Mao'ya sahip çıkar görünerek karşı-devrimci 
Üç Dünya Teorisini reddettik. Şimdi de Mao” 
yu reddediyoruz. Size "sosyal-emperyalist", 
"revizyonist" demiştik. Artık sıra bunu reddetmeye, büyük "sosyalist sistem"'e sahip çıkmaya geldi, Geç oldu ama temiz oldu..." 

Halkın. Kurtuluşu yazarları böyle bir özeleştiri yapmasa bile bugün geldiği yer Brejnev ve 
İ.Bilen için yeterlidir. Bugün Brejnev ve İ.Bilen 
ne istiyor? Yolumun üzerinde durma, durması 
gereken güçleri de kenara çek, ondan sonra 
bana istediğin kadar söv-say. Zaten çoktandır 
Sovyet revizyonistleri Arnavutluk'la "aralarında 
çözülmeyecek bir mesele olmadığını" söylemiyorlar mı? İ.Bilen Doğu Berlin'den Halkın Kurtuluşu 
için "demokratik güçler" demiyor mu? İGD'liler 
Halkın Kurtuluşu'na tartışma çağrıları yapmıyor 
mu? 

Enver Hoca 1966'da şöyle diyordu: 

"Bugün, başında ABD'nin bulunduğu emperyalizme, başında Sovyet önderleri olan modern revizyonizme karşı verilen mücadelenin en önünde, 
önderliğini seçkin Marksist-Leninist Mao Zedung 
yoldaşın yaptığı Çin Komünist Partisi ve yüce 
Çin Halk Cumhuriyetinin güçlü ve metin olarak 
durması, inkar edilmez tarihi bir olgu ve halklar 
ve uluslararası komünizm için büyük bir talihtir..."' 
(Modern Revizyonizmle Mücadele, s. 266) 

AEP'ye ve Enver Hoca'ya bugün "inkar edilmez tariHi olgu"'ları inkar ettirerek tarihideğiştirten nedir? Brejnev'in gücü mü? 

Halkın Kurtuluşu 23. sayısında şöyle yazıyordu: 

"Modern revizyonistler, Çin'deki muzaffer sosyalizmi inkar edemiyorlar... Onlar şunu yapmaktadır: Çin sosyalisttir, Çin halkı ve işçi sınıfı devrimcidir. ÇKP içinde sosyalist kadrolar vardır 


inkâr ediyor. "Boynuz kulağı geçermiş" sözü 
hiç de boşuna değilmiş! 


AEP ve Halkın Kurtuluşu bir sürü ajitasyon 
yapıyor ve her sorun üzerinde bir araba laf ediyor. Ama bugünkü dünya ve Türkiye şartların- 
da somut durumu ve bir çıkış yolunu göstermiyorlar4 Dünya ve Türkiye'nin hangi gerçeği 
bugün AEP'i ve Halkın Kurtuluşu'nu doğruluyor? Hayata bakın arkadaşlar. Gerçeği olgularda arayın. O zaman üç Dünya Teorisinin 
doğruluğunu gün gibi göreceksiniz. Bunların 
her meselede parlak laf etmeye çalışması ideolojik zayıflıklarından geliyor. 

Biliyoruz ki, kuru gürültüye, yalan ve zorbalığa dayanan bütün hareketler çökmeye 
mahkumdur. Bu yolla kazanılan başarılar 
sahtedir. Bu usullere başvuranlar koftur ve 
yıkılacaklardır. 

Mao Zedung yoldaşın devrimci davasına, 
biz devrimciler daima bağlı kalacağız. O'nun 
düşüncelerine bağlı kalmak halkımızın devrimci davasına, insanlığın her türlü sömürü ve 
zulümden kurtuluşu davasına bağlı kalmak demektir. 


Dogmatizmi yenmek ve yurdumuzun gerçeğini 
araştırma azmimiz bugün bin'kat daha yüksektir. 
Gerçeklerden hareket ederek günümüzün ezilen ve 
sömürülen Türkiye gerçeği yerine, emekçi halkın 
özgür ve bağımsız Türkiye'sini getirmek için mücadele azmimiz şimdi daha da bilenmiştir. Ve elimiz- 
de sımsıkı tutmaya çalıştığımız ve çalışacağımıza 
söz verdiğimiz Mao Zedung Düşüncesi bu davamızın zaferinin en büyük güvencesidir. 

Devrim isteyen bütün arkadaşlar, Brejnev'in 
kara bayrağını yere atıp Mao Zedung'un devrimci 
bayrağına sahip çıkalım. Onu kararlılıkla savunaım. 

Devrim isteyenler bugün birleşmektedir. 

Bu mücadele revizyonizmin etkisinde bir devrimci kalmayıncaya dek devam edecektir. 

Sözlerime yine Halkun Kurtuluşu'nun 22. sayısındaki kendi yazdıklarıyla son veriyorum: "Modern revizyonizm çökerken Mao Zedung'a ve 


"'Maoizm" adı altında Marksizme azgınca saldırıvor. " 


Halkın Yolu'nun çıkısı daha önce 
yayınlanmakta olan Militan Gençlik 
saflarından kopmaların başladığı ve 
devrimcilerin aylık Aydınık dergisi 
etrafında toplandığı bir döneme rasladı. 

Elbette bu basit bir raslantı değildi. O şartlar içinde bir grup olarak varlığını koruyabilmenin yolu 
devrimci düşünce ve siyasetlerle ara- 
P bir sınır çekmekten geçiyordu. 
şte Halkın Yolu bu görevi üstlendi. 
Her yazısında tekkeciliğe karşı olduğunu döne döne söylemesine rağmen hizmet ettiği şey tekkecilik ve 


bölücülükten başka bir şey olamaaı. 


Halkın Yolu'nu çıkarırken kafamız hâlâ 1960'ların dünyasındaydı. 
Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri değerlendiremiyor, bu gelişmeler 
üzerinde yükselen devrimci tahlil ve 
siyasetleri kavrayamıyor, bir kısmını 
kıyısından köşesinden parmağımızın 
ucuyla tutuyorduk. Ama bir dergi çıkarıyorduk ve çıkardığımıza göre bir 
şeyler söylemek zorundaydık. Günümüzün gerçeğini en az on yıl geride 
kalmış kafamızdan süzüp bir teori 
ortaya attık. 

Gerçeğe dayanmayan bir teori 
Türkiye devriminin hangi meselesini 
gözebilirdi? Türkiye halkına hangi 
devrimci (o siyasetleri (o götürebilirdi? 
Nitekim ortaya nereye çeksen ora- 
ya gidebilen yazılar çıktı. Kem küm 
etmeden savunabildiğimiz bir tek yazı yoktu.» 


Yazıların hazırlanması sırasında da 
aynı ruh hali içindeydik. Bir program 
yapıyor ama gerçeği kendi kafamıza 
göre tahlil etmeye çalıştığımızdan bu 
programa bir türlü uyamıyorduk. Yazılar hep son dakikada yetişiyor, üzerinde doğru dürüst tartışma bile yapılamıyordu. Sonuçta, zaman kalmadığı ya da eldeki yazıdan başka bir 
yazı hazırlanamayacağı için, kimseyi 
tatmin etmese de basılıyordu. Aradan 
bir hafta geçince de herkes yazının şurasından burasından eleştirmeye başlyordu. 

Teori diye, siyaset diye ortaya sürdüğümüz ne varsa Aydınlık dergisi tarafından çürütülüp elle tutulur tarafı 
kalmayınca Halkın Yolu'nun yayın 
politikasına ne "pahasına olursa olsun 
Aydınlık ile araya sınır çekme anlayışı 
hakim oldu. Tabii bu Halkın Yolu'nu 
düze çıkaramadı. Gerçeğe, doğruya 
karşı savaşmak kimseyi kurtaramadığı 
gibi Halkın Yolu'nu da kurtaramadı. 
Kendi içindeki kafa karışıklığını körükemekten başka bir işe yaramadı. 

Son zamanlarda Halkın Yolu'nu çıkarmak,sayfalarını doldurmak çabasına 
dönüştü. Haftalarca önce derginin idaresine yollanmış, siyasetten yoksur, 
halktan kopuk, kuru ajitasyonla kale 
me alınmış mektuplar sayfa doldurmak 

„için basılıyordu. Bir hafta sonra kimse 
ne yapılacağını bilemiyordu. Yazı yazanlardan dergiyi basıma hazırlayana 
kadar Halkın Yolu'na emeği geçen her- 
“kes için dergi bir külfet haline gelmeye 


nasıl devrimci ciddiyet? 


eleştiriyorduk” 


başladı. Baskı hazırlığının yaklaştı 
günlerde herkesin içini bir sıkıntı kz 
hyordu. Yaptığımız işe yabancıla 
hale gelmiştik. 

Bu kafayla, bu ruh haliyle düzgi 
disiplinli bir çalışma yürütmekte mü 
kün değildi. Halkın Yolu'nun bir g 
zamanında, işler aksamadan çıkarıl 
ğını hatırlamıyorum. Yazıların haz 
lanması hep gecikirdi. Çoğu kere h 
kesin gözüne girebilecek kaba yanl 
larla dolu olduğundan yazılar bası 
hazırlandığı halde ya değiştirilir, ya 
baskıdan çıkarılırdı. Bu yüzden haz 
lanan sayıların baskısı gecikir, da 
tımı sürekli aksardı. 


Yazdığımız her sey birbirinin tek 
rıydı. Aydınlık ve Marksızm düşmar 
ğından başka yazacak birşeyimiz k 
mamıştı. Devrimcilerin fedakârca d: 
teklediği dergi bu çizgide ilerledikçe 
devrimcilerden kopuyor, okuyucu k: 

.bediyof;battıkça batıyordu. Artık | 
böyle gidemezdi. Gazetenin yayın 
durdurarak ilk olumlu kararı ald 
Sonra şimdiye kadar yaptıklarımızı 
yazdıklarımızı gözden geçirdik. Görd 
ki, olumlu.ne yapmışsak, Aydınlık 
devrimci rüzgârının üzerimizdeki et 
siyle yapmışız. Bundan sonra: yapılac 
tek şey vardı; derginin yayınına s 
vermek ve TİKP saflarına katılma 
Derginin son sayısını çıkartarak ti 
devrimcileri TİKP saflarına çağırdık.! 
„sayı Halkın Yolu'nun gerçekten hal 
hizmet eden tek devrimci sayısı oldu. 


